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MC-TUẦN I - THỨ TƯ 
Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn 

 
CHẤN ĐỘNG 

 
Hôm nay, sau khi suy niệm hai bài đọc mà chúng ta vừa được nghe, tôi xin chia 
sẻ với anh chị em về một từ khóa: "chấn động". Trong cuộc sống, chắc hẳn ai 
trong chúng ta cũng từng trải qua những chấn động ở mức độ khác nhau. Hai bài 
đọc hôm nay đề cập đến hai loại chấn động với những tác động và kết quả không 
giống nhau. 
Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm. 
  
1. CHẤN ĐỘNG NI-NI-VE 
 
Trước hết, chúng ta nói về chấn động từ câu chuyện của ông Giô-na. Chúng ta 
biết rằng sách Giô-na được viết theo hình thức giáo huấn, để câu chuyện được 
đặt ra cho chúng ta, và để người đọc, đặc biệt là người Do Thái, tin rằng dân ngoại 
khi nghe lời Chúa, ăn năn thống hối trở lại thì cũng sẽ được cứu độ. 
Và tiên tri Giô-na đã trở thành hiện thân của sứ giả Thiên Chúa, được sai đến với 
dân thành Ni-ni-ve để mời gọi họ trở về, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Quay trở 
lại với tư tưởng về "chấn động", dân thành Ni-ni-ve đã trải qua một chấn động, 
trước hết là khi thấy một người lạ xuất hiện. 
Sự xuất hiện của một người lạ có thể khơi gợi sự tò mò, nhưng đối với dân thành 
Ni-ni-ve, ông Giô-na mang đến một sự chấn động thực sự. Chấn động đến từ 
chính con người ông, nhưng đồng thời, còn đến từ sứ điệp mà ông mang theo: 
một lời loan báo về tai họa, rằng 40 ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt. 
Thông điệp này gây chấn động mạnh mẽ, khiến cả thành phố hoảng loạn. Nhưng 
điều mà chúng ta muốn suy ngẫm đặc biệt trong Mùa Chay này là: chấn động này 
có gây ra âm hưởng không? Nó có để lại dư chấn trong tâm hồn người ta không? 
Bởi vì, có những chấn động chỉ gây ra những giao động rất mạnh, nhưng lại không 
mang đến âm hưởng, không để lại dư chấn trong tâm hồn, thì những chấn động 
đó trở nên vô ích. 
Ở đây, chúng ta thấy dư chấn và âm hưởng đối với dân thành Ni-ni-ve là rất tích 
cực. Khi họ nghe sứ điệp và thấy ông Giô-na, tâm hồn họ đã chuyển động. 
Họ kêu gọi mọi người, từ vua cho đến dân chúng, thậm chí cả các loài vật, cùng 
ăn chay, giữ chay, thể hiện sự khiêm nhường. Sự ăn chay và khiêm nhường đó 
diễn tả sự trở về. Họ nói: "Hãy trở về, hãy thống hối để sống tốt đẹp hơn, để tránh 
khỏi tai họa." 
Đó là chấn động bên ngoài, âm hưởng bên trong và chuyển động trong cuộc sống. 
Đó là ý nghĩa tốt đẹp của sự chấn động tại Ni-ni-ve. Vậy nên, ở đây, chấn động 
có giá trị khi nó gieo âm hưởng, khi nó tạo ra một chuyển động trong tâm hồn. 
Chúng ta có thể nói, chúng ta sợ chấn động, nhưng chấn động ở Ni-ni-ve mang 
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hình ảnh của sự chấn động cứu độ, bởi vì nó mang đến ơn cứu độ xuyên qua chính 
sự chấn động này. 
Nhưng đến thời Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta lại thấy một điều ngược lại. Đó là 
dấu lạ mà không có hiệu ứng. 
 
2. DẤU LẠ KHÔNG HIỆU ỨNG 
 
Những người sống đồng thời với Chúa Giê-su Ki-tô luôn muốn Chúa làm một 
dấu lạ. Tong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đánh giá về dân này rằng thế 
hệ đó là một thế hệ gian ác, luôn đòi hỏi dấu lạ. Thậm chí, có lần họ còn nói với 
Chúa Giê-su: "Ông làm một dấu lạ nào đó trên trời hoặc dưới đất đi, để chúng tôi 
tin." 
Nghĩa là họ đòi hỏi. Họ đòi hỏi dấu lạ. Chúa Giê-su Ki-tô nói rằng, Ngài sẽ không 
cho họ dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ Giô-na. 
Chính bản thân Ngài Giê-su là một dấu lạ, nhưng họ không tin. Đã có lần Chúa 
Giê-su phải than thở: "Hỡi các thành phố mà Ta đã đến, đã rao giảng và làm phép 
lạ, như Cô-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um... Các ngươi đã thấy những dấu lạ, 
những việc Ta đã làm, mà các ngươi không tin. Các ngươi tưởng rằng mình được 
đưa lên tận trời cao, nhưng rồi sẽ bị ném xuống tận đáy địa ngục." Họ không tin. 
Họ muốn một dấu lạ nào đó trên trời hoặc dưới đất để thỏa mãn tính hiếu kỳ của 
họ, và chỉ dừng lại ở hiện tượng thôi. Họ không có chuyển động, không có dư 
âm, không có dư chấn, không có ảnh hưởng gì trong tâm hồn. 
Vì họ không tin. Và chính vì thế, Chúa Giê-su đánh giá đó là một thế hệ gian ác. 
Một dấu lạ mà không có hiệu ứng là một dấu lạ vô ích. 
Người ta có thể đổ xô đến xem những điều kỳ lạ, thấy những dấu lạ, nhưng nếu 
không có sự chuyển động, sự biến đổi trong tâm hồn, thì dấu lạ đó chỉ làm cho 
người ta hiếu kỳ mà thôi. Vậy nên, ở đây, Chúa Giê-su Ki-tô xuất hiện trước mặt 
họ, nhưng họ không nhận ra. 
Họ không chuyển động trong tâm hồn. Sứ điệp của Chúa, lời mời gọi hãy ăn năn, 
thống hối, trở về với Tin Mừng, hãy tin và sám hối, đã được Ngài lặp đi lặp lại 
nhiều lần, nhưng lòng họ chai đá, không tin, không có chút hiệu ứng nào trong 
tâm hồn. 
Họ phớt lờ. Và như thế, Chúa Giê-su Ki-tô và sứ điệp của Ngài không tạo ra được 
dư chấn trong tâm hồn họ, không làm chuyển động tâm hồn họ. Vì họ là một thế 
hệ gian ác. 
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra? Đó là hậu quả. Và họ phải hứng chịu hậu quả đó, họsẽ 
bị lên án bởi chính dân thành Ni-ni-ve hoặc là nữ hoàng Phương Nam. Chúng ta 
thấy, chấn động mà không mang lại hiệu quả, hiệu ứng tốt, thì chấn động đó trở 
nên vô nghĩa. 
Khi suy ngẫm về hai cách thức chấn động khác nhau này, chấn động ở Ni-ni-ve 
và dấu lạ không hiệu ứng, chúng ta suy nghĩ gì về chính bản thân mình? 
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3. VÀ CHÚNG TA? 
 
Lời mời gọi mà chúng ta nghe đi nghe lại trong Mùa Chay này là: "Đừng chai 
đá!” “Hôm nay, nếu các bạn nghe tiếng Chúa, xin đừng cứng lòng." 
Chúng ta vẫn nghe đi nghe lại điệp khúc: "Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu 
độ." Và lời nguyện của Giáo hội nhắc đi nhắc lại: "Xin cho chúng con được học 
biết Chúa Giê-su." Chúa Giê-su Ki-tô có trở thành dấu lạ, giúp cho chúng ta 
chuyển động trong tâm hồn không? Chúa Giê-su có phải là Đấng làm cho đời 
sống của chúng ta được biến đổi không? Rồi sứ điệp Tin Mừng Chúa gieo vào, 
với lời mời gọi của Chúa: "Hãy sám hối, hãy thống hối, hãy thay đổi đời sống" 
– Metanoia. 
Những điều đó có trở thành một cái gì đó biến đổi chúng ta không? Tâm hồn của 
chúng ta có hoan cải không? Hay là chúng ta cũng như những người sống thời 
Chúa Giê-su, vẫn thích những dấu lạ, nhưng lại không thấy Chúa Giê-su Ki-tô 
trở thành dấu lạ, để rồi chúng ta tự hỏi, mình đang sống với dấu chỉ nào, dấu lạ 
nào? Chúa Giê-su có phải là nơi để chúng ta đón nhận ơn cứu độ, đón nhận sự 
biến đổi không? Sứ điệp của Chúa có sức mạnh hoán cải chúng ta không? 
Vậy nên, chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta, cho cuộc đời của chúng ta được 
tỉnh thức, đừng ngủ mê. Hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ mê, để Đức Kitô chiếu sáng 
trên chúng ta. 
Mùa Chay mời gọi chúng ta một cách đặc biệt để xem xét lại đời sống của mình. 
Chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta nhận thấy những chấn động, chứ đừng ru 
mình trong một giấc ngủ triền miên trong tâm hồn mình. Xin Chúa cho chúng ta 
gặp được những chấn động, và những chấn động đó có khả năng biến chuyển và 
thay đổi đời sống của chúng ta. 
Như thế, chấn động sẽ mang chiều kích cứu độ. 
 


