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Nước Dồi Dào, Nước Chữa Lành 
 
Hôm nay, phụng vụ Mùa Chay mang đến cho chúng ta hai bài đọc tuyệt vời, cùng hướng 
về một nguồn duy nhất: nước chữa lành, nước sự sống dồi dào mà Thiên Chúa không 
ngừng ban cho chúng ta. Ezekiel và Gioan, ngôn sứ và thánh sử, làm chứng cho lời hứa 
thiêng liêng này, một lời hứa đặc biệt vang vọng mạnh mẽ trong Mùa Chay, thời gian 
thanh tẩy và đổi mới. 
 
1. Nước Dồi Dào, Nước Hằng Sống: Một Dòng Sông Ân Sủng 
 
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mang đến cho chúng ta một thị kiến đầy ấn 
tượng. Ông thấy một dòng sông chảy ra từ Đền Thờ, một dòng sông ngày càng lớn 
mạnh khi nó chảy đi xa, trở thành một con sông sâu thẳm, không thể vượt qua. Dòng 
nước này không chỉ là một dòng chảy đơn thuần. Nó là biểu tượng của ân sủng thiêng 
liêng, sự hiện diện của Thiên Chúa lan tỏa trong thế giới. 
Dòng sông này bắt nguồn từ trung tâm Đền Thờ, nơi gặp gỡ với Thiên Chúa, đại diện 
cho chính nguồn gốc của đời sống thiêng liêng. Tính dồi dào, ngày càng tăng thêm của 
nó, tượng trưng cho lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt 
mỏi ban cho chúng ta những ân huệ của Người. Dòng sông này là biểu tượng của Lời 
Chúa, các bí tích, cộng đồng Kitô hữu, tất cả những nguồn mạch mà từ đó ân sủng tuôn 
trào. 
Và mục đích của dòng nước kỳ diệu này là gì? Sự chữa lành và nuôi dưỡng. Nơi nào 
nó chảy qua, sự sống tái sinh, cây ăn trái sinh sôi, sa mạc khô cằn biến thành vườn cây 
xanh tươi. Dòng nước này là lời hứa về một cuộc sống được biến đổi, một sự chữa lành 
nội tâm sâu sắc. Nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, củng cố chúng ta trong thử thách, 
ban cho chúng ta lòng can đảm để kiên trì trên con đường đức tin, đức cậy và đức mến. 
Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: dòng nước thiêng liêng này chiếm vị trí nào trong cuộc 
sống của chúng ta? Chúng ta có khát khao nguồn nước hằng sống này không? Chúng ta 
có để cho mình được cuốn theo dòng chảy ân sủng này không, hay chúng ta chống lại 
hành động thanh tẩy và ban sự sống của nó? 
 
2. Bết-da-tha: Nơi Hy Vọng Lấp Lánh, Nhưng Tuyệt Vọng Rình Rập 
 
Tin Mừng theo Gioan đưa chúng ta đến Giêrusalem, gần hồ Bết-da-tha là một nơi tràn 
đầy hy vọng, nơi người ta chờ đợi nước khuấy động, dấu hiệu của sự hiện diện của một 
thiên thần, lời hứa chữa lành cho người đầu tiên lao xuống. Nhưng Bết-da-tha cũng là 
một nơi của tuyệt vọng, nơi những người bệnh tụ tập, bị gặm nhấm bởi sự chờ đợi, thất 
vọng và bất lực vì không thể là người trườn xuống trước tiên để được chữa lành. 
Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a, đến với một người bại liệt đã ba mươi tám năm. Ba mươi 
tám năm chờ đợi vô ích, đau khổ và vỡ mộng. Chúa Giêsu, thấy sự khốn khổ của anh 
ta, đặt cho anh ta một câu hỏi khó hiểu: “Anh có muốn được lành bệnh không?”. Câu 
hỏi này đánh động chúng ta. Chúng ta có thực sự khao khát sâu sắc được ân sủng của 



Thiên Chúa biến đổi không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ thói quen, lời bào chữa, sự tự 
mãn trong đau khổ của mình không? 
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành anh ta về thể xác. Ngài ban cho anh ta một dòng nước 
đi thẳng vào trái tim anh ta, một dòng nước chữa lành bệnh tật, sự tê liệt và linh hồn 
của anh ta. Bằng lời nói chữa lành đầy quyền năng của mình, Chúa Giêsu trả lại cho 
anh ta phẩm giá, sự tự do, khả năng hành động của anh ta. Ngài ban cho anh ta một 
cuộc sống mới. 
Sự chữa lành này là một dấu chỉ. Nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không bị giới 
hạn bởi địa điểm, nghi lễ hoặc trung gian. Ngài đến gặp chúng ta, nơi chúng ta đang ở, 
trong sự khốn khổ của chúng ta, và ban cho chúng ta sự chữa lành hoàn toàn, một cuộc 
sống trọn vẹn. 
 
3. Chúa Giêsu là Đấng Chữa Lành và Nước Dồi Dào của Chúng Ta 
 
Nước từ Đền Thờ, nước ở Bết-da-tha, chỉ là những hình ảnh báo trước, những biểu 
tượng của một thực tại lớn hơn nhiều: đó chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài là nước hằng 
sống, nước chữa lành hoàn hảo. Ngài là nguồn mạch vô tận của sự sống vĩnh cửu. Trong 
Mùa Chay này, chúng ta được kêu gọi nhận ra chân lý sâu sắc này. 
Hãy nhớ lời hứa của Ngài, một lời hứa vang vọng với một sức mạnh đặc biệt trong ngày 
hôm nay: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở 
thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Gioan 4,14). Lời 
hứa này, Ngài gửi đến chúng ta hôm nay. 
Nước này không phải là một thức uống vật chất đơn thuần. Đó là Chúa Thánh Thần, 
món quà tuyệt vời nhất của Thiên Chúa, Đấng biến đổi trái tim chúng ta, chữa lành 
những vết thương lòng, và mở ra cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Đó là tình yêu vô điều 
kiện của Thiên Chúa, tuôn đổ vào chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng yêu thương 
trở lại. Nước rửa tội, nước Thánh Thể, tất cả những nước bí tích này chỉ là những biểu 
hiện của nước hằng sống này, sự hiện diện tác động của Chúa Kitô trong chúng ta. 
Hôm nay, với một đức tin được đổi mới, chúng ta hãy nài xin Chúa Giêsu, Đấng chữa 
lành và là nguồn sự sống của chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài chữa lành tất cả những 
bệnh tật của chúng ta, dù là thể xác, tinh thần hay cảm xúc. Chúng ta hãy xin Ngài thanh 
tẩy trái tim chúng ta, rửa sạch tội lỗi của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tất cả những 
gì cản trở và làm chúng ta xa Ngài. 
Chúng ta hãy khẩn nài Ngài ban cho chúng ta dòng nước tuôn trào từ trái tim bị đâm 
thâu của Ngài, trái tim đã yêu thương đến cùng, trái tim là nguồn gốc của mọi ân sủng 
và lòng thương xót. Xin cho dòng nước này thấm vào chúng ta, biến đổi chúng ta từ 
bên trong, và làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân về sự hiện diện và tình yêu 
của Ngài trên thế giới. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy để cho mình được dẫn dắt 
đến nguồn nước hằng sống này, để chúng ta có thể làm chứng về niềm vui và sự viên 
mãn của cuộc sống trong Chúa Kitô. 
 
Trong Mùa Chay, phụng vụ đã dẫn chúng ta đến nguồn chữa lành và sự sống: một dòng 
nước dồi dào tuôn chảy từ Đền Thờ, một dòng nước kỳ diệu ở Bết-da-tha, và đặc biệt, 
nước hằng sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Xin cho dòng nước này tuôn trào 
trong chúng ta và qua chúng ta để tưới mát thế giới. 
 


