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MỌI SỰ ĐỀU VÌ CHÚNG TA 
 
Chúng ta lại gặp nhau trong ngày thứ tư tuần thứ tư Mùa Chay. Mùa Chay, một thời 
gian của hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ. Những bài đọc mà chúng ta vừa nghe, trích 
từ sách Isaia và Tin Mừng Gioan, vang vọng với một sức mạnh đặc biệt, một sứ điệp 
của hy vọng và tình yêu vô điều kiện: Mọi sự đều vì chúng ta. Thiên Chúa, trong lòng 
thương xót vô biên của Người, đã an bài mọi sự vì lợi ích của chúng ta, vì ơn cứu độ 
của chúng ta, vì hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Từ chúng ta nơi đây được hiểu như 
mỗi cá nhân, hoặc cộng đoàn hay toàn thể nhân loại. 
 
1. Người Tôi Trung của Thiên Chúa: Một Nhịp Cầu Tình Yêu Đến Với Nhân Loại 
 
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia tiết lộ cho chúng ta hình ảnh Người Tôi Trung 
của Thiên Chúa. Một người tôi tớ được chọn, được sai đến, được thiết lập như giao ước, 
giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân Người. Người tôi tớ này không ở đó vì chính 
mình, mà là vì chúng ta. Ngài là lời hứa giải thoát cho những tù nhân, nguồn nước hằng 
sống và đồng cỏ xanh tươi cho những con chiên lạc lối. Hãy tưởng tượng, những tù 
nhân bị xiềng xích, đè nặng bởi tuyệt vọng, và rồi một ánh sáng, một tia hy vọng loé 
sáng ở chân trời, báo hiệu sự giải thoát của họ. Hãy tưởng tượng những con chiên khát 
khô và đói lả, lang thang trong sa mạc khô cằn, và rồi chúng khám phá ra một nguồn 
nước mát và một bãi cỏ xanh tươi để no nê. 
Tại sao lại như vậy? Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. “Người đàn bà 
có thể quên đứa con thơ của mình, không thương xót đứa con mình đã mang nặng đẻ 
đau chăng? Cho dù nó quên đi nữa, Ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi.” Người làm 
tất cả vì chúng ta. Những lời này là một lời hứa về tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu vô 
điều kiện vượt trên những mối liên kết mạnh mẽ nhất. 
Vậy, chúng ta tự hỏi mình: vai trò của người tôi tớ của Thiên Chúa trong cuộc sống của 
chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta, những người được hưởng lợi từ Giao Ước mới này, 
có biết ơn Người không? Chúng ta có ý thức về món quà to lớn mà Thiên Chúa đã ban 
cho chúng ta qua Người Tôi Trung của Người, chính là Đức Kitô không?  
Mùa chay này là một lời mời gọi tạ ơn, nhận ra công trình của Thiên Chúa trong và 
xung quanh chúng ta, và sống phù hợp với ân sủng đã nhận được. 
 
2. Chúa Cha Và Chúa Con Cùng Hoạt Động Cho Ơn Cứu Độ 
 
Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu khẳng định: “Cha tôi hằng làm việc, thì tôi cũng 
làm việc.” Những lời này mặc khải một sự hợp nhất sâu sắc, một sự cộng tác hoàn hảo 
giữa Cha và Con trong công trình cứu độ nhân loại. Vậy, những công việc mà Cha và 
Con cùng nhau thực hiện vì chúng ta là gì? 

• Cha ban sự sống. Con cũng ban sự sống. 
• Cha đã giao mọi quyền xét xử cho Con. Con sẽ xét xử công bình. 
• Cha tôn vinh Con. Con cũng tôn vinh Cha. 



• Con ban sự sống cho ai tùy ý. 
• Con xét xử và sự xét xử của Ngài là công bình. 
• Con làm tất cả do Cha và như Cha. 

Nói tóm lại, Cha và Con hành động cùng nhau để ban cho chúng ta sự sống, ơn cứu độ, 
và dẫn chúng ta đến chân lý. Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, là đường đi, là sự 
thật và là sự sống. Ngài là Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta để mạc khải tình yêu vô 
biên của Cha, làm tất cả cho chúng ta và vì chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi 
dào (x. Ga 10,10). 
Vậy, một lần nữa, chúng ta tự hỏi bản thân:  Vị trí nào của Chúa Giêsu trong cuộc sống 
của chúng ta? Chúng ta có lớn lên trong ân sủng đã nhận được không? Chúng ta có để 
Ngài biến đổi trái tim mình, thanh tẩy những ý định của mình, soi sáng con đường của 
mình không?  
Mùa Chay này là một thời gian đặc biệt để đào sâu mối quan hệ của chúng ta với Chúa 
Kitô, để cho Ngài hành động trong chúng ta, để Ngài uốn nắn chúng ta theo hình ảnh 
của Ngài. 
 
3. Mọi Sự Đều Được Ban Tặng, Mọi Sự Đều Phải Cho Đi 
 
“Mọi sự đều vì chúng ta”. Điều đó là sự thật. Nhưng món quà to lớn này, tình yêu vô 
điều kiện này, ân sủng vô biên này, không phải là để nhốt kín trong chúng ta và giữ 
riêng cho mình. Chúng được kêu gọi sinh hoa trái, lan tỏa xung quanh chúng ta, chiếu 
rọi vào thế giới. Mọi sự đã được ban cho chúng ta, và mọi sự phải được trao cho 
người khác. 
Như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, mọi điều chúng ta nói, mọi điều chúng ta làm, 
phải được thực hiện nhân danh Chúa Kitô, để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là quan điểm 
của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, ý nghĩa sâu sắc của chúng ta. Ngài cũng khuyên là 
mọi đoàn sủng đều hướng tới thiện ích chung của mọi người. Đó cũng chính là việc 
phục vụ người khác, trong tình yêu huynh đệ, trong việc tìm kiếm lợi ích chung. Nơi đó 
chúng ta tìm thấy niềm vui và hy vọng của mình. 
Chúng ta hãy là những người gieo trồng hy vọng, những người hành hương của hy 
vọng. Hãy gieo tình yêu, hãy gieo niềm vui, hãy gieo công lý, hãy gieo hòa bình. Chúng 
ta hãy cùng nhau tiến về Nước Thiên Chúa, mang theo những người mệt mỏi, những 
người nản lòng, những người đã mất hết hy vọng. 
 
Mong ước Mùa Chay này là một thời gian biến đổi sâu sắc, một thời gian của ân sủng 
và đổi mới, một thời gian mà chúng ta nhận ra tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho 
chúng ta, và sứ mệnh mà Người giao phó cho chúng ta, đó là trở thành chứng nhân của 
Người, những công cụ của hòa bình và niềm vui của Người, trong một thế giới đang rất 
cần niềm vui và hy vọng. 
 


