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MỐI LIÊN KẾT ABRAHAM 
 
Trong ngày thứ năm của tuần thứ năm Mùa Chay này, phụng vụ mời gọi chúng ta đi 
sâu vào một câu chuyện hấp dẫn, một câu chuyện vượt thời gian và vẫn tiếp tục định 
hình căn tính tín hữu của chúng ta ngày nay. Câu chuyện này là về mối dây liên kết 
không thể tách rời giữa Thiên Chúa, Abraham và chúng ta. Các bài đọc hôm nay, trích 
từ sách Sáng Thế và Tin Mừng Gioan, mang đến cho chúng ta một ánh sáng quý giá về 
mối tương quan thiết yếu này. 
 
1. Giao Ước: Nền tảng của Mối Liên Kết Abraham 
Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Sáng Thế, chúng ta chứng kiến một khoảnh khắc 
nền tảng. Thiên Chúa, trong lòng thương xót vô bờ bến, ngỏ lời với Abraham và lập 
một giao ước với ông. Đây không phải là một lời hứa đơn thuần, mà là một cam kết 
trang trọng, một giao ước thiêng liêng. Thiên Chúa hứa với Abraham một dòng dõi đông 
vô số, một vùng đất hứa phì nhiêu và làm cho ông trở thành cha của vô vàn dân tộc. 
“Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ 
này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi 
và của dòng dõi ngươi sau này.." (St 17, 7) 
Giao ước này không chỉ dành riêng cho Abraham. Nó mở rộng đến tất cả dòng dõi của 
ông, đến tất cả những ai, như ông, đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa bằng đức tin và 
sự vâng phục. Và chúng ta, những Kitô hữu, là những người thừa kế lời hứa này. Bằng 
cách sống đức tin như Abraham, bằng cách giữ giao ước của Thiên Chúa ngay trong 
cuộc sống mình, chúng ta trở thành con cái thiêng liêng của Abraham. 
Giao ước này không gì khác hơn là tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng trao ban 
chính mình cho chúng ta. Một tình yêu kêu gọi chúng ta sống trung tín, công bình và 
yêu thương. Một tình yêu kết hiệp chúng ta với Abraham, cha chúng ta trong đức tin, 
trong một mối dây mạnh mẽ và sống động. Hãy hình dung, một sợi chỉ vô hình được 
dệt qua các thế kỷ, nối kết cuộc đời chúng ta với cuộc đời của một người đã tin tưởng 
vào Thiên Chúa, ngay cả trong thử thách, và với biết bao người là con cái Abraham 
xuyên qua các thời đại. 
 
2. Chúa Giêsu: Con của Abraham và Thiên Chúa của Abraham – Một Mối Liên 
Kết Bị Thách Thức 
Tin Mừng Gioan đưa chúng ta đến một bối cảnh rất khác, một bầu không khí đầy căng 
thẳng. Chúng ta đối diện với một cuộc đối thoại không êm đẹp, mà đầy bùng nổ, giữa 
Chúa Giêsu và những người Do Thái thời bấy giờ. Đây không phải là một cuộc thảo 
luận thân thiện, mà là một cuộc đối đầu, nơi những hiểu lầm chồng chất và bạo lực rình 
rập. Câu hỏi trung tâm, ở trung tâm cơn bão lời nói này, là chính căn tính của Chúa 
Giêsu: Ngài chỉ đơn thuần là một người, một hậu duệ của Abraham, hay Ngài còn hơn 
thế nữa, chính Con Thiên Chúa? 
“Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. 
Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” (Ga 8, 56) 
Những lời này của Chúa Giêsu là một hòn đá vấp phạm cho những người đối thoại với 
Ngài. Làm sao ông Abraham, người đã chết từ nhiều thế kỷ trước, có thể thấy “ngày” 
của Chúa Giêsu? Họ vẫn bị giam hãm trong một logic thời gian, một cái nhìn theo nghĩa 



đen của sự việc. Họ bám víu vào khái niệm dòng dõi sinh học, sự kế thừa vật chất. “Ông 
chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham sao?”, họ mỉa mai. 
Chúa Giêsu nói về một chiều kích khác, một thực tại thiêng liêng vượt ra ngoài sự hiểu 
biết của họ. Ngài không phủ nhận dòng dõi Đa-vít của mình, con cháu của Abraham. 
Nhưng Ngài tiết lộ điều gì đó sâu sắc hơn: sự tồn tại vĩnh cửu của Ngài, sự hiện hữu 
trước Abraham, sự hiệp nhất của Ngài với Chúa Cha. Ngài ngụ ý khẳng định thần tính 
của mình. 
Hãy hình dung sự kinh ngạc, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng những người đang nghe 
Ngài. Đối với họ, những lời của Chúa Giêsu là một sự báng bổ, một sự tự phụ không 
thể chịu đựng được. Họ cảm thấy bị đe dọa, mất ổn định bởi người đàn ông này, người 
đặt câu hỏi về những điều chắc chắn của họ, truyền thống của họ, thế giới quan của họ. 
Họ không thể nhìn xa hơn vẻ bề ngoài, không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia được 
loan báo bởi các tiên tri. 
Điều bi thảm nhất là trong sự từ chối Chúa Giêsu này, chính giao ước với Abraham bị 
đặt dấu hỏi. Vì, như Chúa Giêsu đã nhấn mạnh ở một nơi khác trong Tin Mừng, nếu 
những người Do Thái thực sự là con cái của Abraham, họ sẽ hành động như ông, họ sẽ 
tin vào Lời Chúa. Nhưng họ muốn giết Chúa Giêsu, Đấng đã đến để cứu họ. Họ chọn 
bạo lực, thù hận, dối trá. Như vậy, họ tự cắt đứt khỏi di sản thiêng liêng của mình, họ 
tách mình khỏi nguồn sống. Ý muốn giết Chúa Giêsu này cho thấy rằng họ đã phá vỡ 
mối liên kết với Thiên Chúa của Abraham và do đó với chính Abraham. 
Từ chối nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, họ từ chối nhìn nhận sự viên mãn 
của giao ước, sự thành toàn những lời hứa đã hứa với Abraham. Họ vẫn bị giam hãm 
trong một cách giải thích hẹp hòi và xác thịt về đức tin. Họ bỏ lỡ niềm vui đón nhận 
Đấng Cứu Thế, ánh sáng của thế gian. 
 
3. Mùa Chay: Đi Sâu Vào Trọng Tâm của Mối Liên Kết Abraham 
Như vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay? Trong 
Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi tự xét mình sâu sắc, hoán cải tâm hồn. Chúng ta 
được kêu gọi vượt qua một cái nhìn thuần túy vật chất và đi sâu vào trọng tâm của mối 
liên kết kết hiệp chúng ta với Abraham, với Thiên Chúa và với Con của Người là Chúa 
Giêsu. 
Mùa Chay không chỉ là vấn đề từ bỏ hay hy sinh. Trên hết, đó là thời gian của ân sủng, 
một cơ hội để đổi mới giao ước của chúng ta với Thiên Chúa, khơi dậy đức tin của 
chúng ta, làm sâu sắc thêm tình yêu của chúng ta. 
“Mối liên kết Abraham”, đối với chúng ta, là một cam kết trong giao ước của Thiên 
Chúa. Đó là một lời mời gọi sống một cuộc sống xứng đáng, -như Thiên Chúa đã nói 
với Abraham: “Hãy đi trước mặt Ta và hãy nên hoàn thiện”-, một cuộc sống được soi 
sáng bởi đức tin, công chính và bác ái. Đó là niềm vui nhìn thấy Chúa Giêsu, lắng nghe 
Lời Ngài, để cho sự hiện diện của Ngài biến đổi chúng ta. 
Chúng ta hạnh phúc, như các môn đệ của Chúa Giêsu, khi thấy những gì các bậc tổ phụ 
của Cựu Ước chỉ có thể thoáng thấy. Chúng ta có ân sủng được biết Đấng Mêsia, được 
sống trong ánh sáng của Ngài, được chia sẻ tình yêu của Ngài. 
Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi mở lòng mình đón nhận ân sủng của Thiên 
Chúa. Chúng ta hãy để cho tấm gương của tổ phụ Abraham, sự trung thành của Chúa 
Giêsu chạm đến chúng ta. Chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của tổ phụ Abraham, 
là những người thừa kế lời hứa. Và nguyện xin cuộc đời chúng ta là một lời ca ngợi 
Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh cửu. 
 


