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NƠI AN TOÀN TUYỆT ĐỐI 
 
Trong ngày thứ tư tuần thứ năm Mùa Chay này, tâm hồn chúng ta hướng về việc tìm 
kiếm một nơi nương tựa, một nơi an toàn trong một thế giới thường đầy biến động và 
bất ổn. Các bài đọc hôm nay, trích từ sách Đaniel và Tin Mừng theo Thánh Gioan, cung 
cấp cho chúng ta một chiếc la bàn để điều hướng trong hành trình tìm kiếm sự an toàn 
và chân lý của riêng mình. 
 
1. Lò Lửa Hừng Hực thành Một Cung Thánh của Đức Tin 
 
Câu chuyện về Sát-rác, Mêsác và Avếtnơgô, ba thanh niên Do Thái bị lưu đày ở 
Babylon, vang vọng với một sức mạnh đặc biệt. Những người trẻ này, trung thành với 
Thiên Chúa của họ, từ chối thờ tượng thần của vua Nabucônoxo. Đức tin, lòng dũng 
cảm của họ là không thể phủ nhận, nhưng nó lại dẫn họ đến một cái chết chắc chắn: lò 
lửa hừng hực. Hãy tưởng tượng nỗi sợ hãi, sự lo lắng của họ! Tuy nhiên, giữa thử thách 
khủng khiếp này, họ tìm thấy một sự đảm bảo vượt qua mọi logic của con người. 
Đối với những người trẻ tuổi này, Thiên Chúa là nơi an toàn tuyệt đối của họ. Mặc dù 
họ đang ở trong một nơi đau khổ và chết chóc, sự hiện diện của Thiên Chúa biến lò lửa 
thành một nơi thánh, thành một cung thánh. Một thiên thần, được Thiên Chúa gửi đến, 
bảo vệ họ khỏi ngọn lửa, làm chứng cho sức mạnh thiêng liêng vượt xa mọi mối đe dọa 
trên trái đất. 
Câu chuyện này là một lời mời để chúng ta suy nghĩ lại định nghĩa của riêng mình về 
sự an toàn. Chúng ta thường tìm kiếm sự yên tâm trong tài sản vật chất, trong sự thoải 
mái, trong quyền lực. Nhưng kinh nghiệm của ba thanh niên này nhắc nhở chúng ta 
rằng nơi nương tựa thực sự nằm ở trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta biến Thiên Chúa 
thành nhà của mình, nếu chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, thì ngay cả 
những nơi đáng sợ nhất, những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời chúng ta cũng 
có thể biến thành những nơi của ân sủng và cuộc gặp gỡ với thần linh. 
Thí dụ, cái chết, tự nó, làm tất cả chúng ta sợ hãi, nhưng lại trở thành một kết thúc không 
đáng sợ, mà là một sự chuyển dịch từ nhà chúng ta sang nhà của Cha, một sự chuyển 
hướng từ trái đất lên Thiên Đàng. Kinh nghiệm của ba thanh niên Do Thái dạy chúng 
ta rằng đức tin biến nỗi sợ hãi thành hy vọng, cái chết thành sự sống vĩnh cửu; nếu 
chúng ta chọn Thiên Chúa là nơi an tuyệt đối. 
 
2. Chúa Giêsu và Lời Ngài: Chân Lý Giải Phóng 
 
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái 
về chân lý và tự do. Ngài tiết lộ cho họ rằng những ai kiên trì trong Lời Ngài thì thật sự 
là môn đệ của Ngài và họ sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng họ, cho họ được tự 
do. 
Chúa Giêsu thiết lập một mối liên hệ không thể tách rời giữa chân lý, tự do và tội lỗi. 
Tội lỗi trói buộc con người, biến con người thành nô lệ cho những đam mê và dục vọng 



của mình. Ngược lại, chân lý giải phóng con người khỏi những xiềng xích đó, mở ra 
cánh cửa của một cuộc sống mới, một cuộc sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu là Chân Lý nhập thể. Lời Ngài là sự biểu hiện của chân lý đó. Bằng cách ở 
trong Ngài, bằng cách chào đón Lời Ngài trong trái tim mình, chúng ta tìm thấy sự tự 
do đích thực. Ngài trở thành nơi an toàn tuyệt đối của chúng ta, một nơi trú ẩn mà chúng 
ta có thể trút bỏ mọi gánh nặng, nghi ngờ, sợ hãi và được nhận lại sự bình an, niềm vui 
và sự đảm bảo về tình yêu vô điều kiện của Ngài. 
 
3. Nơi An Toàn Tuyệt Đối của Chúng Ta Ở Đâu? 
 
Trong Mùa Chay này và suốt cuộc đời, chúng ta được mời gọi tự kiểm điểm một cách 
chân thành. Chúng ta đặt niềm tin vào đâu? Đâu là nơi an toàn tuyệt đối của chúng ta? 
Kinh nghiệm của con người dạy chúng ta rằng không có gì trên thế giới này là thực sự 
vĩnh viễn, là an toàn tuyệt đối. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, mọi thứ có thể sụp đổ 
trong một khoảnh khắc. Trận động đất gần đây ở Myanmar và Thái Lan nhắc nhở chúng 
ta về sự mong manh của các công trình và cả sự bảo đảm của chúng ta. 
Chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong tiền bạc, trong quyền lực, trong những thú vui phù 
du. Nhưng, như câu tục ngữ phổ biến nói, “mọi thứ đều qua đi, mọi thứ đều tan vỡ, mọi 
thứ đều mệt mỏi” (Tout passe! Tout casse! Tout lasse!). Những điều này chỉ có thể mang 
lại cho chúng ta sự thoải mái tạm thời, một ảo ảnh về sự an toàn. 
Như vậy, đâu là nơi an toàn mà tâm hồn chúng ta khao khát? Câu trả lời rất rõ ràng: 
Thiên Chúa là nơi an toàn tuyệt đối. Nhưng vẫn còn cần phải dám bước qua, từ bỏ 
những nơi nương tựa giả tạo của chúng ta và hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. 
Chúng ta hãy tự hỏi một cách chân thành: chúng ta thực sự đặt niềm tin vào nơi an toàn 
nào? Và hậu quả của sự lựa chọn đó là gì? Mùa Chay của chúng ta phải là thời gian 
phân định, thời gian hoán cải, thời gian để tập trung lại cuộc sống của chúng ta vào 
Thiên Chúa. 
Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi tấm gương của ba 
thanh niên Do Thái và bởi lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy mở lòng mình ra với 
chân lý giải phóng và để Thiên Chúa trở thành nơi an toàn tuyệt đối của chúng ta, hòn 
đá tảng của chúng ta, nơi nương tựa vĩnh cửu của chúng ta. Sau đó, chúng ta có thể đối 
mặt với những thách thức của cuộc sống với lòng dũng cảm, với đức tin và với sự chắc 
chắn rằng chúng ta không bao giờ đơn độc, vì Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, 
“Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 
 


