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SỰ SỐNG CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT 
 
Đêm nay là một đêm duy nhất, một đêm thánh, nơi ánh sáng xua tan bóng tối, nơi hy 
vọng chiến thắng tuyệt vọng, nơi sự sống bùng nổ ngay giữa lòng sự chết. Chúng ta, 
những người hành hương của hy vọng, chuẩn bị tâm hồn để cử hành chiến thắng rực rỡ 
của Chúa Kitô phục sinh. 
 
1. Cuộc Hành Trình Hy Vọng: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng 
Tối nay, chúng ta được mời gọi đi một chặng đường dài, một con đường được đánh dấu 
bằng các bài đọc từ Cựu Ước. Chúng ta đã nghe câu chuyện về Sáng Thế, nơi Thiên 
Chúa, bằng Lời quyền năng của Người, đã kéo ánh sáng ra khỏi bóng tối, trật tự từ hỗn 
mang. Đó là tia hy vọng đầu tiên, lời hứa của một Thiên Chúa sáng tạo và yêu thương. 
Rồi, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về Abraham, cha của chúng ta trong đức tin, sẵn 
sàng hy sinh con trai duy nhất của mình là Isaac. Một hành động đức tin phi thường. Và 
Isaac được cứu vào giây cuối cùng bởi sự can thiệp của chính Thiên Chúa. Đó là lời 
hứa về một giao ước, về một Thiên Chúa trung thành, Đấng không để những ai tin cậy 
vào Người phải thất vọng. 
Chúng ta được đồng hành với những người Do Thái trong cuộc Xuất Hành, những người 
được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Những người Do Thái này đã run sợ trước Biển 
Đỏ mở ra, nhưng sau đó đã hát vang bài ca chiến thắng cùng với ông Môsê. Đó là lời 
hứa về sự giải thoát, về một Thiên Chúa chiến đấu cho dân Người và dẫn họ đến tự do. 
Cuối cùng, chúng ta đã nghe các tiên tri, đặc biệt là Isaia, loan báo về một Đấng Mêsia, 
một Đấng Cứu Thế, một người Tôi Trung Đau Khổ, Đấng sẽ mang lại công lý và hòa 
bình. Đó là lời hứa về sự cứu chuộc, về một Thiên Chúa đến để chữa lành và cứu độ. 
Mỗi bài đọc là một chặng đường trong cuộc hành hương mà chúng ta như cùng được 
đồng hành, một bước tiến gần hơn đến ánh sáng Phục Sinh. Mỗi câu chuyện nhắc nhở 
chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện trong những khoảnh khắc tăm tối, rằng Người biến 
đổi đau khổ thành hy vọng, sự chết thành sự sống. 
 
2. Đi Sâu Vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Chết Để Sống Lại 
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm 
Vượt Qua. Ngài nói với chúng ta: “Anh em không biết rằng: Khi chúng ta được dìm 
vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái 
chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được 
sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được 
sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4). 
Những lời này rất mạnh mẽ, có lẽ gây bối rối. Chúng mời gọi chúng ta chết với Chúa 
Kitô, từ bỏ những thói quen cũ, những tội lỗi của chúng ta, tất cả những gì kéo chúng 
ta xa khỏi Thiên Chúa. Nhưng đó không phải là một cái chết vĩnh viễn, đó là một cái 
chết để được sống! Chính khi chấp nhận chết đi con người cũ, con người mà chúng ta 
đã từng là, chúng ta mới có thể tái sinh với Chúa Kitô, khoác lên mình một cuộc sống 
mới, được soi sáng bởi ân sủng và tình yêu của Ngài. 



Phép rửa sẽ được cử hành tối nay, hoặc chúng ta đã nhận được, là dấu hiệu hữu hình 
của sự chết và sự phục sinh này. Đó là sự dìm mình vào cái chết của Chúa Kitô để sống 
lại với Ngài, một sự lao mình vào bóng tối để bừng lên trong ánh sáng vĩnh cửu. 
 
3. Sự Sống Chiến Thắng Sự Chết: Ngôi Mộ Trống 
Và rồi, đây là khoảnh khắc được mong đợi, câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh 
Luca (Lc 24,1-12). Các bà, vào buổi sáng Phục Sinh, đến mộ, mang theo hương liệu để 
ướp xác Chúa Giêsu. Nhưng tảng đá đã được lăn ra, ngôi mộ trống không. Sự kinh ngạc 
ập đến với họ. 
Hai thiên thần xuất hiện và loan báo cho họ tin vui không thể tin được: “Sao các bà lại 
tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 
24,6). Những người phụ nữ này, Maria Mađalêna, Gioanna và Maria, mẹ của Giacôbê, 
là những chứng nhân đầu tiên của sự Phục Sinh. Họ chạy đi loan báo tin vui cho các 
môn đệ, nhưng các ông, không tin, cho đó là “chuyện vớ vẩn”. Chỉ có ông Phêrô đứng 
dậy và chạy đến mộ. Ông thấy mộ trống, khăn liệm để riêng một chỗ, và trở về nhà, 
lòng đầy kinh ngạc. 
Câu chuyện này đơn giản, nhưng lay động. Nó nói với chúng ta rằng sự chết không là 
tiếng nói cuối cùng. Rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn tất cả. Rằng Chúa Giêsu, 
khi phục sinh, đã phá vỡ xiềng xích của sự chết, đã mở ra cho chúng ta con đường dẫn 
đến sự sống vĩnh cửu. 
 
Là Những Người Hành Hương Của Hy Vọng, Chúng Ta Hãy Đứng Lên! 
Đêm nay, chúng ta đã bước đi trên con đường của những người đã tin, của những người 
đã hy vọng, của những người đã yêu thương. Chúng ta đã thấy ánh sáng xua tan bóng 
tối, sự sống chiến thắng sự chết. 
Chúng ta là những người hành hương của hy vọng, những người thừa kế đức tin đã trải 
qua các thế kỷ. Ước mong lễ Vọng Phục Sinh này là một khởi đầu mới cho mỗi người 
chúng ta, một lời mời gọi canh tân cuộc sống của chúng ta dưới ánh sáng của sự Phục 
Sinh. 
Chúng ta hãy đứng lên, hãy chỗi dậy để Chúa Kitô phục sinh soi sáng, và để làm chứng 
cho sự hiện diện của Ngài trên thế giới! Chúng ta hãy mạnh dạn hy vọng, hãy là những 
người mang ánh sáng và niềm vui, và loan báo cho mọi người rằng Chúa Kitô đã thực 
sự sống lại! Alleluia! Alleluia! 
 


