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NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT PHỤC SINH 
 

Niềm vui Phục Sinh còn đang vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta đang sống 
Tuần Bát Nhật Phục Sinh, nơi mỗi ngày là một cử hành, một việc đào sâu mầu nhiệm 
Phục Sinh. Hôm nay, Phụng vụ mời gọi chúng ta bước vào hai cảnh tượng mạnh mẽ, 
hai bức tranh đầy cảm xúc và sự biến đổi: nước mắt của Maria Mađalêna trước ngôi mộ 
trống (Ga 20, 11-18) và phản ứng xúc động của những người nghe thánh Phêrô ở 
Giêrusalem (Cv 2, 36-41). Một sợi chỉ đỏ kết nối hai câu chuyện này: Những giọt nước 
mắt, qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh, trở thành những giọt nước mắt 
phục sinh. 
 
1. Nước Mắt Của Maria Mađalêna: Những Giọt Lệ của Tình Yêu 
Hãy hình dung cảnh tượng: Maria Mađalêna, trái tim tan nát, đứng trước ngôi mộ trống. 
Bà đến để tôn kính thi hài của người bà yêu thương, người đã thay đổi cuộc đời bà. 
Nhưng Người không còn ở đó nữa. Nỗi đau xâm chiếm bà, sự bối rối nhấn chìm bà. 
Nước mắt bà tuôn rơi, đắng cay, nóng hổi, minh chứng cho sự mất mát, sự tuyệt vọng 
của bà, sự cô đơn trước một mầu nhiệm không thể hiểu thấu. 
Bà khóc, không chỉ vì cái chết thể xác của Chúa Giêsu, mà còn vì cái chết của niềm hy 
vọng, niềm vui, lẽ sống của bà. Thế giới của bà như sụp đổ. Đằng sau những giọt nước 
mắt này là tình yêu sâu sắc của một người phụ nữ đã được ân sủng chạm đến, được 
chữa lành khỏi bảy con quỷ, và đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu nguồn sống duy nhất của 
cuộc đời bà. 
Nhưng chính lúc đó mọi thứ thay đổi. Một người đàn ông đến gần. Bà tưởng là người 
làm vườn. “Thưa Ngài, nếu chính Ngài đã mang Người đi, xin cho tôi biết Ngài đã đặt 
Người ở đâu, để tôi đến lấy.” Trong nỗi đau của mình, bà vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì 
Chúa Giêsu. Và rồi, Người gọi bà với giọng thương mến: “Maria!” 
Tiếng gọi đơn giản này, chất chứa tình yêu và sự đầm ấm, thực sự là một mặc khải. Đó 
là Chúa Giêsu, đã sống lại và đang sống! Nước mắt của bà biến đổi ngay lập tức. Chúng 
không còn là những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà là những giọt nước mắt vui mừng, tri 
ân, kinh ngạc. Chúng là những giọt nước mắt của cuộc gặp gỡ, sự chữa lành, sự phục 
sinh, của tình yêu. 
Những giọt nước mắt phục sinh, đó là sự biến đổi nỗi đau thành niềm vui, sự tuyệt 
vọng thành hy vọng, sự chết thành sự sống. Đó là lời hứa rằng ngay cả trong những 
khoảnh khắc đen tối nhất, ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh vẫn bừng lên và 
chiếu sáng con đường của chúng ta. 
 
2. Nước Mắt Của Những Người Nghe Thánh Phêrô: Những Giọt Lệ Của Sự Sống 
Mới 
Bây giờ chúng ta hãy đến Giêrusalem. Tông đồ Phêrô, tràn đầy Chúa Thánh Thần, lên 
tiếng. Ông tuyên bố mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu, người mà dân chúng đã đóng đinh, là 
Chúa và là Đấng Kitô. Những lời của ông, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, đâm thấu trái 
tim của những người nghe. Họ bị dày vò bởi sự hối hận, tội lỗi. Họ nói với các Tông đồ 
với cung giọng hối hận “Thưa anh em, chúng tôi phải làm gì?”. 
Nước mắt của họ khác với nước mắt của Maria Mađalêna. Chúng là những giọt nước 
mắt ăn năn, thừa nhận tội lỗi. Những giọt lệ này minh chứng cho sự nhận thức về tội 
lỗi, cho sự tự vấn lương tâm sâu sắc. Họ đã tham gia vào cái chết của người vô tội, họ 
đã chối bỏ Đấng Mêsia. Nỗi đau của nhận thức này đè nặng lên họ. 



Nhưng Phêrô không để họ chìm đắm trong tuyệt vọng. Ông đưa ra cho họ một giải 
pháp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu 
Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.” 
Và họ hoán cải. Họ chịu phép rửa. Nước mắt ăn năn của họ trở thành nước mắt thanh 
tẩy, đổi mới. Chúng là những giọt nước mắt của sự sinh ra một cuộc sống mới, một mối 
quan hệ mới với Thiên Chúa. 
Những giọt nước mắt, ngay cả những giọt nước mắt nảy sinh từ tội lỗi và hối hận, 
có thể được biến đổi thành những giọt nước mắt ân sủng, những giọt nước mắt 
chữa lành. Những giọt nước mắt phục sinh là những giọt nước mắt mở chúng ta 
ra với sự hoán cải, sự tha thứ, sự sống mới trong Chúa Kitô. 
 
3. Nước Mắt Phục Sinh Của Chúng Ta: Những Giọt Lệ Tin Tưởng Và Hy Vọng 
Hai cảnh tượng này, hai chứng tá này, không chỉ là những câu chuyện đơn thuần trong 
quá khứ. Chúng là một lời mời gọi cho chúng ta, ngày hôm nay. Chúng ta cũng đã kinh 
nghiệm nhiều về những giọt nước mắt, những dòng lệ. Nước mắt của sự mất mát, bệnh 
tật, bất công, thất vọng. Nước mắt của tội lỗi, sự hối hận, sự tiếc nuối. Nước mắt của sự 
cô đơn, sự hiểu lầm, sự nghi ngờ. 
Nhưng Tin Mừng về Chúa Kitô Phục Sinh có thể phục sinh những giọt nước mắt này, 
để trở thành những giọt nước mắt phục sinh. Chúng có thể được biến đổi bởi cuộc gặp 
gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh. 

• Giống như Maria Mađalêna, chúng ta có thể học cách nhận ra sự hiện diện 
của Chúa Kitô trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời 
mình. Trong những lúc đau buồn, tuyệt vọng, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Kitô 
ở đó, hiện diện, bên cạnh chúng ta. Người gọi chúng ta bằng tên riêng, Người 
ban cho chúng ta tình yêu và sự an ủi của Người. Chúng ta hãy để những giọt 
nước mắt của mình biến thành những giọt nước mắt hy vọng, những giọt nước 
mắt vui mừng, những giọt nước mắt tri ân: những giọt nước mắt phục sinh. 

• Giống như những người nghe thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra tội lỗi 
của mình và quay về với Chúa Kitô để được tha thứ. Chúng ta đừng sợ thừa 
nhận những yếu đuối, những sai lầm của mình. Chúa Kitô đã đến để cứu những 
người tội lỗi. Người ban cho chúng ta sự tha thứ, lòng thương xót của Người. 
Chúng ta hãy để những giọt nước mắt ăn năn của mình biến thành những giọt 
nước mắt thanh tẩy, những giọt nước mắt hoán cải: những giọt nước mắt phục 
sinh. 

Như vậy, nước mắt phục sinh của chúng ta là gì? Đó là lời cầu nguyện nảy sinh từ 
nỗi đau biến thành sự tin tưởng. Đó là sự tha thứ được ban để xóa tan sự cay đắng. Đó 
là sự chấp nhận thập giá dẫn đến ánh sáng. Đó là ánh nhìn hướng tới tương lai, được 
nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng Phục Sinh. Đó là tình yêu lan tỏa, ngay cả qua những vết 
thương. 
Những giọt nước mắt, những dòng lệ của chúng ta có ý nghĩa. Chúng là sự phản ánh 
bản tính nhân loại của chúng ta, tính dễ bị tổn thương của chúng ta, và sự thiếu vắng 
Thiên Chúa nơi chúng ta. Nhưng những giọt lệ này cũng có thể là một chứng tá mạnh 
mẽ về đức tin của chúng ta vào sự Phục Sinh. Chúa Kitô Phục Sinh có quyền năng biến 
đổi những giọt lệ đó thành những giọt nước mắt phục sinh. 
Xin cho niềm vui Phục Sinh tiếp tục vang vọng trong tâm hồn chúng ta và soi sáng cuộc 
đời chúng ta. Xin cho những giọt nước mắt của chúng ta, ngay cả những giọt nước mắt 
đắng cay nhất, trở thành những giọt nước mắt phục sinh, những giọt nước mắt vui 
mừng, tri ân và hy vọng. Vì Chúa Kitô đã sống lại, Người đã thực sự sống lại! Alleluia! 
Alleluia! 


