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CHÚA KITÔ PHỤC SINH : NHỮNG GÓC NHÌN KHÁC BIỆT 

 
Chúng ta lại gặp nhau trong ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, để suy niệm Lời 
Chúa. Chúng ta vẫn còn đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của Lễ Phục Sinh. Niềm vui 
Phục Sinh vang vọng trong tâm hồn chúng ta, và hôm nay chúng ta được mời gọi suy 
niệm về cách mà Tin Mừng này đã được đón nhận, giải thích, và đáng buồn thay, bị 
xuyên tạc ngay từ những ngày đầu tiên. 
Các bài đọc hôm nay trình bày cho chúng ta ba góc nhìn khác nhau về sự Phục Sinh: 
góc nhìn của Thánh Phêrô, một chứng nhân được Chúa Thánh Thần soi sáng; góc nhìn 
u ám và cay độc của những người lính canh mộ bị tiền bạc mua chuộc; và cuối cùng, 
góc nhìn tươi sáng và đầy hy vọng của những người phụ nữ gặp Chúa Kitô Phục Sinh. 
 
1. Thánh Phêrô và việc ứng nghiệm Kinh Thánh 
Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy thánh Phêrô, đầy Thánh Thần, ngỏ lời với 
đám đông ở Giêrusalem. Ngài không ngần ngại giải thích Kinh Thánh, đặc biệt là các 
Thánh Vịnh của vua Đavít, dưới ánh sáng của sự Phục Sinh của Chúa Kitô. 
Ngài giải thích rằng vua Đavít, khi nói về cái chết và sự chôn cất của chính mình, không 
thể ám chỉ chính ông. Đavít là một vị vua vĩ đại, nhưng ông đã chết và thân xác ông vẫn 
còn trong mồ. Vua Đavít, được Thiên Chúa soi dẫn, đã tiên tri về một vị Vua khác, một 
vị Vua vĩnh cửu: Đấng Mêsia, Chúa Kitô. Thánh Phêrô khẳng định mạnh mẽ rằng Đấng 
Mêsia này là Giêsu Nadarét, người đã bị đóng đinh, đã chết, nhưng Thiên Chúa đã cho 
Người sống lại, đã phá vỡ xiềng xích của tử thần. 
Điều mà Thánh Phêrô nói với chúng ta là sự Phục Sinh không phải là một sự kiện đơn 
lẻ và không thể giải thích được. Chúa Kitô Phục Sinh là sự ứng nghiệm những lời hứa 
của Thiên Chúa, được dệt nên xuyên suốt lịch sử Israel. Chúa Kitô Phục Sinh là chìa 
khóa mở ra và soi sáng Cựu Ước, mang lại cho nó ý nghĩa đích thực. Như vậy, Chúa 
Kitô Phục Sinh không phải chỉ là một biến cố, nhưng là đỉnh cao của kế hoạch cứu độ 
của Thiên Chúa. 
 
2. Những Người Lính Canh Mộ: Tiền bạc và sự dối trá 
Trái ngược hoàn toàn với lời được linh hứng của thánh Phêrô, chúng ta nghe trong Tin 
Mừng Mátthêu câu chuyện về sự tha hóa của những người lính canh mộ. Hoảng sợ bởi 
thị kiến thiên thần và trận động đất đi kèm với sự Phục Sinh, họ đến trình diện các 
thượng tế. 
Thay vì vui mừng về sự thật, các thượng tế, bị mù quáng bởi sự sợ hãi và tham vọng, 
đã mua chuộc sự im lặng của những người lính canh mộ. Các ông đưa cho họ một số 
tiền lớn và ra lệnh cho họ lan truyền một lời nói dối rằng các môn đệ của Chúa Giêsu 
đã đến đánh cắp xác Người trong đêm khi họ đang ngủ. 
Đoạn Tin Mừng này thật buồn. Tiền bạc, biểu tượng của quyền lực và sự tha hóa, trở 
thành một công cụ làm sai lệch sự thật. Sự sợ hãi, khát vọng quyền lực và sự gắn bó với 
những đặc quyền, dẫn những người này đến chỗ bóp méo Tin Mừng, làm sai lệch sự 
thật và lừa dối dân chúng. Lời nói của họ, được mua chuộc và thừa lệnh, trở thành một 



màn khói che giấu ánh sáng của sự Phục Sinh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự thật có 
thể bị bóp méo, nhưng không bao giờ bị tiêu diệt. 
 
3. Những người phụ nữ và niềm vui làm chứng 
Tin Mừng cho chúng ta một ánh nhìn rất phấn khởi, hy vọng và niềm vui với cuộc gặp 
gỡ giữa những người phụ nữ và Chúa Kitô Phục Sinh. Các bà đến mộ, trái tim tan nát 
vì nỗi đau mất mát. Nhưng thay vì tìm thấy một thi thể không còn sự sống, họ gặp một 
thiên thần báo tin cho họ về sự Phục Sinh. 
Sau đó, chính Chúa Giêsu hiện ra với các bà. Họ phủ phục trước Người, ôm chân Người 
và thờ lạy Người. Chúa Giêsu giao cho họ một sứ mệnh: đi báo cho các anh em biết 
rằng Người đã sống lại và Người sẽ đến Galilê trước họ. 
Những người phụ nữ, thường bị gạt ra ngoài lề và bị phớt lờ trong xã hội thời bấy giờ, 
lại là những người đầu tiên làm chứng về sự Phục Sinh. Lời nói của họ đơn giản, chân 
thật và tràn đầy niềm vui. Họ không cần giải thích Kinh Thánh hoặc thuyết phục bằng 
những lập luận tinh vi. Họ làm chứng về những gì họ đã thấy và nghe. Chứng tá của họ 
là một nguồn hy vọng và một lời kêu gọi đức tin. 
 
Ba góc nhìn về sự Phục Sinh này chất vấn chúng ta. Chúng ta dựa vào điều gì để nói 
năng và hành động? Chúng ta có dựa trên một trái tim ngay thẳng, một sự tìm kiếm 
chân thành về sự thật, hay chúng ta, như những người lính canh, sẵn sàng hy sinh sự 
thật vì lợi ích cá nhân, vì sợ dư luận, hay vì lòng tham tiền bạc? 
Điều gì làm cho con tim, lời nói của chúng ta lìa xa sự thật? Sự kiêu ngạo? Nỗi sợ hãi? 
Khát vọng quyền lực? Sự gắn bó với của cải vật chất? 
Và trên hết, đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh dựa trên điều gì? Đó có phải 
là một đức tin thụ động, được thừa hưởng từ cha mẹ chúng ta và chúng ta lặp lại mà 
không xác tín gì cả? Hay đó là một đức tin sống động, được nuôi dưỡng bằng cầu 
nguyện, đọc Lời Chúa và chứng tá của những người khác? Đó có phải là một đức tin 
biến đổi cuộc sống của chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa 
Kitô xung quanh chúng ta? 
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta, như Ngài đã soi sáng thánh Phêrô, để chúng 
ta có thể hiểu Kinh Thánh và vui mừng làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin 
cho chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành và can đảm, như những người 
phụ nữ vào buổi sáng Phục Sinh. Và xin cho chúng ta luôn cảnh giác để không để tiền 
bạc, sự sợ hãi hay sự kiêu ngạo làm cho con tim chúng ta lìa xa sự thật. 
 


