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TÍNH KHẢ TÍN 
 

Trong ngày thứ ba của tuần thứ hai mùa Phục Sinh, phụng vụ mời gọi chúng ta suy 
niệm về một chủ đề quan trọng: tính khả tín. Tính khả tín của sự sống mới mà Chúa 
Kitô ban tặng, tính khả tín của cộng đoàn Kitô hữu, và từ đó, tính khả tín của chính đời 
sống chúng ta. Những trích đoạn Kinh Thánh, từ Sách Công Vụ Tông Đồ và Tin Mừng 
Gioan, soi sáng cho chúng ta đào sâu tính chất cần thiết này. 
 
1. Tính khả tín của sự sống mới: một lời hứa từ trời cao 
Trong Tin Mừng, chúng ta gặp lại ông Nicôđêmô, một người Pharisêu uyên bác, đến 
tham vấn Chúa Giêsu ban đêm. Ông nhận ra nơi Chúa Giêsu một vị thầy đến từ Thiên 
Chúa, nhưng ông vấp phải ý tưởng về “sự tái sinh từ trên cao”. Chúa Giêsu nói với ông 
về Thần Khí, về gió thổi đâu tùy ý, về sự sống mới mà lý trí con người không thể hiểu 
thấu. Nicôđêmô bối rối, ông không nắm bắt được. 
Và Chúa Giêsu nói với ông: “Nếu tôi nói với các ông về những sự dưới đất mà các ông 
còn không tin, thì làm sao các ông tin được khi tôi nói với các ông về những sự trên 
trời?” Đó là mấu chốt của vấn đề. Ông Nicôđêmô bị giam cầm trong một tầm nhìn giới 
hạn ở những gì ông có thể thấy, chạm vào, hiểu được bằng lý trí. Ông chưa thể mở lòng 
ra với chiều kích thiêng liêng, siêu việt, của thực tại Nước Thiên Chúa vốn đã hiện diện 
nơi Chúa Giêsu. 
Nhưng tính khả tín mà Chúa Giêsu nói đến có nghĩa là gì? Nó không phải là kết quả 
của một chứng minh hợp lý, của một lập luận không thể bác bỏ. Thay vào đó, nó là một 
lời mời gọi đến một sự tin tưởng triệt để, một sự phó thác vào Lời của Đấng đến từ trên 
cao. Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, ở trong cung lòng Chúa Cha, hiểu thấu tâm can 
của Chúa Cha, biết rõ những thực tại trên trời. Lời của Người mang trong mình sự thật, 
sự sống, bởi vì được kết chặt vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha dành cho thế 
gian. Tin vào Lời của Chúa Giêsu, là chấp nhận để cho tình yêu đó biến đổi mình, tái 
sinh vào một cuộc sống mới, dẫn vào Vương Quốc của Thiên Chúa và trao tặng sự sống 
đời đời. 
 
2. Tính khả tín của cộng đoàn Giêrusalem: một chứng tá sống động 
Sách Công Vụ Tông Đồ trình bày cho chúng ta một hình ảnh ấn tượng về cộng đoàn 
Kitô hữu đầu tiên tại Giêrusalem. “Số người tin theo Chúa đông đảo, mà chỉ có một 
lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi 
sự đều là của chung.” Thật mạnh mẽ biết bao những lời này! Một cộng đoàn được liên 
kết bởi tình yêu của Chúa Kitô, nơi bác ái và chia sẻ đã trở thành nền tảng của cuộc 
sống họ. 
Hãy tưởng tượng sức mạnh của chứng tá này! Những người nam và người nữ từ bỏ tài 
sản cá nhân của họ để chia sẻ cho nhau, phục vụ những người nghèo khó nhất. Một 
cộng đoàn nơi mọi người quan tâm đến nhau, nơi niềm vui và lời cầu nguyện được chia 
sẻ. Cộng đoàn này đáng tin, không phải bằng những bài diễn văn hoa mỹ, mà bằng cung 
cách sống của họ. 



Tại sao cộng đoàn này lại đáng tin? Bởi vì cuộc sống của cộng đoàn này phù hợp với 
giáo huấn của Chúa Giêsu. Bởi vì nó làm chứng cho thực tại của tình yêu Thiên Chúa 
biến đổi tâm hồn và các mối quan hệ. Bởi vì nó thể hiện những giá trị của Nước Trời: 
công lý, hòa bình, tình huynh đệ. Nó là một dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa 
Kitô phục sinh hiện diện giữa họ. 
 
3. Đời sống chúng ta có đáng tin không? Một lời mời gọi đến sự trung thực 
Còn chúng ta, ngày nay, đời sống chúng ta có đáng tin không? Cách sống của chúng ta 
có làm chứng cho những giá trị Tin Mừng mà chúng ta tuyên xưng không? Đó là một 
câu hỏi phải vang vọng sâu sắc trong mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống cá nhân, 
trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo hội của chúng ta, những yếu tố nào làm 
chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh? 
Chúng ta có khả năng thực hiện những hành động quảng đại, trắc ẩn, tha thứ không? 
Chúng ta có biết chia sẻ tài sản, thời gian, sự quan tâm của mình với những người đang 
gặp khó khăn không? Chúng ta có đủ can đảm để sống và bảo vệ sự thật, cổ vũ hòa bình 
không? 
Tính khả tín của đời sống Kitô hữu của chúng ta không được đo bằng những lời lẽ hoa 
mỹ, mà bằng thực tế của hành động. Nó được xây dựng ngày qua ngày, bằng những lựa 
chọn cụ thể, bằng những thái độ phản ánh tình yêu của Chúa Kitô. Nó đòi hỏi chúng ta 
phải hoán cải liên lỉ, từ bỏ những gì trái ngược với Tin Mừng, để mở lòng ra với ân sủng 
của Thiên Chúa và trở thành những chứng nhân đích thực cho Nước của Người. 
 
Tính khả tín của Sự Phục Sinh, nguồn gốc chứng tá của chúng ta 
Tính khả tín của đức tin, tính khả tín của đời sống Kitô hữu của chúng ta, tìm thấy nguồn 
gốc và nền tảng trong Sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Chính vì Chúa Kitô đã phục sinh 
mà chúng ta có thể tin vào sự sống vĩnh cửu, vào sự biến đổi con người, vào khả năng 
xây dựng một thế giới mới, hình thành một cộng đoàn nhân loại huynh đệ. 
Chúa Kitô Phục Sinh không chỉ là một sự kiện trong quá khứ, mà là một thực tại sống 
động tiếp tục hoạt động trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới. Chính niềm tin vào 
Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng cho Tin Mừng, để sống 
phù hợp với những xác tín của mình, để xây dựng một cộng đoàn huynh đệ và liên đới. 
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường khả tín này, để 
cuộc sống của chúng ta trở thành một phản ánh ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh, 
Người là nguồn hy vọng cho tất cả những ai tìm kiếm sự thật và sự sống. 
 


