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CHÚA THÁNH THẦN, NGUỒN CHỨNG TÁ VÀ TÁI SINH 
 
Chúng ta gặp nhau vào thứ hai của tuần thứ hai Phục Sinh, để ánh sáng Phục Sinh bao 
trùm tất cả chúng ta. Niềm vui tràn ngập của Lễ Phục Sinh tiếp tục vang vọng trong 
lòng chúng ta, và Giáo Hội mời gọi chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về cuộc sống mới 
được ban tặng cho chúng ta. Các bài đọc Kinh Thánh, trích từ Sách Tông Đồ Công Vụ 
và Tin Mừng Gioan, cung cấp cho chúng ta một chìa khóa quý giá cho sự hiểu biết này: 
Chúa Thánh Thần, nguồn gốc của chứng tá và sự tái sinh từ trên cao. 
 
1. Chúa Thánh Thần, nguồn gốc của chứng tá 
Câu chuyện trong Sách Tông Đồ Công Vụ đưa chúng ta vào lòng cộng đoàn Kitô hữu 
đầu tiên ở Giêrusalem. Sau khi được thả tự do, hai Tông Đồ Phêrô và Gioan trở về với 
anh chị em của mình và tất cả cùng dâng lời cầu nguyện. Họ kể lại những lời đe dọa và 
cấm đoán mà các nhà chức trách đã đưa ra. Đối mặt với sự đàn áp, họ không co cụm 
lại, mà hướng về Thiên Chúa. Và điều gì xảy ra sau đó? “Họ cầu nguyện xong, thì nơi 
họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được đầy tràn Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn 
nói Lời Thiên Chúa.” 
Chúng ta lưu ý điều này: không phải lòng dũng cảm cá nhân, không phải tài hùng biện, 
cũng không phải sức mạnh con người đã thúc đẩy họ làm chứng. Chính Chúa Thánh 
Thần đã nắm bắt họ, làm sống động họ từ bên trong. 
Chúa Thánh Thần là sự sống, là linh hồn, là động lực của cộng đoàn. Chính Người là 
Đấng ban cho họ khả năng công bố Tin Mừng một cách bạo dạn, bất chấp những trở 
ngại và nguy hiểm. Chúa Thánh Thần là luồng gió biến nỗi sợ hãi thành lòng dũng cảm, 
nghi ngờ thành xác tín, yếu đuối thành sức mạnh. Chính Người ban cho mỗi người lời 
nói đúng đắn, vào đúng thời điểm, để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, sự phục 
sinh của Chúa Kitô. 
 
2. Chúa Thánh Thần, nguồn gốc của sự tái sinh từ trên cao 
Hôm nay, Giáo Hội mời chúng ta đọc lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông 
Nicôđêmô, một vị lãnh đạo người Do Thái đến tham vấn Chúa Giêsu một cách bí mật, 
vào ban đêm. Chúa nói với ông: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không 
được sinh lại một lần nữa bởi ơn trên”. Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm 
sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh 
ra sao?” Ông Nicôđêmô bị mắc kẹt trong logic con người của mình. Chúa Giêsu trả lời: 
“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi 
nước và Thần Khí”.  
Tại sao Giáo Hội lại cho chúng ta nghe câu chuyện này ngay trong tuần Phục Sinh? Bởi 
vì sự Phục Sinh của Chúa Kitô có mối liên hệ mật thiết với sự tái sinh từ trên cao này. 
Sự Phục Sinh là sự chuyển đổi từ sự chết sang sự sống, một sự bùng nổ của sự mới mẻ. 
Và Chúa Thánh Thần là động lực của sự mới mẻ này, là luồng gió ban sự sống cho 
những gì đã chết. 



Chúa Giêsu so sánh Chúa Thánh Thần với gió: “Gió muốn thổi đâu thì thổi: ông nghe 
tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra 
thì cũng vậy.” Chúa Thánh Thần khó nắm bắt, khó đoán trước. Người đưa chúng ta đến 
những nơi mà chúng ta không nghĩ sẽ đến, Người khiến chúng ta làm những điều mà 
chúng ta không nghĩ mình có thể làm. Được sinh ra bởi Thần Khí là chấp nhận để cho 
ngọn gió thần linh này cuốn đi, là tin tưởng vào sức mạnh vượt quá chúng ta, biến đổi 
chúng ta, đổi mới chúng ta. 
 
3. Chúa Thánh Thần và chúng ta, ngày hôm nay? 
Tin Mừng Phục Sinh không phải là một câu chuyện trong quá khứ, một câu chuyện xa 
xôi. Đó là một thực tại sống động, tác động, hiện diện trong chúng ta, ngày hôm nay. 
Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm sống động cộng đoàn Giêrusalem, Đấng đã cho phép 
Nicôđêmô tái sinh, cũng đang hiện diện trong chúng ta. 
Chúng ta có ý thức về sự hiện diện này không? Chúng ta có để Người hướng dẫn chúng 
ta không? Chúng ta có khao khát sự tái sinh từ trên cao này không? 
Chúa Kitô Phục Sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một lời mời gọi biến đổi 
cá nhân. Đó là khả năng bỏ lại phía sau những nỗi sợ hãi, những nghi ngờ, những thói 
quen chết chóc của chúng ta, để tái sinh một cuộc sống mới, một cuộc sống tràn đầy 
niềm vui, bình an, tình yêu. 
Cụ thể, điều này có nghĩa là: 

• Cầu nguyện: Dành thời gian để lắng nghe Chúa Thánh Thần trong lời cầu 
nguyện, trong sự thinh lặng, trong việc suy niệm Lời Chúa. 

• Phục vụ: Mở mắt và mở lòng trước những nhu cầu của những người xung quanh 
chúng ta, bằng cách chú ý đến những cử chỉ bác ái nhỏ nhất. 

• Làm chứng: Dám nói về đức tin của chúng ta, về niềm hy vọng của chúng ta, 
về kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa, một cách đơn giản và chân thành. 

Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, Người ngự trị trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta. 
Hãy để Người hành động, canh tân cuộc đời chúng ta,  biến chúng ta thành những chứng 
nhân vui vẻ và dũng cảm về sự Phục Sinh của Chúa Kitô. 
 
Chúng ta hãy làm mới đức tin của mình vào Chúa Thánh Thần, nguồn gốc của chứng 
tá và sự tái sinh. Hãy để Người thổi, hãy để sự hiện diện của Người biến đổi chúng ta. 
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, ban cho chúng 
ta sức mạnh để sống trọn vẹn cuộc sống mới của chúng ta trong Chúa Ba Ngôi. 
 


