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ÂN SỦNG ĐỨC TIN QUÝ GIÁ 
 
Trong suốt những ngày của tuần này, phụng vụ đã mời gọi chúng ta chiêm ngắm đức 
tin, trụ cột của mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Hôm nay, khi những lời 
của Chúa Giêsu về Bánh Sự Sống vẫn còn vang vọng và khi suy niệm về lòng nhiệt 
thành truyền giáo của phó tế Philip, chúng ta hãy mở lòng đón nhận ân sủng của đức 
tin, một món quà thiêng liêng biến đổi cuộc sống của chúng ta. 
 
1. Sức Hút Thần Linh: Tình Yêu kéo chúng ta đến với Chúa Kitô 
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ: “Không ai có thể đến với tôi, nếu 
Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy.” (Ga 6,44). Những lời này vang 
vọng như một giai điệu ngọt ngào trong trái tim chúng ta, tiết lộ cho chúng ta rằng đức 
tin không chỉ đơn thuần là một sự chấp nhận trí tuệ, mà là một cuộc gặp gỡ yêu thương 
được khởi xướng bởi chính Thiên Chúa. 
Chúa Cha lôi kéo chúng ta, không phải bằng vũ lực hay ép buộc, mà bằng sự quyến rũ 
của tình yêu vô biên của Người. Người ban tặng cho chúng ta Con của Người, Chúa 
Giêsu, như một kho báu vô giá, Bánh Sự Sống xoa dịu cơn đói thiêng liêng của chúng 
ta và mở ra cánh cửa dẫn đến cõi vĩnh hằng. 
Sức hút thần linh này được thể hiện như thế nào? Nó được bộc lộ trong vẻ đẹp của tạo 
hóa, trong những tiếng thì thầm của lương tâm chúng ta, trong những cuộc gặp gỡ tình 
cờ soi sáng con đường của chúng ta. Đặc biệt, nó được thể hiện trong khuôn mặt của 
Chúa Giêsu, nơi tình yêu của Chúa Cha hóa thành nhục thể, nơi lòng thương xót của 
Người đổ xuống để xoá bỏ tội lỗi của chúng ta. 
Chúng ta hãy dành một chút thời gian để dò xét trái tim mình: chúng ta có nhận thấy 
những dấu hiệu của tình yêu Chúa Cha không? Chúng ta có cảm nhận được sức mạnh 
dịu dàng thúc đẩy chúng ta đến với Chúa Kitô không? Chúng ta hãy để mình được chạm 
đến bởi ân sủng của Ngài, hãy mở cửa tâm hồn mình cho Ngài, và để Ngài dẫn chúng 
ta đến một đức tin sâu sắc và sống động hơn. 
 
2. Động Lực Truyền Giáo: Chia Sẻ Niềm Vui Gặp Gỡ 
Một khi chúng ta đã nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu thần linh, thì không thể giữ nó 
cho riêng mình. Câu chuyện về phó tế Philip và thái giám người Êthiốp mang đến cho 
chúng ta một ví dụ sống động về động lực truyền giáo này. 
Phó tế Philip, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không ngần ngại đi trên những con 
đường vắng vẻ để đến với một người đang tìm kiếm chân lý. Ông lắng nghe, khai sáng, 
tiết lộ cho vị quan ý nghĩa ẩn giấu của Kinh Thánh. Và khi quan thái giám hiểu rằng 
Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, ông đã yêu cầu được rửa tội, qua đó niêm phong đức tin 
mới của mình. 
Câu chuyện này chất vấn chúng ta: chúng ta có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của 
mình để chia sẻ niềm vui gặp gỡ Chúa Kitô không? Chúng ta có quan tâm đến những 
câu hỏi và khát vọng của những người xung quanh không? Chúng ta có biết làm chứng 



cho Tin Mừng một cách đơn giản và yêu thương, để Chúa Thánh Thần hành động qua 
chúng ta không? 
Chúng ta hãy nhớ rằng mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để gieo một hạt giống đức tin, để 
tình yêu của Thiên Chúa quang tỏa qua lời nói và hành động của chúng ta. Đừng sợ làm 
chứng, vì chính khi cho đi là chúng ta nhận lại, chính khi chia sẻ đức tin mà chúng ta 
củng cố đức tin ấy trong mình. 
 
3. Lòng Biết Ơn Vô Hạn: Nhận Ra Nguồn Cội của Mọi Ân Sủng 
Khi chiêm ngắm sức hút thần linh và động lực truyền giáo, trái tim chúng ta tràn ngập 
lòng biết ơn. Chúng ta nhận ra rằng đức tin là một món quà vô giá, một ân sủng mà 
chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, Cha yêu thương của chúng ta. 
Chúng ta hãy tạ ơn Người vì tình yêu vô biên của Người, vì Con của Người là Chúa 
Giêsu, Đấng đã hiến mình vì chúng ta, vì Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn và soi 
sáng chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi vì những người đã làm chứng 
về đức tin cho chúng ta, vì những khoảnh khắc ân sủng mà chúng ta đã cảm nhận được 
sự hiện diện của Người trong cuộc sống của chúng ta. 
Ước mong lòng biết ơn của chúng ta không chỉ giới hạn ở lời nói, mà còn được thể hiện 
bằng những hành động cụ thể: một sự dấn thân sâu sắc hơn trong cầu nguyện, một sự 
phục vụ quảng đại hơn đối với người khác, một lòng trung thành vui tươi hơn với Tin 
Mừng. 
Chúng ta hãy để mình được biến đổi bởi ân sủng của đức tin, hãy để tình yêu của Thiên 
Chúa soi sáng cuộc sống của chúng ta và chiếu tỏa xung quanh chúng ta. Mong sao 
niềm vui của chúng ta có sức lan tỏa, mong sao chứng tá của chúng ta hùng hồn, và 
mong sao thế giới khám phá ra, qua chúng ta, vẻ đẹp và chân lý của Tin Mừng. 


