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GẮN BÓ VỚI AI? 
 
Hôm nay tất cả chúng ta được gặp nhau trong bài suy niệm này. Mỗi chúng ta đều mang 
trong mình một câu chuyện, một kinh nghiệm sống. Và ở trung tâm của câu chuyện đó, 
có một câu hỏi nền tảng: Gắn bó với ai? Chúng ta trao phó lòng tin tưởng, năng lượng, 
thậm chí cả cuộc sống của mình cho ai, hay cho điều gì? Vì gắn bó, còn hơn cả một mối 
liên kết đơn thuần, là một sự hiến dâng bản thân, một sự mở lòng. 
Những bài đọc hôm nay, trích từ sách Công vụ Tông đồ (15,1-6) và Tin Mừng Gioan 
(15,1-8), soi sáng cho chúng ta về con đường đôi khi quanh co này, mời gọi chúng ta 
suy tư sâu sắc về những gắn bó của mình. 
 
1. Những Gắn Bó Lừa Dối: Ảo Ảnh Của Sự An Toàn 
Đoạn văn trong sách Công Vụ đưa chúng ta vào một cuộc xung đột trong lòng Giáo Hội 
non trẻ. Một số người, đến từ Giuđea, khăng khăng cho rằng cần phải chịu phép cắt bì 
để được cứu độ. Họ muốn áp đặt một nghi thức, một luật lệ, như một sự bảo đảm, một 
sự chắc chắn về ân sủng cứu độ. Đó là ảo ảnh về sự an toàn trong việc tuân thủ tỉ mỉ 
các quy tắc, một sự gắn bó với những thực hành bên ngoài mà, trên thực tế, lại đẩy 
chúng ta ra khỏi trọng tâm của Tin Mừng. 
Biết bao lần chúng ta rơi vào cái bẫy này? Chúng ta gắn bó với những bề ngoài, những 
truyền thống trống rỗng, những điều chắc chắn trấn an chúng ta, nhưng lại giam hãm 
chúng ta trong một khuôn khổ cứng nhắc, cắt đứt chúng ta khỏi sự tự do của Thần Khí. 
Chúng ta nghĩ rằng tìm thấy Thiên Chúa trong việc tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ, trong 
khi Người tỏ mình trong tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta cố gắng kiểm soát, giam 
hãm Thiên Chúa trong những khuôn mẫu của mình, thay vì để Ngài biến đổi chúng ta. 
Những “gắn bó lừa dối” này là những ảo ảnh, những ảo ảnh hứa hẹn sự an toàn, nhưng 
trên thực tế, cô lập và làm khô héo chúng ta. Chúng đẩy chúng ta ra khỏi nguồn sống 
thực sự. 
 
2. Sự Gắn Bó Sống Còn: Ở Lại Trong Đức Kitô 
Tin Mừng Gioan mang đến cho chúng ta một viễn cảnh hoàn toàn khác. Chúa Giêsu tự 
giới thiệu mình là cây nho, và chúng ta là những cành nho. Một hình ảnh đơn giản, 
nhưng có một chiều sâu vô song. Cành nho chỉ có thể sinh hoa trái nếu nó ở lại gắn liền 
với cây nho. Nếu bị cắt lìa, nó sẽ khô héo và chết. 
Sự gắn bó sống còn với Chúa Giêsu này, còn hơn cả một niềm tin trí tuệ đơn thuần. Đó 
là một mối quan hệ thân mật, một sự hiệp thông sự sống. “Hãy ở lại trong Thầy, như 
Thầy ở lại trong anh em”, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ và với chúng ta hôm nay. 
Không phải là một sự chấp nhận đơn thuần đối với các tín điều, mà là một sự biến đổi 
sâu sắc của con người chúng ta, một sự hiệp thông của trái tim với trái tim, của Thiên 
Chúa và của chúng ta. 
“Ở lại trong Đức Kitô”, là để cho Lời của Ngài thấm đượm chúng ta, để cho tình yêu 
của Ngài nuôi dưỡng chúng ta, để cho Thần Khí của Ngài hướng dẫn chúng ta. Là chấp 
nhận để Ngài định hình cuộc sống của chúng ta, để Ngài cắt tỉa những cành nho của 



chúng ta để sinh nhiều trái hơn. Là nhận ra rằng chúng ta chẳng là gì nếu không có 
Ngài, rằng chỉ trong Ngài, chúng ta mới tìm thấy sự sống thật, niềm vui đích thực. 
 
3. Gắn Bó Bằng Tình Yêu: Một Tình Yêu Biến Đổi 
Vậy, làm thế nào để ở lại trong Đức Kitô? Câu trả lời thật đơn giản: bằng tình yêu. Tình 
yêu mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta đến tận cùng, bằng cách hiến mạng sống 
mình cho chúng ta. Tình yêu giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ hãi, những nghi ngờ, 
những ích kỷ của chúng ta. Tình yêu thúc đẩy chúng ta bước ra khỏi bản thân để đến 
với tha nhân, để yêu thương họ như Ngài đã yêu thương chúng ta và yêu thương họ. 
Gắn bó với Đức Kitô, là gắn bó với tình yêu. Là để tình yêu này biến đổi cái nhìn, trái 
tim, toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Là trở thành những khí cụ của tình yêu này trên 
thế giới, những chứng nhân cho lòng thương xót của Ngài, những người xây dựng bình 
an của Ngài. 
Hôm nay, mỗi chúng ta tự chất vấn mình câu hỏi thiết yếu này: Tôi đang gắn bó với 
ai? Tôi có phải là nô lệ cho những ảo ảnh, những nỗi sợ hãi, những thói quen của mình 
không? Hay tôi tự do yêu thương, cho đi, chia sẻ, vì tôi được kết hiệp với cây nho thật, 
là Chúa Giêsu Kitô? 
 
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường sự sống này, để 
chúng ta luôn chọn gắn bó với Đấng là nguồn gốc của mọi tình yêu, mọi niềm vui, mọi 
hy vọng: Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta. 
 


