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MỘT CUỘC SỐNG NHẸ NHÀNG 
 
Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm lời hứa về một cuộc sống 
nhẹ nhàng, một cuộc sống được trút bỏ những gánh nặng thường đè nặng lên chúng ta. 
Các bài đọc Kinh Thánh – Công vụ Tông Đồ, Khải Huyền và Tin Mừng Gioan – cùng 
nhau dệt nên một thông điệp về hy vọng, ân sủng và tình yêu thần linh. Chúng ta hãy 
mở lòng mình đón nhận làn gió dịu dàng của Chúa Thánh Thần để ánh sáng của Ngài 
soi chiếu con đường của chúng ta. 
 
1. Chúa Thánh Thần Làm Cho Cuộc Sống Nhẹ Nhàng 
Trong Tin Mừng Gioan (14,23-29), Chúa Giêsu ban cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời: 
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và 
Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Những lời này, làm rung động trái tim chúng ta: 
chúng ta là đền thánh nơi Ba Ngôi Thiên Chúa chọn để cư ngụ. Nhưng sự hiện diện 
thần linh này biểu lộ một cách cụ thể như thế nào trong cuộc sống chúng ta? Chúa Giêsu 
tiếp tục nói với chúng ta về Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần, Đấng Người sẽ sai đến 
nhân danh Người. 
Chúa Thánh Thần là món quà quý giá nhất mà Chúa Kitô đã ban cho các Tông Đồ và 
cho chúng ta. Chúa Thánh Thần không chỉ là một sức mạnh đơn thuần, mà là một Ngôi 
Vị Thần Linh đến ngự trong chúng ta, nhắc nhở chúng ta về những lời của Chúa Giêsu 
và giúp chúng ta hiểu chúng một cách sâu sắc. Công việc của Chúa Thánh Thần là ban 
cho cuộc sống chúng ta hương vị của Thiên Chúa, hương thơm của Lời Người. Hãy 
tưởng tượng một món ăn nhạt nhẽo, đột nhiên được tăng thêm hương vị bởi một chút 
gia vị thơm ngon. Tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần đến làm nổi bật ý nghĩa cuộc 
đời chúng ta, làm cho nó trở nên sống động hơn, chân thực hơn. 
Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng vì cuộc sống của chúng ta thấm đẫm 
Thiên Chúa: Chúa Cha yêu thương chúng ta với một tình yêu vô bờ bến, Chúa Kitô đã 
hiến mình vì chúng ta, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn và an ủi chúng ta. Khi chúng ta 
để cho mình thấm nhuần sự hiện diện thần linh này, những lo lắng, sợ hãi và ưu phiền 
đè nặng lên chúng ta sẽ mất đi sức nặng của chúng. Chúng ta khám phá ra một sức mạnh 
nội tâm, một sự bình an sâu sắc cho phép chúng ta vượt qua những thử thách với sự 
thanh thản và hy vọng. Sự nhẹ nhàng này không có nghĩa là không có khó khăn, mà là 
khả năng đối mặt với chúng bằng ân sủng của Thiên Chúa. 
 
2. Không Thêm Gánh Nặng 
Trong sách Công vụ Tông đồ (15,1-2.22-29), chúng ta chứng kiến một cuộc tranh cãi 
trong Giáo hội non trẻ: Có nên áp đặt luật Môsê cho những người ngoại đạo mới trở lại 
không? Sau cuộc tranh luận sôi nổi, các Tông đồ, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, 
quyết định không làm nặng thêm gánh nặng cho những người tin mới. Họ chỉ yêu cầu 
họ kiêng một số tập tục gây sốc cho sự nhạy cảm của người Do Thái. 
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô hữu trước hết là một đời sống 
thấm đẫm tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Tình yêu làm cho cuộc 



sống nhẹ nhàng, vì nó thúc đẩy chúng ta vượt ra khỏi bản thân, quan tâm đến người 
khác, giúp đỡ và hỗ trợ họ. Với tình yêu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi 
chúng ta đang phải vác những gánh nặng. Các điều răn, không phải là những hạn chế, 
mà thực sự là những biểu hiện của tình yêu kép lớn lao này. Yêu mến Thiên Chúa là 
bước  theo Người, là tìm kiếm ý muốn của Người trong mọi hành động của chúng ta. 
Yêu thương tha nhân là phục vụ họ, là tôn trọng họ, là tha thứ cho họ. 
Nếu chúng ta để cho tình yêu hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy rằng những khó khăn sẽ được 
san bằng và gánh nặng trách nhiệm của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Tình yêu cho 
chúng ta sức mạnh để kiên trì, không nản lòng, để giữ vững hy vọng ngay cả trong 
những thời điểm đen tối nhất. Tình yêu là ánh sáng soi đường cho chúng ta và chỉ cho 
chúng ta con đường phải đi. 
 
3. Một Thị Kiến Làm Cho Cuộc Sống Nhẹ Nhàng 
Sách Khải Huyền của Gioan (21,10-14.22-23) đưa chúng ta vào một thị kiến vĩ đại về 
Giêrusalem trên trời. Tông đồ Gioan được đưa lên một ngọn núi cao và ông chiêm ngắm 
vinh quang của Thành thánh, rực rỡ ánh sáng của Thiên Chúa. Thị kiến này là một ánh 
nhìn thoáng qua về cuộc sống tương lai, về đích đến cuối cùng của chúng ta. 
Chúng ta cần thị kiến này khi chúng ta gánh vác những gánh nặng của cuộc sống trần 
thế. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những đau khổ của chúng ta chỉ là tạm thời, rằng sự tồn 
tại của chúng ta ở đây chỉ là một con đường dẫn đến sự viên mãn của niềm vui vĩnh 
cửu. Thị kiến về Giêrusalem trên trời cho chúng ta hy vọng, nó giúp chúng ta tương đối 
hóa các vấn đề của mình, không để mình bị nhấn chìm trong thất vọng. 
Khi chiêm ngắm vẻ đẹp không thể diễn tả này, chúng ta hiểu rằng cuộc sống của chúng 
ta có ý nghĩa, rằng những nỗ lực của chúng ta không vô ích, rằng đức tin của chúng ta 
có một nền tảng vững chắc. Thị kiến này giống như một ngọn hải đăng hướng dẫn chúng 
ta trong đêm tối, chỉ cho chúng ta hướng đi, trao cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục tiến 
bước. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta, rằng tình yêu của 
Người là vô bờ bến, và rằng hạnh phúc của chúng ta sẽ hoàn hảo trong sự hưởng kiến 
Người. 
 
Chúng ta có hạnh phúc tuyệt vời là có Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta Thần Khí của 
Người, ánh sáng soi chiếu cuộc sống của chúng ta như ánh sáng của Thiên Đàng. Chúng 
ta có một người Cha yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến. Vậy, chúng ta 
hãy đến với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa Kitô để trút bỏ mọi gánh 
nặng của chúng ta cho Người, để chúng ta tìm thấy sự nghỉ ngơi, sự bình an nội tâm và 
sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. 
Và chúng ta đừng quên đến với anh chị em của mình, để khích lệ, nâng đỡ, yêu thương 
họ như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta và yêu thương họ. Chúng ta hãy chia sẻ ánh 
sáng mà chúng ta đã nhận được, chúng ta hãy là những người kiến tạo hòa bình, những 
chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Trên hết, chúng ta đừng bao giờ quên lời hứa 
về một cuộc sống nhẹ nhàng, một cuộc sống tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa, một 
cuộc đời được sống trong tình yêu và hy vọng.  
 


