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CHÚA THÁNH THẦN DẪN ĐẾN CHÂN LÝ TOÀN VẸN 
 
Khi tiến gần đến Lễ Hiện Xuống, chúng ta hãy mở lòng đón nhận lời hứa của Chúa 
Giêsu: Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, sẽ dẫn chúng ta đến chân lý vẹn toàn. Chúng ta 
hãy mở lòng trí và trái tim để Chúa Thánh Thần hành động, để Người mặc khải cho 
chúng ta những chiều sâu khôn lường của tình yêu Thiên Chúa. 
 
1. “Người Sẽ Dẫn Anh Em Đến Sự Thật Toàn Vẹn” 
Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay mang đến cho chúng ta những lời lẽ vô cùng 
phong phú. Chúa Giêsu, ý thức về sự ra đi sắp tới của mình, trấn an các môn đệ: “Thầy 
còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi 
nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,12-13). 
Lời hứa này có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Ngài, vẫn còn mang 
nặng nhân tính, những nỗi sợ hãi và giới hạn, vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn mầu nhiệm 
của Thiên Chúa. Sự thật mà Ngài mặc khải quá lớn để có thể đón nhận ngay lập tức. Họ 
cần thời gian, sự đồng hành của Chúa Thánh Thần, để hiểu và sống sự thật này. 
Chân lý viên mãn mà Chúa Giêsu nói đến, đó là sự hiểu biết trọn vẹn về căn tính của 
Ngài, sứ mạng của Ngài, tình yêu vô biên của Ngài dành cho nhân loại. Đó là sự nhìn 
nhận thần tính của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài như con đường cứu độ. Đó 
là sự hiểu biết về Ba Ngôi, về sự duy nhất của Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Cuối cùng, 
đó là sự khám phá ra ơn gọi của chính họ, vị trí của họ trong kế hoạch tình yêu của 
Thiên Chúa. 
Con đường dẫn đến chân lý này không phải là một con đường cao tốc dễ dàng. Đó là 
một con đường quanh co, đôi khi dốc đá, đòi hỏi sự lắng nghe, cầu nguyện, phân định 
và kiên trì. Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn của chúng ta, ánh sáng của chúng ta 
trong bóng tối. Người soi sáng, truyền cảm hứng, sửa chữa và củng cố chúng ta. 
Những hoa trái của chân lý viên mãn này rất phong phú: một đức tin không lay chuyển, 
một tình yêu tràn đầy, một niềm vui sâu sắc, một sự bình an nội tâm vượt quá mọi sự 
hiểu biết (x.Ph 4,7). Sự thật này biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giống Chúa 
Kitô hơn, có khả năng yêu thương và phục vụ tha nhân hơn. 
Nhưng hãy cẩn thận! Sự kiêu ngạo, tự mãn, từ chối lắng nghe Chúa Thánh Thần, tự 
mãn với những xác tín của chúng ta, tất cả những điều này đều khiến chúng ta xa rời 
chân lý toàn vẹn này. Chúng ta hãy giữ thái độ khiêm nhường, cởi mở và sẵn sàng để 
Chúa Thánh Thần hành động trong chúng ta. 
 
2. “Tôi Xin Rao Giảng Với Quý Vị Về Vị Thần Vô Danh Này 
Sách Công Vụ Tông Đồ đưa chúng ta đến Athena, trung tâm của triết học và văn hóa. 
Phaolô, khi nhìn thấy thành phố này đầy những thần tượng, đã vô cùng xúc động. Ông 
quan sát một bàn thờ mang dòng chữ: “Kính thần vô danh”. Sau đó, với lòng dũng cảm 
và hùng biện, ông nắm lấy cơ hội này để loan báo Tin Mừng. 
Phaolô không khinh thường văn hóa của người dân Hi-lạp, ông tôn trọng và sử dụng 
như một điểm khởi đầu. Ông trích dẫn các nhà thơ của họ, ông thích nghi với ngôn ngữ 



của họ. Ông tiết lộ cho họ rằng “vị thần vô danh” mà họ tôn thờ mà không biết, đó là 
Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình trong 
Chúa Giêsu Kitô. 
Một số người Athena tò mò, những người khác chế nhạo. Cuối cùng, chỉ có một số ít 
người trở lại đạo. Tại sao kết quả lại lẫn lộn như vậy? Bởi vì việc loan báo Tin Mừng 
đối với người nghe cần một sự lựa chọn triệt để. Nó mời gọi họ từ bỏ những thần tượng, 
những thói quen, những ý tưởng định sẵn để đón nhận một tầm nhìn mới về Thiên Chúa, 
về thế giới để sống một cách sống mới. 
Một số người thích ở lại trong sự thoải mái của những xác tín của họ, trong sự quen 
thuộc của những truyền thống của họ. Họ từ chối đặt câu hỏi về những niềm tin của 
mình, mở lòng đón nhận sự mới mẻ của Tin Mừng. Họ đóng lòng trước chân lý. 
 
3. Còn Chúng Ta Thì Sao? 
Còn chúng ta, ngày nay, chúng ta có cần được dẫn dắt đến chân lý toàn vẹn không? Câu 
trả lời là một tiếng “có” vang dội! Tất cả chúng ta đều là những người hành hương trên 
đường đến ánh sáng, đến sự viên mãn của chân lý. 
Những chân lý nào mà Chúa Thánh Thần muốn mặc khải cho chúng ta? Đầu tiên, sự 
thật về Chúa Kitô: thần tính của Ngài, sứ mạng cứu chuộc của Ngài, tình yêu vô biên 
của Ngài. Sau đó, sự thật về chính chúng ta: phẩm giá con cái Thiên Chúa của chúng 
ta, tội lỗi của chúng ta, nhu cầu hoán cải của chúng ta, ơn gọi yêu thương và phục vụ 
của chúng ta. 
Chúa Thánh Thần là trạng sư của chúng ta, người hướng dẫn của chúng ta, Đấng An Ủi 
của chúng ta. Người soi sáng cho chúng ta trong những lựa chọn của chúng ta, Người 
ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những thử thách, Người truyền cảm hứng cho 
chúng ta những lời nói đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Người là hơi thở của sự sống 
làm sinh động đức tin của chúng ta. 
Vậy, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt, mở lòng đón nhận ảnh hưởng dịu 
dàng và mạnh mẽ của Người. Đừng sợ đặt câu hỏi về những xác tín của chúng ta, bước 
ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận sự thật, ngay cả khi 
nó làm phiền chúng ta, ngay cả khi nó yêu cầu chúng ta thay đổi. 
 
“Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Nhưng sự thật này là gì và sự tự do này là gì? 
Sự thật là sự hiểu biết về Thiên Chúa, về tình yêu vô điều kiện của Người, về kế hoạch 
cứu độ của Người. Đó là sự nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, nhu cầu được tha thứ của 
chúng ta, mong muốn hoán cải của chúng ta. 
Sự tự do là sự giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sợ hãi, khỏi nô lệ của đam mê. Đó là tự do 
yêu thương, phục vụ, hiến dâng cuộc sống của chúng ta cho người khác. Đó là tự do 
sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa của chúng ta. 
 
Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần, hãy để Người dẫn dắt chúng ta đến sự thật 
toàn vẹn. Vì chính khi biết sự thật mà chúng ta sẽ thực sự tự do, tự do yêu thương, tự 
do phục vụ, tự do sống trọn vẹn cuộc đời mình trong Chúa Kitô. 
 


