
TN-tuần XI-thứ ba 
(2Cr 8,1-9 / Mt 5,43-48) 
Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn 
 

TÌNH YÊU QUẢNG ĐẠI 
 
Trong ngày thứ ba của tuần thứ 11 Mùa Thường Niên hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng 
ta đi sâu vào một mầu nhiệm làm rung động con tim: tình yêu quảng đại. Một tình yêu 
vượt quá sự hiểu biết của con người, một tình yêu cho đi không tính toán, một tình yêu 
biến đổi và giải phóng. Những đoạn Kinh Thánh hôm nay, trích từ thư thứ hai gửi tín 
hữu Côrintô và Tin Mừng theo thánh Mátthêu, giống như hai mặt của một viên kim 
cương, chiếu sáng chủ đề trọng tâm này dưới những góc độ khác nhau, nhưng cùng hội 
tụ về một chân lý thiết yếu: chúng ta được kêu gọi yêu như Thiên Chúa yêu. 
 
1. Tình Yêu Quảng Đại của Chúa Cha: Mặt Trời Chiếu Sáng Cho Tất Cả Mọi 
Người 
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một thách đố dường như là không thể thực hiện 
được: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những ai ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Ngài 
tiếp tục tiết lộ bí mật của tình yêu vô điều kiện này: “Như vậy, anh em mới được trở 
nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc 
lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như 
kẻ bất chính” (Mt 5,45). 
Chúng ta hãy dừng lại một chút về hình ảnh mặt trời và những cơn mưa. Thiên Chúa, 
Cha chúng ta, không phân biệt đối xử. Tình yêu, lòng tốt, sự quảng đại của Người đổ 
xuống trên toàn bộ tạo vật, không ngoại lệ. Mặt trời chiếu sáng cho tội phạm cũng như 
thánh nhân, mưa tưới mát cánh đồng của kẻ keo kiệt cũng như của người hảo tâm. 
Tại sao lại có một tình yêu như vậy? Với mục đích gì? Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan 
vô hạn của Người, biết rằng tình yêu là chìa khóa của sự biến đổi. Bằng cách trao ban 
lòng tốt của Người ngay cả cho những người không xứng đáng, Người trao cho họ một 
cơ hội, một cơ hội để thay đổi, để hoán cải. Người hy vọng, với một tình yêu kiên nhẫn 
và vững chắc, rằng trái tim của họ cuối cùng sẽ mở ra với ánh sáng, nhận ra vẻ đẹp của 
sự thật. 
Bài học cụ thể cho chúng ta: Chúng ta có thể noi gương tình yêu vô điều kiện này 
không? Chúng ta có thể trao một nụ cười, một cử chỉ tử tế, ngay cả cho những người đã 
làm tổn thương chúng ta, cho những người mà chúng ta không yêu thích không? Chúng 
ta có thể cầu nguyện cho những người gây tổn hại cho chúng ta, xin Chúa soi sáng họ, 
chạm đến họ bằng tình yêu của Người không? Điều này không dễ dàng, đó là một con 
đường hoán cải liên tục. Nhưng đó là con đường dẫn chúng ta đến chỗ nên giống hình 
ảnh của Cha chúng ta. 
 
2. Tình Yêu Quảng Đại của Chúa Kitô: Vị Thiên Chúa Trở Nên Nghèo Để Làm 
Cho Chúng Ta Giàu Có 
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô, tiết lộ một khía cạnh khác của tình yêu 
quảng đại: tình yêu của Chúa Kitô. Ngài viết: “Anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, đã quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng Người đã tự 
ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em được trở 
nên giàu có” (2 Cr 8,9). 
Hãy tưởng tượng một Thiên Chúa uy quyền, giàu có và vinh quang tuyệt đối, tự nguyện 
từ bỏ tất cả những điều đó để chia sẻ thân phận của những người thấp kém nhất, nghèo 



khó nhất. Đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đã làm. Ngài, Con Thiên Chúa, đã rời 
bỏ vinh quang trên trời để nhập thể thành người, để chia sẻ những đau khổ, buồn phiền, 
giới hạn của chúng ta. Ngài đã chọn sự nghèo khó, khiêm nhường, phục vụ. 
Tại sao lại có một sự hy sinh như vậy? Với mục đích gì? Chúa Giêsu đã trở nên nghèo 
khó để làm cho chúng ta giàu có, không phải sự giàu có vật chất, mà là một sự giàu có 
quý giá hơn vô cùng: sự sống đời đời, ân sủng, niềm vui của sự hiệp thông với Thiên 
Chúa. Ngài đã hiến mạng sống mình để chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, để mở ra cho chúng 
ta những cánh cửa của Nước Trời. 
Bằng cách nào? Bằng cách trở thành người phục vụ mọi người, bằng cách rửa chân 
cho các môn đệ của mình, bằng cách chết trên thập giá. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy 
rằng tình yêu đích thực là hiến dâng bản thân, hy sinh bản thân vì lợi ích của người 
khác. 
Bài học cụ thể cho chúng ta: Chúng ta có sẵn sàng noi gương Chúa Kitô không? Chúng 
ta có sẵn sàng từ bỏ một phần tài sản, sự thoải mái, thời gian của mình để giúp đỡ những 
người đang gặp khó khăn không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ, phục vụ người khác, 
với sự khiêm nhường và quảng đại không? Sự giàu có đích thực không nằm trong việc 
tích lũy của cải vật chất, mà nằm trong việc hiến dâng bản thân, trong tình yêu được 
chia sẻ. 
 
3. Niềm Vui Chia Sẻ Của Cải: Một Gia Đình Đoàn Kết Bởi Tình Yêu 
Tình yêu quảng đại của Chúa Cha và tình yêu hy sinh của Chúa Kitô mời gọi chúng ta, 
đến lượt mình, trở nên quảng đại. Tất cả của cải trong vũ trụ này, của thế giới này, trên 
trái đất này, là những món quà của Thiên Chúa, một tài sản chung cho tất cả mọi loài. 
Chúng ta không phải là chủ nhân của những của cải này, mà là những người quản lý, 
những người bảo vệ, chịu trách nhiệm quản lý chúng một cách khôn ngoan và chia sẻ 
chúng một cách công bằng. 
Việc chia sẻ của cải là một nghĩa vụ công bằng, một nghĩa vụ yêu thương. Tất cả chúng 
ta là một gia đình duy nhất: gia đình của Thiên Chúa, gia đình nhân loại, gia đình thiêng 
liêng. Tất cả đàn ông, tất cả phụ nữ, tất cả trẻ em đều là anh chị em của chúng ta. Hạnh 
phúc của người này không thể tồn tại nếu không có hạnh phúc của người kia. 
Niềm vui chia sẻ: Đó là một niềm vui sâu sắc và chân thật, lấp đầy trái tim và mang lại 
ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là niềm vui khi biết rằng chúng ta đang góp phần làm cho 
thế giới trở nên tốt đẹp hơn một chút, công bằng hơn một chút, huynh đệ hơn một chút. 
Đó là niềm vui khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người nhận, cảm nhận lòng 
biết ơn trong trái tim họ. 
Nghĩa vụ chia sẻ: Đó không chỉ là vấn đề từ thiện, mà là vấn đề công bằng. Thiên Chúa 
đã ban cho chúng ta những tài năng, kỹ năng, nguồn lực khác nhau. Người mong muốn 
chúng ta sử dụng chúng để phục vụ người khác, giúp đỡ những người kém may mắn 
hơn, đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng. 
Chúng ta hãy đến với trái tim của Chúa Giêsu, kho tàng vô tận của tình yêu. Chúng ta 
hãy bước vào tình yêu của Ngài để khám phá những chiều sâu của lòng thương xót, 
lòng trắc ẩn, sự dịu dàng của Ngài. Chúng ta hãy bước đi với Ngài để gặp gỡ những 
người khác, những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người 
đang đau khổ. 
Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, thúc đẩy chúng ta chia sẻ 
những gì chúng ta đã nhận được, cho đi không tính toán, yêu thương vô điều kiện. Ước 
mong cuộc sống của chúng ta là một chứng tá sống động về tình yêu quảng đại này, tình 
yêu biến đổi trái tim và xây dựng một thế giới hòa bình và huynh đệ. 


