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CÁCH THỨC LÀM ĐIỀU THIỆN 
 
Hôm qua, chúng ta đã suy niệm về lời kêu gọi làm điều tốt, cho đi, chia sẻ. Hôm nay, 
Lời Chúa dẫn dắt chúng ta đi xa hơn, vào tận trung tâm hành động của chúng ta, khi chỉ 
cho biết cách thức làm điều thiện. Bởi vì không chỉ những gì làm mới quan trọng, mà 
còn là cách thức làm, tinh thần thúc đẩy hành động. Và chính trong trái tim của Chúa 
Kitô mà chúng ta tìm thấy nguồn gốc của cách thức đặc biệt này. 
Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, trích từ thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô và Tin Mừng 
theo Thánh Mátthêu, đưa ra hai sự soi sáng bổ sung và thiết yếu. 
 
1. Niềm Vui Làm Điều Tốt: Một Trái Tim Tràn Đầy 
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô, viết về một sự cho đi vui vẻ, một sự dâng 
hiến nảy sinh từ một trái tim tràn đầy tình yêu. Đây không phải là một đóng góp ép 
buộc, gượng ép, mà là một sự gieo hạt hào phóng, ý thức rằng ai gieo nhiều thì gặt 
nhiều. Thánh nhân nói: “Mỗi người hãy cho tùy theo lòng mình đã định, không buồn bã 
hay miễn cưỡng, vì Thiên Chúa yêu thương người vui vẻ dâng hiến” (2 Cr 9,7). 
Hãy tưởng tượng khuôn mặt của người cho, không phải với một tiếng thở dài tiếc nuối, 
mà với một nụ cười rạng rỡ. Hãy tưởng tượng sự ấm áp của bàn tay giơ ra, không phải 
một cách lạnh lùng, mà với một tình cảm chân thành. Chính niềm vui này biến một món 
quà thành một hành động yêu thương thực sự. 
Cách chúng ta dâng hiến cũng quan trọng như những gì chúng ta dâng hiến. Một cử chỉ 
được thực hiện bằng cả trái tim, với sự tôn trọng và cảm thông, chạm đến tâm hồn của 
người nhận, hơn là một sự bố thí ném ra với thái độ kẻ cả. 
Làm điều tốt, trước hết là một vấn đề thái độ. Khi chúng ta cho đi, dâng hiến thời gian, 
sự lắng nghe, kỹ năng của chúng ta, hãy làm điều đó với niềm vui, với nụ cười, với một 
trái tim rộng mở và yêu thương. Chính niềm vui lan truyền này chứng tỏ tình yêu của 
Chúa Kitô trong chúng ta, một niềm vui lan tỏa như một hương thơm dịu dàng và biến 
đổi thế giới xung quanh chúng ta. 
 
2. Sự Kín Đáo Khi Làm Điều Tốt: Một Con Tim Khiêm Nhường 
Tin Mừng theo thánh Mátthêu cảnh báo chống lại một cám dỗ khác: đó là sự phù phiếm, 
khoe khoang trong những hành động tốt. Chúa Giê-su nói: “Hãy coi chừng, đừng phô 
trương việc lành của mình trước mặt người ta, để họ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng 
được Cha trên trời thưởng công đâu” (Mt 6,1). 
Ngài lên án những người thổi kèn trước khi bố thí, những người tỏ ra đạo đức giả tạo 
trong những lời cầu nguyện và việc ăn chay của họ, chỉ để được người khác ngưỡng mộ 
và ca ngợi. 
Không phải là che giấu những hành động tốt, mà là thực hiện chúng với sự khiêm 
nhường, không tìm kiếm vinh quang cá nhân, không làm trò hề. “Khi bố thí, đừng cho 
tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí của anh được kín đáo. Và Cha của anh, 
Đấng thấu suốt mọi sự kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,3-4). 



Lòng bác ái đích thực được thực hiện trong sự quên mình, trong sự tĩnh lặng của trái 
tim. Nó không tìm cách gây ấn tượng, mà là để xoa dịu, an ủi, yêu thương. Đó là một 
tiếng thì thầm yêu thương dâng lên Chúa, một hành động dịu dàng ẩn mình khỏi ánh 
nhìn thế gian. 
Ngày nay, trong một thế giới nơi hình ảnh và sự công nhận được đánh giá cao, điều cần 
thiết là phải nhớ bài học về sự kín đáo này. Chúng ta hãy làm điều tốt vì bản thân điều 
tốt, vì tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải vì vinh quang hay sự công 
nhận của người khác. 
 
3. Dưới Ánh Mắt Của Chúa: Một Trái Tim Giầu Sang 
Tại sao lại nhấn mạnh cách thức làm điều tốt? Tại sao lại mời gọi niềm vui, sự khiêm 
nhường, sự kín đáo? Bởi vì mọi điều chúng ta làm đều nằm dưới ánh mắt của Chúa. 
Không phải ánh mắt tán thưởng của con người hay sự tán thán của họ mà chúng ta phải 
tìm kiếm, nhưng là ánh mắt yêu thương của Chúa, Đấng nhìn thấu tận đáy lòng chúng 
ta. Chính Người dò xét ý định của chúng ta, biết động cơ của chúng ta, đo lường sự 
chân thành của tình yêu chúng ta. 
“Cha của anh, Đấng thấu suốt mọi sự kín đáo, sẽ trả công cho anh”, Chúa Giê-su nói 
với chúng ta. Phần thưởng thực sự không phải là tiếng vỗ tay của đám đông, mà là sự 
giàu có của trái tim, sự bình an nội tâm, niềm vui sâu sắc khi biết rằng chúng ta đã làm 
theo ý muốn của Chúa. 
Tất nhiên, điều đó rất khó. Cám dỗ của sự kiêu ngạo, của sự phù phiếm, luôn hiện hữu. 
Nhưng với ân sủng của Chúa, chúng ta có thể học cách làm điều tốt với niềm vui và sự 
khiêm nhường, dưới ánh mắt nhân từ của Người. 
 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta một trái tim giống như trái tim của 
Ngài, một trái tim tràn đầy tình yêu, một trái tim khiêm nhường và kín đáo, một trái tim 
chỉ tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và ơn cứu độ con người. Rồi những hành động 
tốt của chúng ta, dù là nhỏ nhất, sẽ trở thành những tia sáng chiếu rọi thế giới và làm 
chứng cho sự hiện diện tốt lành của Thiên Chúa giữa nhân loại. 


