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CÁC NGÀI ĐƯỢC, TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG? 
 

Trong ngày trọng thể kính các thánh đã tuân giữ Tu Luật Thánh Biển Đức, Giáo hội, và cách 
riêng gia đình Biển Đức Xitô của chúng ta, hân hoan và biết ơn nhớ về đoàn chứng nhân đông 
đảo đã đi trước chúng ta trong những đan viện, dưới cùng một bản Tu Luật. Nhìn các ngài, một 
câu hỏi không tránh khỏi trỗi lên từ sâu thẳm lòng chúng ta, một câu hỏi gần như một lời thách 
đố và thì thầm: “Các ngài đã được, tại sao chúng ta không?” 
Câu hỏi này, không phải là một sự trách móc vô ích, nhưng lại là một tia lửa thánh thiện mà 
Chúa Thánh Thần thắp lên trong chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy gẫm về câu chất 
vấn này, qua ba điểm. 
 
1. Một khung cảnh như nhau, một sự thánh thiện khả dĩ 
Hãy nhìn các thánh: các ngài đã sống trong các đan viện. Không phải trên một bầu trời xa xôi, 
mà trong một khung cảnh đời sống giống chúng ta. Các ngài đã theo cùng một thời khóa biểu, 
hát cùng những thánh vịnh, lao động cùng những cánh đồng, vâng phục cùng một bản Tu Luật, 
chịu đựng cùng cái nóng cái lạnh, sống với những anh chị em đôi khi khó tính, như chúng ta. 
Khung cảnh là như nhau. Vậy, làm sao các ngài trở nên thánh thiện? 
Các ngài không nên thánh bất chấp Luật Dòng, mà là nhờ nó. Các ngài đã nhận ra rằng Luật 
Dòng không đơn thuần là một bản nội quy, mà là một con đường. Một con đường cụ thể để 
"không gì quí hơn tình yêu Chúa Kitô" (Tu Luật 4,21). Sự thánh thiện của các ngài được rèn 
giũa trong sự trung tín với những điều nhỏ bé: đúng giờ trong giờ kinh phụng vụ, chú tâm 
trong lectio divina (suy niệm Lời Chúa), quảng đại trong phục vụ, thinh lặng để gìn giữ sự hiện 
diện của Thiên Chúa. Một thánh Roberto, một thánh Alberico, một thánh Stephano Hardingo, 
một thánh Bênađô, một thánh nữ Hildegarde… hay vô số các vị thánh vô danh của Dòng chúng 
ta, đã không thực hiện những kỳ công phi thường bên ngoài đời sống cộng đoàn. Các ngài đã 
làm những việc bình thường một cách phi thường tốt đẹp. Các ngài biến sự vâng phục thành 
yêu thương, thinh lặng thành lắng nghe, lao động thành cầu nguyện, đời sống chung thành sự 
báo trước Thiên Đàng. 
Bài học cho chúng ta, những đan sĩ Xitô Việt Nam hôm nay: Chúng ta không cần tìm kiếm một 
sự thánh thiện nào khác. Nó đang ở đây, trong giờ lectio divina hằng ngày, trong công việc 
đồng áng hay trong xưởng thủ công, trong sự đón tiếp khiêm tốn các anh em, trong sự trung 
tín với giờ kinh phụng vụ, ngay cả khi mệt mỏi. Sự thánh thiện là một tác phẩm của người thợ 
dệt: nó được dệt nên bằng những sợi chỉ đơn sơ và hằng ngày của đời sống đan tu chúng ta. 
 
2. Những yếu đuối tương tự, một ân sủng được đón nhận 
Chúng ta đừng tự đánh lừa mình. Các thánh cũng là những con người, như chúng ta. Các ngài 
đã trải qua những cơn khô khan thiêng liêng, sự lười biếng, nóng nảy, ghen tị, những nghi ngờ. 
Các ngài đã phạm tội. Cuộc đời các Đấng Tổ Phụ chúng ta kể lại điều đó cách thẳng thắn. Vậy, 
tại sao các ngài trở nên thánh thiện? 
Sự khác biệt không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở cách thức đứng dậy sau mỗi lần 
ngã. Các ngài nên thánh vì các ngài tin vào lòng thương xót hơn là vào tội lỗi của chính mình. 
Các ngài đã ôm lấy sự khiêm nhường của việc xưng tội, sự kiên nhẫn để sửa mình, lòng tin 
tưởng vững vàng vào Máu Thánh Đức Kitô, Đấng thanh tẩy. Sức mạnh của các ngài là nhìn 
nhận sự yếu đuối của mình, để quyền năng của Đức Kitô ngự trị trong các ngài (2 Cr 12, 9). 
Một vị thánh vấp ngã và đứng dậy thì mạnh mẽ hơn người không bao giờ ngã, vì vị ấy biết giá 
trị của ân sủng và lòng Chúa thương xót. 



Bài học cho chúng ta, những đan sĩ Xitô Việt Nam hôm nay: Đừng nản lòng vì những yếu đuối, 
lỗi lầm của mình. Đừng giấu những lỗi phạm của mình trong sự xấu hổ, nhưng hãy mang chúng 
ra với đức tin của trẻ thơ trong ánh sáng của lòng thương xót, nơi bí tích Hòa Giải và trong sự 
sám hối mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn của chúng ta, với những cọ xát và những cơ hội tha 
thứ, là một phòng tập luyện tuyệt vời để thực hành sự khiêm nhường đó. Chính khi thấy sự yếu 
đuối của mình, chúng ta càng phải chạy đến với Chúa, chứ không phải trốn chạy khỏi Ngài. 
 
3. Khát khao sự thánh thiện 
Chính ở đây chúng ta gặp được bài giảng tuyệt vời của thánh Bênađô trong ngày lễ Các Thánh. 
Khi chiêm ngắm đoàn người đông đảo các thánh, thánh Bênađô thú nhận một cơn khát mãnh 
liệt trào dâng trong linh hồn ngài. Ngài khao khát được ở với các ngài, được chia sẻ niềm vui, 
sự thánh thiện của các ngài. Cơn khát ấy là gì? 
Cơn khát ấy không phải là một ước muốn phàm nhân về vinh quang. Đó là công việc của Chúa 
Thánh Thần trong chúng ta. Đó là "hồi ức về quê hương trên trời" mà Thiên Chúa đã đặt vào 
lòng con người (Gv 3, 11). Đó là khao khát sâu thẳm, cháy bỏng, được thấy Thiên Chúa, được 
yêu mến Ngài cách trọn hảo, được kết hiệp trọn vẹn với Ngài. Cơn khát ấy, chúng ta có không? 
Chúng ta hãy tự hỏi mình cách chân thành. Đôi khi, nó bị lấn át bởi thói quen, những lo toan, 
những ràng buộc. Nhưng nó vẫn ở đó, trong sâu thẳm mỗi ơn gọi. Đời sống đan tu Xitô chiêm 
niệm của chúng ta không có mục đích nào khác hơn là đào sâu cơn khát ấy trong chúng ta và 
hướng chúng ta một cách dứt khoát về sự thánh thiện đó. Mỗi giờ kinh, mỗi phút thinh lặng, 
mỗi sự từ bỏ, là một bước trên con đường ấy. Mỗi ngày, chúng ta có bước đi trên con đường 
thánh thiện ấy không? Hay chúng ta chỉ bằng lòng với việc "sống đời đan tu" cho xong hoặc 
một cuộc sống làng nhàng qua ngày? 
 
Các ngài đã được, tại sao chúng ta không? 
Chúng ta có tất cả những gì các ngài đã có: cùng một Luật Dòng, cùng một Đức Kitô, cùng 
một Thánh Thần, cùng các bí tích, cùng một lòng thương xót cho lỗi lầm chúng ta, cùng một 
cơn khát Thiên Chúa được khắc ghi trong lòng chúng ta. Mọi thứ đều tương tự. Vậy, "Các ngài 
đã được, tại sao chúng ta không?" 
Câu hỏi này không phải là một sự hối tiếc, mà là một tiếng gọi. Một tiếng gọi mời gọi quyết 
định. Sự thánh thiện là một sự lựa chọn được canh tân mỗi ngày. Đó là nói "vâng" với ân sủng 
trong những điều bình thường của cuộc sống chúng ta. Đó là tin rằng điều đã biến một đan sĩ 
thế kỷ XII thành một ngọn đuốc thánh thiện, có thể xảy ra nơi đây, hôm nay, trong trái tim của 
một đan sĩ Xitô Việt Nam thế kỷ XXI. 
Đừng nghi ngờ tiếng gọi. Đừng nghi ngờ ân sủng. Giờ đây, với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ 
Maria, Mẹ chúng ta, và thánh tổ phụ Biển Đức và các thánh Toàn Dòng Xitô, chúng ta hãy làm 
cho đời sống chúng ta thật trong suốt trước tình yêu của Đức Kitô, để những ai nhìn chúng ta 
sau một trăm năm nữa, cũng có thể, đến lượt họ, tự hỏi: "Các ngài đã được, tại sao chúng ta 
không?" 


