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CÒN MỘT BƯỚC NỮA THÔI 
 
Hôm nay, khi chúng ta tưởng nhớ các anh em quá cố đã sống theo Tu Luật Thánh Biển Đức, 
lòng chúng ta hướng về các ngài trong lời cầu nguyện và đặc biệt trong mầu nhiệm tình yêu là 
Thánh Lễ. Các ngài đã bước đi trước chúng ta, những đan sĩ của đại gia đình Biển Đức và Xitô. 
Các ngài là những người anh em trong Dòng Xitô và thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia của 
chúng ta. Các ngài đã là những người cha, người anh, những bạn đồng hành của chúng ta. Và 
hôm nay, một câu hỏi ám ảnh chúng ta: Các ngài đã là ai, và giờ đây các ngài đang ở đâu?  
Chủ đề suy niệm của chúng ta, "Còn Một Bước Nữa Thôi", giúp chúng ta chiêm ngưỡng cuộc 
vượt qua của các ngài và của chính chúng ta. 
 
Các ngài đã chia sẻ cuộc sống, những cuộc chiến đấu, những niềm vui như chúng ta. Các ngài 
đã hít thở bầu không khí tu viện, hát những thánh vịnh, lắng nghe cùng một Lời Chúa như 
chúng ta. Hôm nay, các ngài đi trước chúng ta trong mầu nhiệm lớn lao của sự sống đời đời. 
Cuộc hành hương trần thế của các ngài đã hoàn tất, nhưng cuộc hành trình tiến về sự viên mãn 
nơi Thiên Chúa vẫn đang tiếp diễn. "Còn Một Bước Nữa Thôi" - lời này vang vọng cho các 
ngài và, một ngày nào đó, sẽ vang vọng cho chúng ta. 
 
1. Sự trung tín của một đời người: Con đường dài của sự kiên trì 
Bước đầu tiên, là bước đi của cả một đời người. Các anh em này đã kiên trì. Ngày này qua ngày 
khác, năm này qua năm khác, các ngài đã chọn ở lại. Các ngài đã tuyên khấn các lời khấn: vâng 
lời, khó nghèo, khiết tịnh, canh tân đời sống, và vĩnh cư. Những từ ngữ này không phải là 
những công thức sáo rỗng. Chúng đã vạch ra một con đường đòi hỏi, đôi khi triệt để. 
Hãy tưởng tượng những cám dỗ bỏ đi, những nghi ngờ, sự đơn điệu của nhịp sống hằng ngày, 
sự mệt mỏi thiêng liêng. Thế nhưng, các ngài đã ở lại. Các ngài đã tin rằng bức tường tu viện 
là nơi cứu rỗi các ngài, rằng vâng lời viện phụ là lắng nghe Thiên Chúa, rằng khó nghèo làm 
các ngài tự do, rằng vĩnh cư giúp các ngài đâm rễ trong tình yêu. Cuộc đời các ngài nói với 
chúng ta một sự thật giản dị và sâu sắc: sự thánh thiện không được tạo nên từ những hành động 
ngoạn mục, mà từ sự trung tín khiêm nhường của mỗi ngày. Hy lễ đầu tiên và lớn lao nhất của 
các ngài là nói "Xin Vâng", hết lần này đến lần khác, cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là giá trị 
nền tảng của đời sống các ngài: sự trung tín bền bỉ với ơn gọi đã lãnh nhận. 
 
2. Tính hiện thực của ân sủng: Những tội nhân trong hành trình hoán cải 
Nhưng, chúng ta đừng lý tưởng hóa các ngài. Các ngài không phải là những siêu nhân. Bước 
thứ hai mà các ngài đã phải vượt qua, là bước đi của sự thật về chính mình. Như chúng ta, các 
ngài đã biết đến sự yếu đuối. Các ngài đã phạm tội, những lỗi lầm, những sai sót. Có lẽ các 
ngài đã trải qua những lúc nguội lạnh, nản chí, bất trung với lý tưởng rất cao cả của Luật Dòng. 
Có lẽ tính kiêu ngạo, ghen tị, cay đắng đôi khi làm mờ tối con tim các ngài. 
Nhưng đây là phép lạ của lòng thương xót: các ngài đã tin vào sự hoán cải. Thánh Biển Đức là 
một bậc thầy của lòng thương xót, biết rằng chúng ta có vấp ngã, nhưng đòi hỏi chúng ta phải 
đứng dậy. Các ngài đã trở về từ những lần lầm đường lạc lối. Các ngài để cho ân sủng biến đổi 
con tim chai đá thành con tim bằng thịt. Tận sâu thẳm, bất chấp tất cả, một cơn khát vẫn cháy 
lên: cơn khát được hiến dâng, được hy sinh mạng sống vì vinh quang Thiên Chúa và để cứu 
rỗi thế giới, kể cả phần rỗi của chính các ngài. Sự vĩ đại của các ngài không phải là đã hoàn 
hảo, mà là đã cho phép Thiên Chúa thanh tẩy các ngài, hết lần này đến lần khác. 
 
3. Niềm hy vọng về đích đến: Cơn khát tột cùng về Thiên Chúa 



Và giờ đây, các ngài đang ở đâu? Các ngài đã vượt qua bước ngoặt của cái chết. Các ngài đang 
trong bình an, nhưng một sự bình an tích cực, đó là sự thanh luyện sau cùng. Đây là bước thứ 
ba và cuối cùng: sự vượt qua để đạt đến sự tinh tuyền tuyệt đối. Giờ đây các ngài thấy, với một 
sự rõ ràng mà chúng ta không có, vẻ đẹp vô hạn của Thiên Chúa. Và cái nhìn ấy thắp lên trong 
các ngài một cơn khát cháy bỏng, một khao khát mãnh liệt được kết hiệp trọn vẹn với Người, 
không một chút bóng tối, không một vết nhơ nào. 
Các ngài khao khát được gặp gỡ sau hết với Đức Kitô, Đấng Tình Quân của con tim các ngài. 
Các ngài ước mong được Đức Mẹ Maria cùng toàn thể các thánh, trong sự hiệp thông của ánh 
sáng và tình yêu. Nhưng trong khi chờ đợi sự viên mãn ấy, các ngài cũng cần chúng ta. Các 
ngài trông cậy vào chúng ta. Các ngài như khẩn nài chúng ta: "Hãy cầu nguyện cho chúng tôi. 
Hãy dâng Thánh Lễ cho chúng tôi. Hãy hy sinh cho linh hồn chúng tôi được an nghỉ. Hãy giúp 
chúng tôi vượt qua bước cuối cùng này để về Nhà Cha." Tình thương của chúng ta dành cho 
các ngài không dừng lại ở cái chết. Nó trở nên thiết yếu hơn, khẩn thiết hơn. 
 
Chúng ta và các ngài hợp thành một đại gia đình duy nhất kết dệt bằng Tu Luật Thánh Biển 
Đức. Một gia đình được liên kết bởi những sợi dây mạnh hơn cả sự chết. Chúng ta đã và đang 
sống hiệp thông thiêng liêng và huynh đệ với các ngài. Các ngài đang chờ đợi chúng ta. Các 
ngài hy vọng một ngày kia sẽ thấy chúng ta về đến Giêrusalem Thiên Quốc. Nhưng trong khi 
chờ đợi, các ngài khao khát nơi chúng ta một điều duy nhất: là đời sống của chúng ta, ở đây và 
lúc này, mang cách chân thật các giá trị của Tin Mừng và đời sống đan tu. Sự trung tín, khiêm 
nhường, hoán cải, và cơn khát Thiên Chúa. 
Vậy thì, chúng ta hãy luôn nhớ đến "một bước nữa" mà chúng ta cũng được mời gọi thực hiện. 
Một bước trung tín hôm nay. Một bước hoán cải hôm nay. Một bước tiến về Thiên Chúa hôm 
nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh em quá cố của chúng ta, và phó thác chính mình 
cho lời chuyển cầu của các ngài. Ước gì đời sống các ngài, những người đã tin vào lời hứa, 
khuyến khích chúng ta bước đi, với lòng can đảm và tín thác, cho đến cuộc gặp gỡ với Đấng là 
Alpha và Ômega, là Khởi Đầu và là Cùng Đích của chúng ta. 


