
Quý độc giâ thân mến, 

“Uống nþĆc nhĆ nguồn” 

Hội Dòng chúng ta câm Ąn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta một ngþąi cha. Đó là cha Biển 

ĐĀc Thuên. Ngài là ngþąi Pháp, là con một, nhþng đã can đâm dám tÿ bỏ gia đình, quê hþĄng, gia 

nhêp Hội Thÿa sai Paris để đi truyền giáo ć đçt nþĆc chúng ta, xa xôi vän dặm. Và ngài đã biến 

Việt nam thành quê hþĄng thĀ hai cûa ngài. 

Chúa đã dùng một con ngþąi nhỏ bé khiêm hä nhþ ngài để thăc hiện một công trình thêt vĩ đäi là lêp 

nên Dòng Xitô ć Việt nam. 

Di sân quý giá cûa ngài để läi là gþĄng sống và ląi däy cûa ngài; công đĀc cûa ngài lþu danh hêu thế 

thêt vô giá là sân sinh ra lü cháu đàn con, tĀc là các đan sĩ chúng ta qua các thế hệ tÿ khi lêp Dòng 

đến nay. 

Cåy đan tu cha trồng ć núi PhþĆc, bây gią cành lá trái trëng thêt sum suê, tỏa bóng khíp đçt nþĆc và 

còn lan xa ra câ nþĆc ngoài. 

Nëm nay là nëm thĀ 90 cha đi vào vĩnh cāu, đi về vĆi Đçng mà cha hìng yêu mến phýng să. Chúng 

con xin kết dệt nhĂng bông hoa bìng nhĂng bài viết đĄn sĄ mộc mäc để dång lên cha, tþćng nhĆ về cha, 

tri ân cha vô vàn. 

ƯĆc mong cho Hội Dòng ngày càng phát triển về số lþợng lén phèm chçt, hæu sinh ích cho Giáo hội, 

để đþa nhiều ngþąi chþa biết Chúa trć về tin yêu Chúa. 

 

Têp viện PhþĆc Thiên   

                    ngày 1 tháng 10 nëm 2023 

 

 

 

 

 

Lời  Ngỏ 
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Kính thưa Cha Tổ Phụ, 
Hôm nay, con xin thắp nén hương lüng díng kính cha, tưởng nhớ về cha. 
Cha “ra đi” ở tuổi 53. Người ta gọi lë “hưởng dương” chứ chưa được gọi là 
“hưởng thọ”. Tại sao một ĐĒng sáng lập Dòng mà lại từ biệt con cái sớm như 
vậy? Phải chăng lë cha hy sinh quì nhiều? Cha sống nhiệm nhặt khắc khổ, lao 
động cực nhọc; cha chịu đau khổ phần hồn lẫn phần xác quá mức nên thân xác 
cha mau tiêu hao như ngọn nến trước những cơn giý lốc! 
Cha như lë hạt cải nhỏ bé âm thầm, đî trở thành cây cao lớn đến nỗi chim trời 
đến ẩn nìu. Cha như nắm men được vùi vào trong thúng bột, đî lëm dậy men cả 
khối bột. Cha như hạt lúa mì được vùi trong lüng đĒt, đî mục nìt đi vë sản sinh 
trăm ngën bþng hạt khác. 90 năm qua, Düng më cha gầy dựng nên đî thënh cíy 
đại thụ, vươn dëi vươn rộng khắp mọi miền đĒt nước và ra cả nước ngoài. 
Lời trối của cha mang û nghĩa thật quan trọng. Cha muốn chúng con ở “bình an 
luþn”, vë “đi chung cùng nhau”. Cha coi trọng đời sống chung – đời sống cộng 
đoën, đời sống gia đình, nên cha lĒy Thánh gia làm bổn mạng. 
Điều cha mong ước là chúng con trở thành những chị dòng thật, chị dòng thánh, 
những Giêsu, Giêsu thay thảy. Chúng con sẽ cố gắng để không phụ lòng cha. 
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Quy luật sinh tồn cuốn con người vào vîng xoáy thay đổi để thích ứng với thực tại. Nếp 

sống đan tu dù tách biệt, nhưng cũng khðng đi ra ngoài quy luật đï. Nghĩa là một mặt phải làm 

sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, mặt khác vẫn giữ được bản chất đời đan tu. Tuy 

nhiên, điều đï ít nhiều ảnh hưởng tới việc giữ gìn cĒn tính đan tu nơi các đan sĩ, nhất là nơi 

những đan sĩ trẻ. Nhân dịp mừng 90 nĒm giỗ Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận như một cơ hội 

để chúng ta xét duyệt lại đời sống và trở về nguồn, sống đúng với cĒn tính của mình. 

Ngay lời mở tu luật, Thánh Biển Đức đã vạch ra một lộ trình cho các môn sinh khi 

sống đời đan tu đï là: 

- Đoạn tuyệt với ý riêng. 

Khí giới để sống trọn đời đan tu là Đức vâng phục. Để chiến đấu cho Chúa Ki tô, Vua chân 

thật. Trong tu luật Cha Thánh Biển Đức, các đan sĩ được mời gọi sống vâng phục theo gương 

Thầy Chí Thánh: “Tôi không đến để làm theo û Tði, nhưng làm theo û Đấng đã sai Tði” (TL 

5). Như thế, vâng phục là loại bỏ û riêng , để bước theo phán quyết của người đại diện Thiên 

Chúa. Sống trong đan viện họ chỉ mong tùng phục Viện Phụ. Vì vâng lời Bề Trên là vâng lời 

Thiên Chúa. Bởi chính Người đã phán “ ai nghe anh em là nghe Thầy” (TL 5). Hơn thế nữa, 

các đan sĩ cîn được mời gọi không chỉ bày tỏ đức vâng phục đối với Viện Phụ, mà anh em còn 

phải vâng lời nhau, “đàn em hãy hết lòng yêu mến và vâng phục đàn anh. Vì đây là con đường 

dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa.” (TL 71). 

Trở về nguồn 

 

          M. Phanxicô 
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Tuy nhiên, “ Đức vâng phục chỉ được Thiên Chúa vui nhận và vừa lòng mọi người khi lệnh 

truyền được thi hành cách điềm tĩnh, khðng chậm trễ, khðng lãnh đạm hoặc cằn nhằn phản đối” 

( TL 5). Như vậy, vâng phục không chỉ là lời mời gọi, nhưng nï là một quy luật sống còn làm 

nên đời sống thánh hiến. Vì thế, vâng phục đã trở thành lời khấn buộc phải giữ. Điều này, 

chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho đời sống vâng phục của chúng ta. Trong thư của Thánh 

Phaolô gửi tín hữu Philipphê nói với chúng ta rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa 

mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng 

với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ 

vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống 

phàm nhân sống như người trần thế. Người 

lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Ở 

chỗ khác, Chúa đã quả quyết rằng: “ lương 

thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng 

đã sai Thầy”. Thế nên, trong lúc đau đớn tột 

cùng, Chúa Giêsu vẫn một mực thực thi ý 

Cha “ Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện mà 

là ý Cha”. (Lc 22,39). 

Các đan sĩ khðng chỉ sống vâng phục, mà cîn được mời gọi sống giản dị, thanh thoát. Thánh phụ 

Biển Đức đã cĒn dặn: “đan sĩ đừng bận tâm đến màu sắc hay vẻ thð sơ. Nhưng địa phương cï 

sao thì dùng thế, và thường mua sắm thứ rẻ tiền hơn”. Và Ngài còn thêm: “ để thay đổi ban 

đêm và giặt giũ, mỗi đan sĩ cï hai áo thụng và hai áo chùng là đủ. Còn gì nữa là thừa phải bỏ 

bớt” (TL 55). Thế nhưng, hiện trạng đời sống Đan sĩ Xitð Thánh Gia hiện thời cho thấy họ 

đang đi lệch con đường mà Đấng sáng lập vạch ra, khi mà tinh thần thế tục đang len lỏi vào đời 

sống của các Đan sĩ, khi chức quyền vẫn còn là tham vọng của nhiều người, đi tu để tiến 

thânhơn hiến thân. Óc thành kiến cï nguy cơ đánh mất tương quan  huynh đệ trong cộng đoàn. 
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Một số Đan sĩ trẻ chạy theo Model đánh mất vẻ đơn sơ, giản dị của nếp sống Đan tu. Bao 

biện lû do để lách luật, cắt giảm những hình thức khổ chế của đời Đan tu. Một số khác lạm 

dụng phương tiện truyền thông, khiến cho đời sống thiên liêng ngày càng phai nhạt. 

Phải chĒng, tình trạng vừa nêu trên là hậu quả của một đời sống thiếu kết hợp với 

Chúa? Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại, sống kết hợp với Chúa để Thần Khí Chúa hướng dẫn trong 

suy nghĩ, lời nïi đến hành động. Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận đã đưa ra lû do và cách thức 

giúp chúng ta sống kết hiệp với Chúa: “Chúng ta 

hãy xem ơn chịu phép rửa tội, được làm con 

Chúa được nên giống Chúa ,đï là ơn trọng lắm, 

chớ khá quên, hãy nhớ mà cám ơn Chúa, vì mọi 

sự đều vô ích chóng qua, trừ sự kính mến Chúa 

mà thôi” (DN 113). 

 Đối với Cha Tổ Phụ, đời này người ta 

lo lắng nhiều chuyện: “ người thì làm giáo hoàng, giám mục, làm vua chúa. Kẻ thì làm thợ mộc 

thợ rèn, kẻ thì tự hào mình là thầy lang, thầy thuốc...; khắp nơi, bao người lo lắng các việc vô ích 

chóng qua” (DN 113). Các việc ấy dù vẻ vang đến đâu, “ nĒm mươi sáu mươi nĒm là xong 

hết” (DN 113). Chúng ta hãy Ēn ở cho khôn ngoan, biết dùng các việc ấy để giúp chúng ta biết 

kính mến Chúa, là hiệp một lòng một ý với Chúa. Hơn ai hết, Cha Biển Đức Thuận đã sống 

những gì Ngài khuyên dạy; như dù làm bề trên, nhưng Ngài đã chọn công tác lau chùi nhà vệ 

sinh cho đến khi Ngài đau yếu khðng làm được nữa.  

  Vậy để trở về nguồn chúng ta cần biết dừng lại để nhận ra hiện trạng của mình và can 

đảm sửa đổi để đi đúng con đường Đấng sáng lập dòng mong muốn và lời trối sau cùng của 

Cha Tổ Phụ chúng ta không thể quên: “Muốn nên Thánh hãy giữ luật dòng, Muốn nên 

Thánh hãy giữ luật dòng”. Mà luật dîng khðng gì khác hơn ngoài hai điều rĒn là: mến Chúa 

và yêu người. Như thế, trở về nguồn cũng là trở về với cĒn tính của người Kitô hữu, là sống Tin 

Mừng Đức Kitô, quan trọng hơn là trở nên Thánh.  
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"Xin  Nhớ Rằng  Không  Có  Điều  Gì  

Là Nhỏ Bé  Dưới Mắt Thiên Chúa. Hãy 

Làm Mọi Việc Với Tình  Yêu” 

(St. Têrêsa HĐGS) 
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Ngày đầu tiên bước chân vào nhà hội của Đan viện, tôi hơi bất ngờ thắc mắc: Tại sao Đan 
Viện lại có tượng Bác Hồ vậy? Thế nhưng đó là bức tượng bán thân của Cha Tổ Phụ Biển 
Đức Thuận, Đấng sáng lập Dòng Đức Bà An Nam và ngày nay là Dòng Xito Thánh Gia 
Việt Nam. Nơi tôi đang ở là Đan Viện Xito Thánh Mẫu Phước Thiên, một đứa con sinh 
sau rất lâu so với thời của Cha Tổ Phụ. 
 Những gì tôi biết và tự hình dung về Cha đều qua sách và lời kể của các vị tiền bối. Kỳ 
thực, bức tượng bán thân này trái ngược hoàn toàn với tính cách của Cha là người vui vẻ, hoạt 
bát chứ không có vẻ trầm tĩnh xa cách như bức tượng. 
 Khi đọc tiểu sử của Cha, tôi thật sự rất khâm phục một con người dám từ bỏ quê hương 
Phương Tây để đến truyền giáo nơi đất Việt này. Cách đây hơn 100 nĒm, hẳn đất nước Việt 
Nam còn rất khó khĒn, kém phát triển so với cuộc sống đầy đủ tiện nghi vĒn minh của Cha. Cha 
thật tuyệt vời! thật dũng cảm trong quyết định của mình. Hẳn giờ đây, Cha rất mãn nguyện khi 
nhìn thấy những tâm hồn đang tiếp nối linh đạo của Cha. Ước mơ của Cha là có một Dòng của 
người Việt, mang bản sắc Việt, thờ phượng Chúa trong đời sống đan tu chiêm niệm, cầu 
nguyện cho lương dân nhận biết Chúa. Trước kia, khi chưa dẫn thân trong ơn gọi đan tu này, tôi 
đã từng ước ao sẽ đi đến mọi miền đất nước để nói về Chúa cho những ai chưa nhận biết 
Người. Nhưng thánh ý Chúa nhiệm mầu, Chúa chỉ muốn tôi cầu nguyện, dâng hy sinh trong 
âm thầm. Cha Tổ Phụ cũng thế. Ngài nhận tên Thuận, tức là Thuận theo ý Chúa. Bởi thế, 
mỗi lần đến trước bức tượng của Cha, tôi đều thầm thĩ với Cha rằng: “Xin Cha phù hộ cho con 
được sống trọn vẹn với lòng con từng ước mơ, trong ơn gọi này”. 
 Trước đây, tôi nghĩ rằng: các Đấng thánh, họ đã được ơn sống thánh ngay từ trong dạ 
mẹ. Nhưng không phải thế. Họ cũng đã phải chiến đấu với con người tự nhiên của mình để 
vươn lên sự thánh thiện. Cha Tổ Phụ là người nóng tính. Nhưng nhờ những nĒm dạy học và 
đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, mà Cha đã thực sự trở nên hiền lành thân thiện và dễ gần 
gũi. Tôi đã mỉm cười khi đọc tiểu sử viết về Cha đang thời gian dạy học. Bởi vì tôi có chút gì đó 
giống Cha. Tôi cũng là người nóng tính, nhưng tôi đã thay đổi vì một biển cố xảy ra trong họ 
hàng. Bổn phận làm Chị Hai thật nặng nề. Vì bố mẹ lo làm Ēn kiếm sống, tôi có bổn phận 
chĒm sóc dạy dỗ các em học hành. Tôi hay phạt các em vì tính lười học và ham chơi của chúng. 

Một Thoáng  

Nghĩ  Về   Cha 
M. Luca 
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Đứa em họ 3 tuổi của tôi chết đuối. Có lẽ nó cũng không tác động tôi nhiều, nếu vài ngày trước 
Dì không nhờ tôi chĒm em. 15 tuổi, tôi đã hiểu thế nào là mất mát. Từ đó, tôi trân quý bảo ban 
các em trong tình thương, chứ không đánh phạt các em. Tôi tạ ơn Chúa vì hồng ân biến đổi này. 
 Và hơn hết, có chi tiết này kể về Cha Tổ Phụ khiến tôi cảm thấy mình gần gũi với Cha 
hơn. Đó là dịp Ông Cố đến thĒm Thầy Henri Denis. Ông Cố đã dạy cho Thầy bài học về sự 
khiêm nhường. Thầy Henri Denis chính là Cha Tổ Phụ, đã cảm thấy xấu hổ khi ông Cố ngồi 
dưới đất. Tôi đã từng xấu hổ khi ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng để Bố chở đi học, giữa đô thị 
phồn hoa. Một lần, tôi quyết tâm xin nghỉ học để ở nhà giúp Bố Mẹ. Nhưng Bố nói với tôi: 
“Con đi học đi, để sau này không phải vất vả như Bố Mẹ”. Chính thầy Chủ nhiệm đã nói với 
tôi: “Nghèo đâu phải là cái tội”. Bởi vì tôi không muốn đi picnic, tôi tự ái vì đi chơi mà được 
miễn đóng tiền. Nhưng lời của Bố và sự động viên của thầy giúp tôi vượt qua nghịch cảnh, đấu 
tranh với chính mình, bỏ đi tính hay tự ái để vươn lên. Tôi đã được thầy cô, bạn bè yêu mến vì 
nhân cách, vì học lực. Cha Tổ Phụ cũng sinh ra trong một gia đình khó khĒn. Tôi cảm thấy bản 
thân được nâng đỡ. Vì cha và tôi có cùng một cảnh ngộ và vì tôi tin cha hiểu tôi. 
 Đó là một vài điểm nơi Cha Tổ Phụ khiến tôi yêu mến và gần gũi Ngài. Tôi biết rằng 
sống trong ơn gọi đan tu Xito, tôi cần rất nhiều ơn của Chúa. Những giáo huấn của Cha sẽ là 
hành trang hữu ích giúp tôi nên thánh. Xin Cha Tổ Phụ cầu bầu cùng Chúa cho tôi được sống 
xứng đáng là con cái Ngài. 
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Thánh Têrêsa Avila (1515-1582) khi còn nhỏ đã nói rằng: “Tôi muốn được thấy Thiên 

Chúa”. Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta có muốn được nhìn thấy Thiên Chúa hay 

không? Thiên Chúa như thế nào và chiếm địa vị thứ hạng ra sao trong trái tim chúng 

ta?. “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga 4,8.16) vì chính hữu thể của Thiên Chúa là tình yêu. 

Qua Con Một, Thiên Chúa mặc khải điều bí ẩn sâu nhất của Ngài là sự trao đổi tình yêu 

vĩnh cửu của Ba Ngôi và chúng ta được Ngài dựng nên để cùng tham dự vào sự trao đổi 

tình yêu ấy. Vì thế, chúng ta phải thể hiện được bản chất vốn sẵn có mà Thiên Chúa đã 

khắc ghi trong mỗi người đó là tình yêu. Yêu Chúa và kết hợp nên một với Chúa đó lại là 

một vấn đề nan giải. [Tình yêu thường được diễn tả bằng phi ngôn ngữ]. 

1.  Ẩn tu chiêm niệm.  

[…]Thiên Chúa không thích nói nhiều, 

Ngài cũng không muốn nghe nhiều. Ngài 

“ẩn nơi sa mạc”. Sa mạc là khoảng không 

gian thinh lặng trong tâm hồn. “ Lặng để 

nghe tiếng Chúa, nói trong, trong tâm hồn 

ta…” (Lặng-Trần Tuấn). Tiếng nói vô âm 

lượng ấy đã lôi cuốn bao người từ bỏ sự ồn 

ào, bon chen, danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, 

tình  yêu…để chôn mình ở một nơi xa xôi, 

vắng lặng, chấp nhận thiếu thốn tất cả, 

thực hiện triệt để lý tưởng ẩn tu chiêm 

niệm.  

Một  Góc  

            Nhìn Về 

M. Louis 
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2. Đan tu chiêm niệm.  

“Chốn thành thị đối với tôi là gông cùm, còn chốn cô tịch vắng lặng là thiên đàng”. 

Đó là lời nhận định nổi tiếng của thánh Hieronymus (340-420). Mục đích trước hết là 

để lắng nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa là suối nguồn bất tận mà con người có thể kín múc 

cho mình sức mạnh. Tuy nhiên, để tiến đức, chúng ta không thể sống một mình. Ngay 

từ thuở ban đầu sáng tạo, Thiên Chúa phán: “con người ở một mình là không tốt, Ta sẽ 

tạo nên một người giúp đỡ thích 

hợp với nó” (St 2,18). Chính vì 

thế, dù rất muốn sống riêng tư 

cho một mình Thiên Chúa, 

chúng ta vẫn luôn cần nhau để 

có sự trao đổi, động viên, giúp 

nhau đào sâu sự hiểu biết và 

kinh nghiệm tìm gặp Thiên 

Chúa, hoàn thiện lối sống, qua 

những thử thách, những chỉ dẫn 

khôn ngoan đúng đắn của các 

vị cha anh đi trước, tránh sự 

làm theo ý  riêng mình. Thánh 

Pacomio (286-346) - người đầu 

tiên sáng lập cộng đoàn đan tu nhắn nhủ: “ con hãy đi và nhóm họp các bạn trẻ lại, và 

dạy cho họ con đường sống” , với những luật lệ nghiêm ngặt của lao động và cầu 

nguyện, ăn uống và chay tịnh cũng như đức vâng lời.  

 Để đảm bảo và duy trì đời sống chung, cần thiết phải xây cất nhà cửa và có các 

chương trình sinh hoạt. Theo truyền thống, các khu vực nội vi được thiết kế theo hình 

vuông : nhà thờ, nhà làm việc, nhà cơm và nhà ngủ nghỉ. Là hình ảnh biểu tượng chính 

đời sống đan sĩ: cầu nguyện, làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi. Tất cả nhằm mục đích duy 

nhất là đi tìm kiếm và phụng sự một mình Thiên Chúa trong thanh vắng chiêm niệm, 

với một cuộc sống quân bình và hợp lý.  

Nội San – Nhớ Nguồn  10 



Chính Thánh Biển Đức (480-547) cũng đã thử 

nghiệm giai đoạn ẩn tu tại hang Subiaco hơn 33 năm 

và thiết lập 13 đan viện nhỏ. Sau nhiều lần bị “đánh 

ghen”, Ngài rời đến Montecassino và soạn thảo tu 

luật. Bản tu luật này được đánh giá là chuẩn mực cho 

nếp sống “Đan tu cộng đoàn” và cũng là “hiến 

chương”của “tu trào đan tu Tây phương”, được sử 

dụng khắp nơi trong các đan viện Biển Đức - Xito 

cùng một số hội dòng khác trên thế giới.  

3. Đan viện Chuny.  

Tuy nhiên, bản tính con người bị những giới hạn bởi 

những khiếm khuyết, cần sự canh tân mỗi ngày. Vì 

thế, lịch sử đan tu đã trải qua một số phong trào đổi 

mới, trở về căn nguyên: từ Benedictus sang 

Citeaux(Xitô), và rồi từ Xitô sang Xitô nhặt phép.  

Trong đó Đan viện chung (910) trở thành Đan viện 

Mẹ của phong trào canh tân này. Dưới sự dìu dắt của 

các viện phụ thánh thiện, Đan viện đã gây ảnh hưởng 

sâu xa và trở thành tâm điểm trong Giáo Hội và toàn 

thế giới. Dù vậy, các đan sĩ chung cũng chỉ là những 

con người khác, nên khi đạt tới đỉnh cao sự ngưỡng mộ 

của mọi tầng lớp, cũng chính là lúc tinh thần đan tu 

của chung bắt đầu đi xuống nhường chỗ cho tinh thần 

thế tục. Đời sống họ trở nên nhạt nhòa vì kỷ luật 

không còn được tôn trọng, không còn lòng sốt sắng mộ 

mến đời sống kinh nguyện trong thanh vắng, mà chỉ 

tìm kiếm sự khen tặng và vinh hoa của người đời.  Nhưng không phải tất cả, vẫn còn số 

ít các đan sĩ trung thành với tinh thần dòng. Từ đó, họ tự tách ra hai nhóm: nhóm dễ dãi 

và nhóm trung thành. 
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4. Đan viện Citeaux (Xitô). 

Ngày 21/3/1098, được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục Hugues, ba đan sĩ 

thánh thiện là Roberto, Albericus, Stephano Hardingo cùng hai mươi đan sĩ khác đã 

cùng nhau tìm vào Citeaux – 

một vùng đất hoàn toàn 

hoang vu, hẻo lánh và nghèo 

nàn lúc bấy giờ, để thiết lập 

một cuộc sống đan tu mới, 

tâm điểm là hoàn toàn vâng 

phục, khiêm nhường, thinh 

lặng, định cư và khổ chế. Các 

đan sĩ thực thi sát khẩu hiệu 

của dòng: “ora et labora”, tự 

sinh sống bằng sức lao động 

của mình. Không nhận các 

biếu tặng, quân bình giữa cầu 

nguyện, lao động và tri thức, 

cố gắng từ bỏ tất cả để chỉ tìm 

một mình Thiên Chúa và làm 

vinh danh Ngài.  

 Điều đáng buồn, biến 

cố xưa ở chung đã “hiện tại hóa” ở Citeaux. Thế kỉ XII-XIII, dòng đạt tới đỉnh cao, 

nhưng đến thế kỷ XIV-XIX thì lại đi xuống, rơi vào thế kiệt quệ và mất sức sống. Thấy 

vậy, các đan viện đã liên kết với nhau thành từng nhóm để cải tổ. Những đan viện cải tổ 

thành công thì tập trung thành một nhóm, đi đầu là đan viện Trappe ( Xitô nhặt phép) . 

Những đan viện còn lại làm thành một nhóm gọi là Citaux  ( Xitô chung phép). Như 

vậy, từ năm 1618, Xito nguyên thủy được chia làm hai nhóm : Xito nhặt phép 

(Trappistes) và Xito chung phép. Nhóm Xito chung phép có tất cả 12 hội dòng: ở Ý, Áo, 

Brazil, Pháp, Đức, Balan, Irlande, Hungari, Thụy Sĩ, Việt Nam, Mỹ. Riêng ở Việt 

Nam có Hội Dòng Xito Thánh Gia.  
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5. Hội Dòng Xito Thánh Gia Việt Nam. 

Trong nhóm, hội dòng đứng đầu về nhân sự, con số. Do Cha Henri Denis Biển 

Đức Thuận lập ngày 15/08/1918 tại Quảng Trị- giáo phận Huế với tên gọi “ Dòng Đức 

Bà Việt Nam”. Để củng cố vị thế pháp lý của hội dòng trong tương lai, ban đầu cha gửi 

thư xin gia nhập Xito nhặt phép nhưng họ viện lý do từ chối. Cha họp công đoàn và 

chuyển hướng 

sang Xito chung 

phép và đã được 

cha bề trên cả 

Jansens phúc đáp 

chấp thuận. 

- 17/02/1931 dòng 

chính thức được 

đổi tên là Xito 

Thánh Gia Việt 

Nam. 

- 11/10/1933 đại 

gia đình Xito 

chấp thuận cho 

dòng gia nhập. 

- 24/05/1934 Đức Hồng Y tổng trưởng bộ tu sĩ nhân danh Đức Thánh Cha Benedicto 

XV phê chuẩn quyết định của đại hội.  

-06/10/1964 chính thứ được nâng lên bậc hội dòng do quyết định của thánh bộ Tu sĩ và 

Tu Hội đời.  

* Thành phần hiện nay:  

- Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn thành lập năm 1918, giáo phận Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương thành lập năm 1936, Giáo phận Đà Lạt. 

- Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý thành lập năm 1950, Giáo phận Xuân 

Lộc. 

 - Đan Viện Thánh Mẫu Châu Thủy thành lập năm 1971, Giáo phận Phan Thiết. 
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- Nữ Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước thành lập năm 1972, Giáo Phận Xuân Lộc. 

- Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước thành lập năm 1975, Giáo phận Bà Rịa-Vũng 

Tàu.  

- Đan Viện Thánh Mẫu 

Phước Vĩnh thành lập 

năm 1975, Giáo phận 

Vĩnh Long. 

- Nữ Đan Viện Thánh 

Mẫu Phước Hải thành 

lập năm 1976, Giáo phận 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Đan Viện Thánh Mẫu 

Fatima thành lập năm 

1979 ở Orsonnens Thụy 

Sĩ. 

- Đan Viện Thánh Mẫu 

An Phước thành lập 

năm 1978, Giáo phận 

Xuân Lộc. 

-  Nữ Đan Viện Thánh 

Mẫu Phước Thiên thành 

lập năm 1988, Giáo phận 

Bà Rịa- Vũng Tàu. 

=> Bổn mạng: Lễ Thánh 

Gia Thất (30/12 hoặc 

Chủ Nhật sau lễ Giáng 

Sinh). 

- Châm ngôn: Ora et labora ( cầu nguyện và lao động). 

- Mục đích: giúp các đan sĩ thánh hóa bản thân theo gương gia đình Nazareth trong 

cầu nguyện và hy sinh, góp phần vào việc cứu rỗi các linh hồn.  
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6. Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên. 

- 11/09/1988: Chị Viện trưởng Maria Gioan Thánh Giá triệu tập cuộc họp và cho biết 

nhà mới được thành lập ở Giáo xứ Hải Sơn, Giáo phận Bà Rịa- Vũng Tàu 

- 15/10/1988: Đức Cha Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật – Giám Mục Giáo Phận Xuân 

Lộc cho phép Đan Viện Nữ Xito Vĩnh Phước thành lập tu sở mới tạo Giáo xứ Hải Sơn. 

- 10/10/1988: 

Chính quyền địa 

phương chính 

thức cấp hộ 

khẩu thường trú 

cho chị em  

- 30/11/1988: Chị 

em rời Vĩnh 

Phước. 

- 06/12/1988: 

Đức Cha cho 

phép cộng đoàn 

được đặt viên đá 

xây nhà nguyện. Chị em nhận lễ Các Thánh Nam Nữ là ngày khai sinh và bổn mạng 

cộng đoàn. 

- 20/01/1989: Đức Cha chấp thuận cho thánh lễ hằng ngày và đặt Mình Thánh Chúa 

trong nhà nguyện. 

- 20/03/2008: Nữ Đan Viện Xito Thánh Mẫu Vĩnh Phước đã bỏ phiếu đồng ý đệ đơn 

xin Tổng Hội Dòng Xito Thánh Gia Việt Nam cho Cộng đoàn Phước Thiên được nâng 

lên hàng Đan Viện tự trị. 

- 01/11/2008: Chị Viện Trưởng nhà mẹ đệ đơn Tổng Hội và Viện phụ Hội Trưởng Maria 

Gioan Thánh Giá Đệ Lê Văn Đoàn. 

- 29/11/2008: Tổng Hội chấp thuận và Viện Phụ Hội Trưởng ký quyết nghị nâng cộng 

đoàn lên hàng tự trị. 
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- 27/12/2008: Chị Maria Cecilia đã đắc cử làm Viện Trưởng tiên khởi. 

-18/01/2009: Viện phụ Hội Trưởng chủ sự lễ tạ ơn mừng tân Đan Viện và chị Viện 

Trưởng. 

-  01/05/2012: Viện phụ Hội Trưởng đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện mới.  

- 01/11/2013: Mừng ngân khánh thành lập dòng. 

- 10/05/2014: Lễ cung hiến nhà nguyện mới. 

- 25/08/ 2017: Lễ khai mạc mừng năm thánh Bách Chu niên Cha Tổ Phụ lập dòng. 

- Từ đó đến nay, nhờ ơn Chúa và tình thương huynh đệ, dòng không ngừng phát triển về 

mọi mặt: số lượng, chất lượng, đời sống thiêng liêng cũng như cơ sở vật chất. Xin dâng 

Chúa lời tạ ơn và tri ân tất cả mọi người.  

7.  Giá trị đời sống Đan tu. 

Lý tưởng đời sống chiêm niệm có làm được gì cho Giáo Hội và xã hội?  

Lịch sử Đan tu đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và không ngừng phải đối 

mặt với những phê bình, thóa mạ từ 

nhiều phía. Cuộc sống trong bốn bức 

tường khiến người ta liên tưởng đến 

cảm giác ích kỷ, chỉ lo cho bản thân 

mình mà không chịu đóng góp cho 

công cuộc xây dựng, cải tạo và phát 

triển Giáo Hội cũng như xã hội. 

Thậm chí, có những giai thoại các 

đan sĩ chỉ lo hưởng thụ xa hoa mà bỏ 

bê đời sống cầu nguyện, lý tưởng 

hóa cuộc sống trên những hào 

quang thế tục. Điều đó có thật đã 

xảy ra nơi nhiều Đan viện. Nhưng 

những tâm hồn nhiệt huyết thì tìm 

mọi cách trở về cội nguồn để bắt đầu 

lại nếp sống cha ông xưa. 
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  Hoạt động tông đồ thuộc lãnh vực bên ngoài. Mặc dù điều này rất cần thiết, vì 

có vô vàn những hoàn cảnh khổ đau cả về tinh thần và thể xác đang tìm nguồn trợ giúp. 

Thế nhưng, như một chiếc xe máy, bạn chạy hoài sẽ có 

ngày hết xăng, mà hết xăng thì chắc chắn không thể chạy. 

Hay một chiếc xe dù đổ đầy xăng mà không rồ máy chạy 

thì cũng chỉ là một chiếc xe vô dụng, chỉ để nhìn mà thôi. 

Hoạt động hay chiêm niệm, cả hai đều cần thiết và không 

thể thiếu một trong hai. Theo ngôn ngữ Internet, nếu cho 

“Like” thì lĩnh vực hoạt động sẽ được “Click” hơn, vì nó 

thiết thực và phong phú, còn nếu đánh giá * thì chiêm 

niệm ắt hẳn chiếm nhiều * hơn. Vì nếu không cầu nguyện, 

hoạt động sẽ giảm dần chất lượng hiệu quả, dễ hướng 

chiều theo “gu” thế gian, gây gương mù gương xấu. 

 Chính Giáo Hội đã luôn biết ơn, trân trọng và đề 

cao đời sống đan tu chiêm niệm không vì nguồn gốc lịch 

sử của nó, nhưng vì những giá trị thần bí linh thiêng cao 

cả. Đó là một lối sống biểu hiện cho Nước Trời. Ngày đêm 

không ngừng dâng lên lời ca du dương thánh thót khi cử 

hành các giờ kinh phụng vụ. Ca ngợi và tạ ơn, với một 

cuộc sống an bình thanh thoát, thánh thiện, xa lánh mọi 

bon chen vật lộn của cuộc sống thế tục. Chuyển cầu lên 

trước tòa Thiên Chúa mọi nguyện ước chân chính và khẩn 

thiết của Giáo Hội, của xã hội và của mọi anh chị em 

đồng loại.  

 Trong tông huấn về Đời Sống Thánh Hiến – Vita Consecrata(VC) công bố ngày 

25/03/1996. Thánh Giáo Hoàng Phaolo II (1920-2005) nhận định ơn gọi Đan tu “cống 

hiến cho Giáo Hội chứng tá duy nhất về tình yêu mà Giáo Hội dành cho Thiên Chúa, 

cũng như góp phần vào việc làm tăng trưởng dân Chúa bằng việc tông đồ âm thầm 

nhưng phong phú”. 
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  Để bác lại những cái nhìn phản diện, trong sắc lệnh về việc “ Canh tân thích 

nghi đời sống dòng tu – Perfectae Caritatis ( PC), Thánh công đồng chung Vaticano II 

đã minh nhiên khẳng định: “ Trong những Hội Dòng hoàn toàn chuyên lo chiêm niệm 

lặng lẽ, trong việc chuyên lo cầu nguyện và hân hoan hãm mình, thì cho dù hoạt động 

tông đồ có khẩn 

thiết đến đâu đi 

nữa, những Hội 

Dòng ấy vẫn luôn 

giữ một địa vị cao 

quý trong Nhiệm 

Thể Chúa Kitô. Họ 

dâng lên Thiên 

Chúa hy lễ chúc 

tụng tuyệt hảo. 

Làm vẻ vang dân 

Thiên Chúa bằng những hoa trái thánh thiện dồi dào, lấy gương lành lôi cuốn và làm 

cho dân ấy thêm lớn mạnh bằng những việc tông đồ tuy âm thầm nhưng phong phú. Họ 

là vinh dự, là nguồn mạch tuôn trào các ơn thiêng.  Thánh Nữ Têrêsa Avila (1515-1582) 

xác tín rằng: “Sự cầu nguyện chiêm niệm là cấp độ cao nhất của con đường trọn lành 

nên thánh”. Là con đường ngắn nhất để đến với Thiên Chúa và liên đới với tha nhân. 

8. Tấm lòng Cha. 

 Hơn cả bà mẹ chín tháng mang nặng đẻ đau, cha đã ấp ủ chờ đợi ròng rã suốt 9 

năm trường để được đi lập dòng và sống đời đan tu. Cha cảm được cái khát của Chúa 

Giêsu trên thập giá. Chúa thèm khát ban phát ơn cứu độ cho các linh hồn. Nên cha đã 

dùng tất cả ý chí và tình yêu vượt qua mọi nghi ngờ, chỉ trích, khổ đau, vất vả, nhọc 

nhằn, đói rét để giữ vững niềm tin, lòng cậy trông cho chính mình và cho những ai 

muốn hiến thân trong cuộc đời chiêm niệm. Khi cha gửi thư xin sáp nhập dòng Xitô 

nhặt phép thì các đan viện ở Châu Âu đều phản đối rằng: “ Liệu có thể tin tưởng vào 

những người Việt Nam bé nhỏ, bề ngoài có vẻ mảnh khảnh, thể chất ốm yếu, tâm thức 

không mấy kiên trì? Liệu họ có thể thích hợp với một tu luật không thể thay đổi chăng? 
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Và việc tuân giữ chay tịnh, thức khuya dậy sớm, lao động khổ cực, mà thường thì 

không thể miễn trừ điều gì…?”  Thực ra, bao nhiêu năm sống với người Việt Nam, cha 

nhận ra phẩm chất cao quý của họ và khám phá ra họ có nhiều khả năng sống phong 

phú ơn gọi đan tu. Cha tìm mọi giải pháp và thử hướng sang Xitô chung phép. Tạ ơn 

Chúa! Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Điều cha ao ước nhất là thấy chúng ta trở nên những 

đan sĩ thật, đan sĩ thánh, được diễn tả bằng sự mê Chúa, sống kết hiệp với Chúa và 

chuyện vãn với Ngài. Để mọi người nhìn thấy chúng ta là Giêsu, Giêsu thay thảy. 

Trải qua bao gian khổ. Lúc này, thân xác Cha tàn tạ, nhưng cha đã ra đi bình an. 

Ở trên cao ấy, chắc chắn cha rất hạnh phúc khi chiêm ngưỡng hạt giống mình ươm 

trồng ngày nào giờ đã trở thành “Một cây đại thụ xanh tốt” (Đức Cha Allys Lý) “đến nỗi 

chim trời tới làm tổ trên cành được”(Mt 13,32). 

Cha ơi! Đoàn con bé nhỏ đây, tuy không được sống với cha mặt giáp mặt, nhưng 

chúng con biết cha rất thương chúng con và bên Chúa, cha vẫn luôn chuyển cầu cho 

cúng con. Lời cha dạy dỗ xưa kia đã được biên thành sách và thấm vào xương máu 

chúng con. Vâng! Chúng con sẽ cố gắng nỗ lực để trở thành những Giêsu, Giêsu thay 

thảy. Nếu cha thương chúng con nhiều hơn nữa thì hãy giúp chúng con sớm hoàn thành 

tiến trình phong thánh cho cha, để nhờ đó, mọi người nhận biết Chúa và trở về đường 

chính nẻo ngay.  
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Hiện hữu trong cõi đời, ai trong chúng ta cũng có một cội nguồn. 
Trong đức tin chúng ta nhận biết cội nguồn của con người, vũ trụ vạn 
vật là Thiên Chúa. Và để con người gần gũi với cội nguồn duy  nhất 
ấy, Ngài đã ban cho ta ông bà, cha mẹ. Đặc biệt trong đời sống thánh 
hiến là Đấng sáng lập dòng.Với chủ đề nội san Teresa năm nay là 
“Về nguồn”. Một câu hỏi hiện lên trong đầu con là: Bạn biết gì về 
Đấng sáng lập của mình? Nghĩ một lúc con thấy thật xấu hổ. Vào 
dòng đã được năm năm thế mà con chỉ tìm được câu trả lời là  “Con 
không biết gì về Cha tổ phụ cả”. Vì lz do đó con quyết tâm tìm đọc lại 
các sách về Ngài để biết về người Cha của mình. Với mong muốn yêu 
mến và biết ơn ngài hơn. Vì nhờ Cha mà ơn gọi chiêm niệm đã được 
Chúa thiết lập trên đất Việt nhỏ bé này. 
Tục ngữ Việt Nam có câu “Uống nước nhớ nguồn”. Nhưng không biết gì 
về nguồn làm sao để nhớ. Khi đọc và khám phá ra người cha chung 
của Hội dòng Xito Việt Nam là một con người hết sức nhỏ bé. Nhưng 
nơi con người nhỏ bé đó lại chứa đựng một nội lực hết sức phi thường. 
Qua việc dẫn thân truyền giáo của Cha Biển Đức Thuận trên mảnh 
đất Việt, đã sinh ra hoa trái dồi dào. Cha đã đem được nhiều anh chị 
em lương dân được nhận biết Chúa và gia nhập Giáo Hội. Hơn nữa là 
việc ngày 15/08/1918 Cha đã lập dòng Đức Bà An Nam tiền thân 
của Hội dòng Xito Thánh Gia Việt Nam ngày nay. Con nhận thấy rằng 
đời sống của Cha là mẫu gương tuyệt vời cho con cái cha về lòng yêu 

 

Tìm Về Nhân Đức  

 

Maria Nhỏ - Cừu Non 
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mến Chúa Kitô, về đời sống cầu nguyện, về sự khó nghèo, về tâm tình 
sám hối và lòng nhiệt thành đối với các linh hồn. 
 Thứ nhất, về lòng mến Chúa Kitô: nơi Cha Biển Đức Thuận có 
lòng mến Chúa nồng nàn. Lòng yêu mến đó được nuôi dưỡng nhờ sự 
ươm mầm  giáo dục của cha mẹ 
ngài. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy cho 
ngài ham mộ sự đọc kinh cầu 
nguyện. lòng mến đó được thể hiện 
qua việc yêu thích phụng vụ, mê 
đàn ca xướng hát để ca tụng Chúa. 
Như trong thư Cha thổ lộ với song 
thân: “con thích làm lễ hát, vì hát 
dễ suy gẫm hơn đọc”. Lòng mến 
Chúa đã thúc dục Cha Hy sinh, 
hãm mình chia sẻ những đau khổ 
để nên giống Chúa Kito. Cha đã 
sống một cuộc đời: “Tuyệt đối không 
lấy gì làm hơn lòng mến Chúa 
Kitô”. Chính Cha đã cảm nếm được 
niềm hạnh phúc khi say mê yêu 
mến Chúa nên đã dạy cho con cái 
ngài: “Chúng ta nên nhớ điều này, mọi sự thế gian đều vô ích chóng 
qua cả, trừ sự kính mến Chúa và làm tôi Người đáng chúng ta chăm 
lo mà thôi”(DN số 107,129). Cách sống và lời giảng dạy của ngài giúp 
con nhận thấy con người cha đã hoàn toàn phó mình trong tay Chúa, 
một cách tự do như lời Đức Benedicto XVI đã nói: “Người nào phó 
mình hoàn toàn trong tay Chúa, họ không trở nên con búp bê của 
Chúa, không trở nên khắc khổ hay chỉ theo thời, họ cũng không mất tự 
do. Chỉ có người phó thác mình trọn vẹn cho Thiên Chúa mới có tự do 
đích thực,tự do sáng tạo để làm điều thiện. Người hướng về Thiên 
Chúa không ra nhỏ bé hơn, nhưng cao cả hơn, vì nhờ Chúa và với 
Chúa mà họ nên cao cả, nên thiêng liêng, nên thực sự là chính họ”. 
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 Thứ hai, là đời sống cầu nguyện: Khi yêu ai người ta muốn hiện 
diện thường xuyên với người ấy. Đời sống cầu nguyện nơi cha Biển 
Đức Thuận cho con thấy rõ điều đó. Ngài làm mọi sự vì Chúa, với 
Chúa, cho vinh danh Chúa (DN số 107). Vì thế ngài luôn chuẩn bị dọn 
mình làm lễ chu đáo và cám ơn Chúa sốt sắng, cầu nguyện lâu giờ, cử 
hành thần vụ hết sức nghiêm trang. Hơn nữa vì luôn sống kết hiệp với 
Chúa nên ngài chuyện vãn với Chúa như người bạn tâm giao. Ngài nói 
với Chúa về cha mẹ, về công việc phục vụ, làm bác sĩ, dạy học, soạn 
bài và mọi sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Vì thế, ngài luôn 
sống sự hiện diện của Chúa mọi nơi, mọi lúc.Trước sự hiện diện của 
Chúa, cha luôn tha thiết cầu xin cho mọi người, đặc biệt cho những 
người chưa nhận biết Chúa được ơn trở lại. Như lời ngài nói: “Thầy 
dòng là con người cầu nguyện” ( DN số 118). Vì thế ngài đã làm 
gương cho con khi luôn khao khát tim đến Chúa mọi ngày, luôn nuôi 
dưỡng sự liên kết chặt chẽ bền bỉ với Chúa trong cầu nguyện, khi 
thuận tiện cũng như không thuận tiện. Như vậy, Cha Biển Đức Thuận 
luôn tâm niệm nghĩa vụ của mình là cầu nguyện, kết hợp với Chúa và 
tin cậy Chúa. Bởi đó là phương thế hữu hiệu nhất để cứu rỗi các linh 
hồn. 
 Thứ ba, về lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn: Từ việc sống 
kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện thúc bách cha mang Tin Mừng 
đến với tha nhân. Đặc biệt trong việc coi xứ Nước Mặn (Thừa Lưu 
1908-1913) Giáo phận Huế. Cha đã áp dụng nhiều phương pháp 
truyền giáo như Dạy giáo lz, thăm viếng giáo dân, tổ chức lễ hội đặc 
biệt là lập dòng chiêm niệm cho người Việt Nam chuyên cần cầu 
nguyện hy sinh cho việc truyền giáo. Lòng khao khát các linh hồn 
luôn nung nấu con tim của ngài để chỉ ước mong cùng Chúa xin cho 
các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Vì thế, để cứu linh hồn 
người ta, ngài luôn hân hoan cho đi tất cả với khát khao cho họ được 
hoán cải mà thôi. Với biết bao gian nan thử thách ngài luôn ý thức 
trách nhiệm của mình là truyền giáo, và hoan toàn cậy trong phó 
thác mọi sự cho Chúa. Cảm nghiệm được niềm hạnh phúc con thảo với 
Chúa, cha lại càng xót thương người ngoại. Lạy cha mẹ yêu dấu, 
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thương hại cho người ngoại, lễ sinh nhật năm nay cũng còn chưa phải 
cho họ. Chúa xuống thế gần 2000 năm, mà còn biết bao kẻ chưa biết 
Người. Khi con suy sự ấy thì cái phòng giáo sư của con đây như cái 
ngục cho con.  Con ước ao mở miệng la hết sức về Chúa cho những kẻ 
chưa biết Người được trở lại kẻo sa hỏa ngục thì tội nghiệp quá 
(HT.tr49; DN số 4). Ngài thao thức không chỉ chăm lo cho họ phần hồn 
và cả phần xác nữa. Ngài tận tâm phục vụ Chúa trong tha nhân bằng 
chứng là chính tay ngài lau chùi băng bó những vết thương cho tất cả 
mọi người không phân biệt lương giáo, có khi đích thân liệm xác và 
cho họ tiền mai táng(HT.tr53; DN số 8). Với lòng nhiệt tâm lo việc 
Chúa, cho dù phải chịu đau khổ, 
tủi nhục, ngài vẫn một lòng cam 
chịu. Vì thương xót con chiên 
xiêu lạc muốn bỏ đạo ngài vẫn 
kiên trì khuyên lơn, dạy bảo 
với ước mong con chiên được ơn 
hoán cải. Quả thật Chúa 
Giêsu đã nói “Không có tình 
yêu nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13). 
Cha Biển Đức Thuận đã yêu như Chúa yêu và tình yêu ấy con tin 
chắc rằng đó là một tình yêu luôn làm đẹp lòng Chúa. Chính nhờ lòng 
nhiệt thành hy sinh quên mình của cha mà Giáo Hội Việt Nam có thêm 
nhiều người tin theo Chúa. 
 Thứ tư, là về sự khó nghèo: Cha Thuận đã triệt để theo gương 
Chúa Giêsu yêu chuộng đức khó nghèo và thanh thoát tiền bạc. Ngài 
thanh thoát mọi sự thể hiện ở việc trong phòng của ngài không có một 
thứ gì giá trị. Chỉ có một vài vật dụng thô sơ hết sức đơn giản. Y phục 
ngài mặc hết sức giản dị. Cha làm việc nhiều mà ăn uống thanh đạm 
không dùng thịt, không rượu, không thuốc. Ngài mặc cho mình một 
tinh thần nghèo khó không những ở trong lòng mà còn thể hiện trong 
cuộc sống hằng ngày. Đời sống của ngài hoàn toàn không phải do bản 
tính keo kiệt hay thói hà tiện nhưng  được khơi nguồn từ gương sáng 

Khiêm nhường là nền 

tảng đời Kitô hữu. 

(Dn 124) 
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và lời dạy của Chúa Giêsu. Đúng như trong thư của thánh Phaolo 
tông đồ gửi tín hữu Corinto: “Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang 
phú quz nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của 
mình mà làm cho anh em trở nên giàu có”(2Cr 8,9). Tinh thần nghèo 
khó ấy còn thể hiện trong việc đi lập dòng. Ngày 14/8/1918. Với 
gánh hành lý nhẹ nhàng không có gì là giá trị. Qua đó cho con thấy 
rằng cha không trang bị, không tìm kiếm sự an toàn nơi của cải vật 
chất, tiện nghi nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Chúa quan 
phòng. Suốt cuộc đời ngài không ngừng thực thi lời Chúa mời gọi 

“Trước 
hết hãy 
tìm kiếm 

nước 
Thiên 

Chúa và 
đức công 
chính của 
Ngài còn 
mọi thứ 

khác 
Người sẽ 

thêm 
cho”(Mt 6,33). Cha đã sống và làm việc như một người nghèo khó 
ngay cả dường như cơ nghiệp của nhà dòng bị cháy hết, cha vẫn 
xướng Manificat trọng thể tạ ơn Chúa. Bởi vì cha kín múc niềm bình 
an trong Chúa. Nhờ đó ngài đã cảm nghiệm được niềm hạnh phúc sâu 
lắng của những người nghèo được Thiên Chúa làm gia nghiệp. 
 Thứ năm là sự khiêm nhường. Nung nấu trong tim khao khát 
mãnh liệt mang Chúa đến cho dân Việt. Cha Henri Denis đặt chân đến 
mảnh đất Việt vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Với cung 
cách dịu dàng,  từ tốn, không một chút phô trương. Đến với vùng đất 
mới và lạ ngài đã khiêm tốn xin các cha Việt Nam chỉ  giáo về ngôn 

Mọi sự đều  Vô ích 

Chóng qua, trừ sự 

Kính mến Chúa. 

(Dn 113) 
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ngữ, phong tục tập quán. Ngài đã sống và giữ bậc khiêm nhường thứ 
12 trong tu luật thánh tổ Biển Đức. “Bất kỳ đi đâu, ở đâu, ngài quen 
giữ thái độ đầu cúi xuống, hai tay chéo, cặp mắt ngó xuống đất, 
không trông ngang, trông ngửa”(HT tr 45).  
Trong mọi sự ngài luôn cúi đầu, thuận theo ý Chúa, không một lời 
than trách. Sự khiêm nhường của ngài được tỏ lộ qua công việc lao 
động thường ngày, dù ở cương vị bề trên, cha luôn làm gương làm hết 
mọi công tác. Hơn nữa, “Cha luôn chọn lấy những công việc cực khổ 
hèn hạ nhất cho riêng mình là dọn nhà vệ sinh. Cha không cho ai làm 
việc ấy, trừ bận tiếp khách và đi vắng”(HT.tr191). Cha đã sống tinh 
thần 
khiêm 
nhường 
đặc biệt 
trong 
việc 
phục vụ 
như lời 
Chúa 
dạy 
“Con 
người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến 
dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người”. Sự khiêm nhường 
ấy được ngài phó dâng mọi sự trong tay Chúa và Đức Mẹ vì ngài tin 
rằng “Mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không phải thất vọng”(Rm 10, 11). 
 Cuối cùng chính trong sự kết hợp mật thiết với Chúa mà cha 
Biển Đức Thuận nhận ra sự bất toàn nơi mình, Cha luôn tắm mình 
trong cầu nguyện với một tâm tình thẳm sâu. Bằng chứng là: “Cha 
Thuận luôn quỳ gối trong nhà thờ trước mình thánh Chúa đôi mắt 
ngó xuống, giọt lệ nhỏ sa” (HTtr80) . Với cung cách này, con nhận ra 
tâm hồn của ngài luôn mặc lấy tâm tình sám hối của người thu thuế 
và người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng . Vì quá yêu mến Chúa nên 
cha khao khát được kết hợp trọn vẹn với Chúa bằng mối tình hoàn 

Chúng ta phải lo sống kế hiệp với Chúa, mọi 

việc chúng ta làm vì Chúa, làm cho Chúa chi 

cũng làm cho Chúa hết. 

(Dn 107) 
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hảo. Có lần cha than thở: “Cả ngày  những sao lãng, chỉ có lúc dọn 
mình, làm lễ và giờ cám ơn sau lễ là thiên đàng”(HT tr 80). Khi có ai 
cho biết về khuyết điểm của mình thì ra sức sửa mình, dốc lòng sửa 
đổi. Đặc biệt trước giờ lâm chung, tự nhận mình là hèn mọn tội lỗi, 
Cha liền xin cha bề trên nhì Bernard đổ tro xuống cho ngài nằm (HT 
tr222). Hành động này biểu lộ lời mời gọi sám hối của Chúa là “Anh 
em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1,15). 
 Tóm lại những gì 
vừa trìn bày trên là một 
phần rất nhỏ mà con thao 
thức được biết người cha 
của mình. Khám phá ra 
kho tàng nhân đức nơi 
cha. Bởi đâu mà cha thủ 
đắc được nhiều đức tính 
quý giá ấy. Con nghĩ rằng, 
ngài đã sống triệt để câu 
châm ngôn “Tuyệt đối 
không lấy gì làm hơn Chúa 
Kitô”. Với một tình yêu 
thuộc trọn về Chúa, nên 
giống Chúa mỗi ngày một 
hơn. Đã thúc bách ngài yêu 
mến cầu nguyện, nhiệt thành với phần rỗi các linh hồn, yêu chuộng sự 
khó nghèo, khiêm nhường đặc biệt là tâm tình sám hối theo Tin Mừng. 
Ước gì gương đức hạnh của cha Biển Đức Thuận khơi lên trong con và 
trong mọi thành viên của Hội dòng Xito Thánh Gia quyết tâm thực 
hành những sự tốt lành của cha trong mọi hoàn cảnh sống của mình 
như dấu chứng của lòng mến Chúa hầu làm cho nhiều người nhận biết 
tin yêu Chúa giữa lòng dân tộc Việt Nam.  
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Là ngāĈi ai không có cûi ngu÷n. Trāĉc hết ta có cûi ngu÷n là Thiên Chúa, Đçng 

tác thành nên vÿ trĀ vän vật, đến ông bà tù tiên, r÷i có chúng ta ngày hôm nay. 

Năm nay Tập viện Phāĉc Thiên vĉi tập nûi san về chþ đề  “Nhĉ ngu÷n”. Đây cÿng 

là dðp thuận tiện để bân thân nhìn về cûi ngu÷n. Chắc hẳn ai trong chúng ta 

cÿng có hai gia đình. Bân thân tôi cÿng vậy . Gia đình thă nhçt là nći chôn nhau 

cắt røn và gia đình thă hai là Đan Viện, nći hiện täi tôi đang søng. Tuy nhiên 

trong bài viết này ngāĈi viết chî xin dĂng läi gia đình thă hai để nhĉ về hình 

ânh cha Tù PhĀ. 

TĀc ngą Việt Nam cò cåu “Uøng nāĉc nhĉ ngu÷n, ăn quâ nhĉ kẻ tr÷ng cåy”. Để 

cò đāČc mût Hûi dñng Xito đã và đang phát triển nhā ngày hôm nay, tçt câ là 

nhĈ công lao cha Tù PhĀ Biển Đăc Thuận. Vì thế múi ngāĈi chúng ta cæn biết ćn 

sâu sắc đến ngài. BĊi nếu không có ngu÷n làm sao cò nāĉc, không có kẻ tr÷ng 

cåy thì làm sao cò trái để ăn. Vì vậy ngu÷n và ngāĈi tr÷ng cây là nhąng nhân tø 

rçt quan trõng. Mặc dü đã ra đi nhāng di sân ngài để läi còn t÷n täi mãi và giúp 

ích cho nhiều tâm h÷n trong ćn gõi đan tu chiêm niệm. Quê hāćng cþa cha và 

quê hāćng Đçt Việt hai thế giĉ hoàn toàn khác biệt nhau, khác nhau về ngôn 

ngą, hình thể, vòc dáng„ Nhāng vĉi con mắt thāĈng ngāĈi ta không thể hiểu 

đāČc, chî trong con mắt đăc tin ngāĈi ta mĉi có thể hiểu đāČc tình yêu cþa ngài 

không làm nên sĆ khác biệt. Tình yêu cþa ngài đã gieo vào tåm h÷n cþa múi con 

ngāĈi, vào mânh đçt Việt Nam thân yêu cþa chúng ta, vào tâm h÷n nhąng con 

ngāĈi chāa đāČc nhận biết Tin MĂng PhĀc Sinh, nhąng con ngāĈi khao khát 

søng đĈi chiêm tu. Nếu không có tình yêu, lòng mến Chúa và yêu mến mõi 

ngāĈi, sẽ không thôi thúc thúc cha lập nên Hûi dòng chuyên lo cæu nguyện và 

chiêm niệm cæu cho nhąng ngāĈi chāa tin nhận biết Chúa. Chính vì thế, trâi qua 

dòng thĈi gian cho đến hôm nay, Hûi dòng Xito cþa ngài đã nøi dài tĂ Bắc chí 

TÂM   TÌNH  
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Nam. Đåy quâ là mût h÷ng ân to lĉn mà Chýa đã thĆc hiện trên con cái cþa 

ngài. Nhā vậy, ta biết chắc mût điều cha luôn luôn tìm lČi ích cho nhiều ngāĈi, 

nhiều tâm h÷n. Mût con ngāĈi không còn chî biết søng cho riêng mình mà luôn 

søng cho ngāĈi khác, vì ngāĈi khác, đặc biệt là cho Thiên Chúa. Ngài làm việc 

tæm thāĈng vĉi mût tình yêu phi thāĈng.  Là mût Bề trên, mût ngāĈi cha đăng 

đæu cûng đoàn, hāĉng dẫn các linh h÷n Thiên Chýa trao phò nhāng ngài rçt 

khiêm nhāĈng. Ngài chõn cho mình nhąng công việc thçp hèn nhā lau chüi nhà 

vệ sinh, cuøc đçt cùng anh em,...Rçt ít ngāĈi làm và søng đāČc nhā ngài. Mût 

khi ngài đã chõn Chúa và khao khát søng đĈi chiêm niệm để cæu nguyện cho 

việc đem Tin MĂng PhĀc Sinh đến vĉi muön dån thì đøi vĉi ngài mõi khò khăn 

trĊ nên rçt đúi bình thāĈng. Chúng ta hõc đāČc nći cha Tù PhĀ rçt nhiều điều: về 

nhån đăc, tính kiên trì, sĆ nhẫn näi. Cuûc đĈi cþa cha là mût hành trình bắt đæu 

r÷i läi bắt đæu, tĂ mût cha giáo sā trĊ nên mût ngāĈi tập làm thæy dòng søng 

đĈi chiêm tu khắc khù. Tçt câ là cho Chúa và vì phæn rúi các linh h÷n. Kể về cha, 

em không thể diễn tâ hết đāČc, nhāng chî cò đöi điều để nhĉ läi cöng ćn sinh 

thành nên đoàn con cái Xito và nhiều tâm h÷n trên mânh đçt quê hāćng Việt 

Nam. 

 Nhìn läi công lao nhiều khò khăn vçt vâ, sĆ quâng đäi dẫn thân cþa cha 

Tù PhĀ Biển Đăc Thuận và các cha anh đi trāĉc đã để läi cho con cái nhąng di 

sân thiêng liêng, nhắc nhĊ chúng ta cách riêng vĉi bân thân em không ngĂng 

góp phæn xây dĆng cûng đoàn, Hûi dòng ngày mût phát triển giàu đẹp hćn 

trong tình yêu Thiên Chúa. 
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Bän đã hiện hąu trên côi đĈi này phâi chăng tình cĈ hay ngẫu nhiên? Đøi vĉi 

ngāĈi vô thæn thì đýng là vậy nhāng đøi vĉi ngāĈi cò đăc tin, sĆ hiện hąu không 

chî riêng con ngāĈi mà là toàn thể vÿ trĀ xuçt phát tĂ Thiên Chúa. 

 Nhĉ ngu÷n là chþ đề nûi san 

năm nay và cÿng là dðp để bân thân 

tìm về cûi ngu÷n cþa mình và tó 

lòng biết ćn såu sắc, trāĉc là đøi vĉi 

Thiên Chýa, Đçng là ngu÷n cþa muôn 

loài, Đçng đã ban cho tôi có ông 

bà cha mẹ nhąng ngāĈi đã sinh và 

nuöi dāċng tôi, sau cùng là nhąng 

bậc cha anh đi trāĉc gæy dĆng nên 

Hûi dòng Xito Thánh Gia Việt 

Nam (HD Xito TGVN) để hôm nay 

tôi đāČc søng trong ćn gõi đan tu 

chiêm niệm này. 

 Täi sao ta phâi biết ćn? 

Thành ngą có cåu: “muøn thành 

danh trāĉc tiên phâi thành nhån” 

hoặc “muøn là mût ngāĈi tu sï, 

đan sï trāĉc tiên phâi có nhân bân”. Biết ćn thể hiện con ngāĈi có nhân bân, nó 

làm nên giá trð con ngāĈi, bĊi nó bûc lû tĂ trong sâu thẳm cþa tâm h÷n. Bân 

thân còn nhĉ, h÷i còn nhó mẹ thāĈng nòi : “Nhận cþa ai cái gì cÿng phâi biết ćn 

dù chî mût hät cćm”. Vậy chî mût hät cćm mà ta cñn nhĉ ćn huøng gì là Thiên 

Chýa Đçng dĆng nên chýng ta: “NgāĈi lçy bĀi tĂ đçt nặn ra con ngāĈi, thùi sinh 

khí vào lú mÿi, và con ngāĈi trĊ nên mût sinh vật (St 2,7). Do vậy, ta phâi luôn 

ghi nhĉ ta xuçt phát tĂ đåu, ai cho töi hiện hąu?”. Nếu chúng ta biết đặt câu hói 

cho bân thân thiết nghï sẽ chẳng bao giĈ ta quên ån nghïa cþa Thiên Chúa. 

Tắt mût lĈi, vì yêu thāćng mà Thiên Chýa đã täo nên chúng ta giøng hình ânh 

cþa NgāĈi (St 2, 26-27), NgāĈi cñn giao vÿ trĀ cho con ngāĈi cai quân , do đò 

ngoài việc chúng ta biết ćn NgāĈi, chúng ta còn có bùn phận gìn gią và làm cho 

vÿ trĀ này đẹp hćn. Thật vậy, khi ta biết chiêm ngắm cânh quan vẻ đẹp cþa thiên 

nhiên, cþa con ngāĈi, chúng ta sẽ khám phá ra bàn tay quan phòng cþa Thiên 

Chýa. Nhāng chýng ta đĂng hói : “Täi sao tôi phâi nhĉ ćn Thiên Chýa, Ngài cò 

làm gì cho töi đåu? ”. Có chă! NgāĈi là Cha chýng ta: “Läy Cha chúng con Ċ trên 

trĈi”(Mt 6). NgāĈi không chî là ngāĈi Cha mà cñn là ngāĈi Mẹ. Chî cò ngāĈi Cha 

mĉi yêu thāćng con cái muøn dành cþa tøt cþa lành cho chúng (Mt 7,11). 

 Nhĉ ćn khöng chî là trách nhiệm mà còn là bùn phận cþa ngāĈi con thâo 

đøi vĉi Cha trên trĈi qua việc siêng năng, søt sắng tham dĆ thánh lễ, các giĈ 

                   

                    M.Gabriel 
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kinh phĀng vĀ, các giĈ thiêng liêng,...đặc biệt là yêu mến Thiên Chúa hết lòng 

hết trí khôn hết săc lĆc (Mt 22,37) và vång theo ý NgāĈi qua luật dòng, hiến 

pháp, tu luật. 

 Bên cänh đò, chýng ta khöng chî có Cha trên trĈi mà còn cha mẹ Ċ træn 

thế, Thiên Chýa ban cho chýng ta các ngài để qua các ngài chýng ta đāČc nuôi 

dāċng, quan tåm, chăm sòc, däy dú. Công lao cþa các ngài tĆa nhā Thái sćn, 

nhā nāĉc trong ngu÷n chây ra, nhā sao trên trĈi, nhā cát dāĉi biển. Cho dù 

ngāĈi ta cò đo đāČc chiều sâu cþa đáy đäi dāćng hay đếm đāČc các tinh tú trên 

trĈi thì cÿng khöng thể tính đāČc cöng ćn cþa cha mẹ: chín tháng cāu mang ba 

năm bý mĉm, dāċng dĀc chýng ta đến khi khôn lĉn. Các ngài không ngæn ngäi 

quâng đäi hy sinh cho chúng ta: săc khóe, thĈi gian thậm chí câ mäng søng. Ấy 

là chāa kể khi các ngài đæu bäc răng long hćn nąa là khi các ngài Bän đã hiện 

hąu trên côi đĈi này phâi chăng tình cĈ hay ngẫu nhiên? Đøi vĉi ngāĈi vô thæn 

thì đýng là vậy nhāng đøi vĉi ngāĈi cò đăc tin, sĆ hiện hąu không chî riêng con 

ngāĈi mà là toàn thể vÿ trĀ xuçt phát tĂ Thiên Chúa. 

  Quâ vậy, đã là ngāĈi ai cÿng cò cha cò mẹ, thế nên đäo làm con 

phâi biết kính yêu và hiếu thâo khi các ngài còn Ċ vĉi chúng ta hay không còn 

bên cänh chýng ta để xăng vĉi điều răn Chýa däy: “Ngāći hãy thĈ cha kính mẹ... 

để đāČc søng låu, và để đāČc hänh phýc trên đçt mà Đăc Chúa, Thiên Chúa 

ngāći, ban cho ngāći.” (Đnl 5, 16). 

 Cÿng vậy, Thiên Chúa không chî ban cho chúng ta cha mẹ træn thế, mà 

cñn cho chýng ta cha thiêng liêng đò là cha Tù PhĀ, ngāĈi đã dày cöng xåy dĆng 

nên đĈi søng Đan tu Xito chiêm niệm  trên đçt Việt. Ba māći năm sinh søng täi 

nāĉc Việt, nhçt là māĈi lăm năm đæu vĉi să vĀ truyền giáo, ngài đã không 

ngĂng chiến đçu để đät đến điều ngài khao khát, nhāng đ÷ng thĈi ngài cÿng 

tìm thánh ý cþa Thiên Chýa. Ưĉc mć khai sinh mût nhà Dòng chiêm niệm täi đçt 

nāĉc này luôn ám ânh tâm trí cþa vð thĂa sai này (Tiểu sĄ Cha Biển Đăc Thuận). 

Điều này làm bân thån liên tāĊng đến Mẹ Maria çp þ LĈi Chýa và suy đi nghï läi 

trong lòng (Lc 2, 51). Nhąng núi lo lắng, băn khoăn đò đã đāČc Thiên Chúa chúc 

phýc, nhāng ngāČc läi ngài phâi trâ mût “giá rçt đắt”,khò khăn trăm bề: tiền 

bäc, nhà cĄa, lāćng thĆc„Do đò Phāĉc Sćn là đăa con mà ngài- Cha Denis 

Thuận-sinh ra trong nāĉc mắt (Tiểu sĄ Cha Biển Đăc Thuận). Qua đau khù sẽ tĉi 

vinh quang. GiĈ đåy đã cò māĈi hai Đan viện  Xito täi Việt Nam và mût Ċ ThĀy 

Sï. Điều này nói lên rằng: Cha Biển Đăc Thuận đã gieo mût mæm søng, tuy bð 

mĀc nát nhāng đã nây sinh nhiều hät giøng khác. Vång, năm māći ba năm søng 

cuûc đĈi dāćng thế, māĈi lăm năm Ċ să vĀ truyền giáo, māĈi lăm năm søng đĈi 

đan tu. “Thế là đã hoàn tçt” là cåu nòi sau cüng vài phýt trāĉc khi ngài ly træn. 

 Là mût thành viên nhó bé trong HDXitoTGVN, vĉi tçm lòng tri ân Cha Tù 

PhĀ Biển Đăc Thuận kính yêu, bân thân chî biết nói lên hai chą cám ćn: cám ćn 

cha vì cha đã nên gāćng sáng về đăc tin mänh mẽ và lòng cậy trông vąng vàng. 
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Cám ćn cha vì cha đã tìm thánh ý Chýa biểu lû trên cuûc đĈi. Cám ćn vì cha đã 

dày công hao mòn sinh lĆc để khai sinh đan viện. Cám ćn vì nhĈ cha mà Hûi 

dòng phát triển làm vinh danh Chýa và māu ích cho các tåm h÷n. Cám ćn vì 

tình thāćng Thiên Chýa và lñng quâng đäi cþa cha  mà con đāČc phúc Ċ trong 

ngôi nhà Xito Phāĉc Thiên này. Cuøi cüng con xin cám ćn såu sắc các chð trong 

gia đình Phāĉc Thiên đã đòn nhận và cāu mang em. 

 Đõc läi nhąng trang sĄ vĉi nhąng vçt vâ, khò khăn, gian khù các chð trâi 

qua nay hình thành nhąng ngôi nhà khang trang, phong cânh thoáng mát, 

thánh thiêng là nhĈ bao công khó cþa các chð. Cÿng cò thể nòi: “mânh đçt 

Phāĉc Thiên đāČc sinh ra trong m÷ höi nāĉc mắt. Vĉi tåm tình là ngāĈi con, 

ngāĈi em trong gia đình đan viện, con chî biết nú lĆc trong múi ngày søng, vẫn 

biết không thể nào đáp ćn cho cån xăng nhāng chî āĉc mong thiện chí đò sẽ 

đāČc Thiên Chúa, cha Tù PhĀ chúc lành và phæn nào cûng tác vĉi các chð trong 

việc chu toàn phĀng sĆ Chúa và phĀc vĀ cûng đoàn. 

 “Đăc Chúa lçy đçt mà täo ra con ngāĈi, r÷i läi đāa con ngāĈi trĊ về 

đçt”(Hc 17,1). Chýng ta hiện hąu là nhĈ bàn tay quan phòng cþa Thiên Chúa, 

tình yêu thāćng cþa ba mẹ, cha Tù PhĀ và các vð tiền bøi. Do đò, múi ngāĈi là 

mût huyền nhiệm såu kín mà Thiên Chýa đã trao tặng. Chính vì thế mà chúng ta 

quyết tâm tĂ nay sẽ søng tøt hćn nąa để ćn huệ cþa Thiên Chýa và cöng ćn cþa 

các ngài tiếp tĀc lan tóa cho các thế hệ tāćng lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không Có Tình Yêu, Các Hành Vi, 
Dù Sáng Chói  Nhất, Cũng Khðng 

Đáng Kể  Gì.” 

( St. Têrêsa HĐGS ) 
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M. Roco 

     CHA TỔ Phụ ??? 

 

 

 

Xin chào các bạn. Mình tên là Trăng. Hôm nay mình sẽ dẫn các 

bạn đi du hành thời gian tới thế giới tương lai năm 3023 để phỏng 

vấn các nữ đan sĩ Xito Phước Thiên về Cha Tổ Phụ. Mình đang giữ 

tấm vé du hành thời gian, nhờ vào việc trúng lô tô hồi hôm tết 

vừa rồi. Nào chúng ta cùng đi thôi... 

Bây giờ là 7h30 sáng. Sau khi mình đi lên chuyến tàu thời gian, 

mình đã tới Đan Viện vào rạng sáng ngày 01/10/3023, đúng 

ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đồng hành với mình chính 

là chị thánh Têrêsa Hài Đồng. Chị đã dẫn mình tới nơi mà mình 

muốn tới.. đó chính là Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên. 

Ồ! Cảnh vật nơi đây thật là đẹp, khác xa nhiều so với trí tưởng 

tượng của mình. Mình đã bấm chuông, và được chị nhà khách dẫn 

vào. Sau khi trình bày lý do mình phỏng vấn Cha Tổ Phụ thì các 

chị liền đồng ý. Chị nhà khách đã dẫn mình đi gặp chị niên trưởng 

của cộng đoàn, cũng chính là bề trên của cộng đoàn. Năm nay chị 

đã 114 tuổi. Thật là một con số kỷ lục. Chị bề trên mặc dù tuổi đã 

quá xế chiều, nhưng chị vẫn rất minh mẫn. Chị chống gậy và dẫn 

mình đi gặp mọi người. Cuộc phỏng vấn xin được phép bắt đầu. 

 Tèn tén ten...... 
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1. Chị Catarina Siêna. 

 Khi chị đi học năm đầu trở về nhà dòng, chị nhớ lại câu của Cha đã nói : “con yêu 

thích khu rừng thanh vắng hơn bao giờ hết”. Cũng giống như con cá thích ở trong 

nước hơn, khi đi học, ra ngoài thấy xe cộ xô bồ thì cảm thấy có một cái gì đó trống 

vắng, bon chen. Chị thích ở trong nhà dòng, giống như Cha Tổ Phụ yêu thích Đan 

Viện nơi Cha sống. Khi về nhà dòng, chị cảm thấy bình an, có chị, có em, được 

nâng đỡ, được yêu thương, chu toàn việc mình là đan sĩ. Mặc dù là đi học, nhưng 

chị vẫn nhớ về Đan Viện. Đi học là để phục vụ cho cộng đoàn. Lời Cha Tổ Phụ như 

là một lời nhắc nhở cho chị, con hãy luôn trở về nhà-Đan Viện thân yêu của con. 

 

2. Chị Têrêsa Avila. 

Ồ! Đó là sự khiêm nhường nơi Cha. Cha đã cho chị thêm một mẫu gương về đời 

sống khiêm nhường, về việc sống theo lời mời gọi của Chúa.: “hãy học với Ta vì Ta 

hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Bên cạnh đó cho chị thêm kinh nghiệm để 

tiến bước trên đường nên thánh: nên thánh qua việc sống khiêm nhường, khiêm 

nhường trong suy nghĩ, trong lời nói và hành động. 

 

 

3. Chị Đa Minh Savio. 

 

Thích điều gì nơi Cha à:...! có lẽ đó là tính thương người. Nó thúc đẩy chị nhạy bén 

trước nhu cầu của người khác để chia sẻ hoặc nâng đỡ mọi người xung quanh. Mặt 

khác, giúp chị nhận ra tình thương người mà Chúa mời gọi là “ anh em hãy yêu 

thương, như Thầy đã yêu thương”. Lời mời gọi đó luôn vang lên trong trái tim chị, 

nhưng chị vẫn chưa vượt qua được giới hạn của bản thân để thực hiện nó cách trọn 

vẹn hơn. 
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4. Chị Phaolo. 

Theo chị đó là câu: “muốn nên thánh phải giữ luật dòng”. 

Còn về cảm nhận của chị, thì Cha là một người điềm đạm, chu đáo, có tấm lòng của 

một người Cha. 

 

5. Chị Don Bosco. 

Em xin phép trả lời ngắn gọn nhé: 

Thao thức lớn nhất của Cha là cho chúng ta – thế hệ con cháu của Ngài được nên 

thánh. Và để thực hiện điều mong ước ấy của Cha Tổ phụ, mỗi người trong chúng ta 

cần nỗ lực sống đời sống chiêm niệm cầu nguyện, đi đôi với thực thi tình bác ái 

huynh đệ với nhau, giúp nhau thăng tiến trong tin yêu và dưới sự phó thác trong bàn 

tay quan phòng của Rất Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ chúng ta. 

 

6. Chị Luis Gonzaga. 

Khi Cha giúp những anh em đau ốm thì Cha không bao giờ gắt gỏng, Cha thật dịu 

dàng. Cha cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi người anh em đó. Cái gì Cha 

làm cũng vì Chúa chứ không vì mình. Cha rất hiền lành và chịu khó, một người Tây 

mà sống rất hòa đồng. 

 

7. Chị Maria Regina. 

- Ái chà! Câu hỏi này đặc biệt quá, không biết phải trả lời sao ta! Theo chị thì Cha 

là một con người đẹp toàn diện, đẹp cả trong, đẹp cả ngoài (hình chụp khi xưa của 

Cha rất đẹp). Nhưng cái đẹp nổi trội mà chị ấn tượng nơi Cha là nét đẹp tâm hồn. 

Cha là một con người giản dị, đơn sơ, nhưng rất thực tế và đầy tình phụ tử. Vì yêu 

mến Thiên Chúa mà Cha làm tất cả, hy sinh tất cả, Cha không ngại hủy mình đi mỗi 

ngày trong hết mọi công việc nặng nhọc để cho đoàn con được lớn lên không chỉ về 

sức khỏe, kiến thức mà cả đời sống kết hợp với Chúa. Ước chi đời sống và những 

lời khuyên dạy của Cha luôn thấm sâu và trở thành động lực cho các anh chị em đan 
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sĩ vững tâm theo Chúa đến cùng trong ơn gọi Đan tu chiêm niệm, cách thánh thiện 

hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. 

 

8. Chị Anrê Phú Yên. 

- Để xem nào... À! Cha thích nghi mọi hoàn cảnh, có gì ăn nấy, Cha không bao giờ 

đòi hỏi và có lẽ, cha rất thích món của người Việt Nam. 

- Đời sống của Cha đã ảnh hưởng nhiều lắm đến chị. Nhưng ảnh hưởng lớn hơn cả 

là tinh thần phục vụ. Vâng phục trong tin yêu. Ví dụ như lúc đi lập dòng thì Đức 

Cha Lý nói Cha chờ đợi. Cha đã vâng lời. Ngài vui vẻ chờ đợi. Mặc dù tâm hồn rất 

khao khát muốn rời Chủng viện để đi lập dòng. 

 

9. Chị Philiphê.  

- Cha được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, hấp thụ nền đạo đức từ bé, gương 

đạo đức của bà kế mẫu, gương khiêm nhường của người cha (đi thăm con thì ngồi 

bệt xuống đất). Cha mẹ đã tạo điều kiện và hướng dẫn Cha bước vào con đường đi 

theo Chúa, phục vụ cho Giáo Hội. Sang Việt Nam, Cha hội nhập văn hóa với nơi 

Ngài ở.  

 

10. Chị Micael. 

   

Nét đặc biệt nhất mà Cha tổ phụ có đó là khao khát đời sống chiêm niệm, nên Cha 

đã cưu mang ý tưởng lập dòng chiêm niệm. Đời sống của Cha là một châm ngôn 

sống cho Đan sĩ. Ngài đã để lại lời trối quan trọng: “ Muốn nên thánh phải giữ luật 

dòng.” 

 

11. Chị Laurenso. 

À! Tìm một lý tưởng sống cho mình, trong khi mình đi tìm thì Chúa đã dẫn dắt 

mình vào đây, và mình được soi gương nhân đức của Cha. Đời sống của Cha tác 

động đến đời sống dâng hiến của mình. Cha giống như một ngọn đuốc để soi đường 

cho mình đi theo. 
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12. Chị Phanxica Roma. 

Theo cái nhìn của em, thì Cha cũng có sự nghiêm khắc như trong cuốn “Hạnh Tích” 

mà em đã từng đọc. Cha nghiêm chỉnh tuân giữ luật lệ, khuyên bảo, dạy dỗ các học 

sinh cá biệt. Nhưng đi kèm theo sự nghiêm khắc là một tình thương bao la. Theo 

em, Cha thương thì Cha mới nghiêm khắc dạy dỗ để các chú chủng viện mới học 

hành tấn tới và mới nên người.  Cha biết mình có tính nóng, nên ngài cũng cố gắng 

tập cho dịu bớt lại để nên giống Chúa Giêsu hơn…… 

 

Thế là trong buổi sáng hôm nay, mình đã kết thúc cuộc phỏng 

vấn, và chiến lợi phẩm mình thu được là những tâm tư, tình cảm 

của các cộng tác viên dành cho người Cha đáng kính. Mình đã 

chào tạm biệt mọi người và các bạn biết không? Chị Têrêsa đã ra 

tận bến tàu thời gian để tạm biệt mình. Chị ấy nói với mình rằng: 

sang năm chị ấy sẽ về nhà Chúa, được hạnh phúc mãi mãi trong 

lòng Chúa. Ngồi trên tàu, mình vẫn thấy chị vẫy tay chào mình 

cho tới khi mình không còn trông thấy gì nữa.  

Mình thở phào nhẹ nhõm. Vì đã hoàn thành được ước nguyện, đó 

là muốn biết thế hệ tương lai sau này sẽ nói những gì về cội nguồn 

của hội dòng mình là Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận. 

  Giờ thì mình và các bạn đã biết rồi nhé! Thật tuyệt vời biết 

bao. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình qua cuộc phỏng vấn 

này. Cầu chúc cho các bạn sẽ luôn phát huy được những giá trị, 

những thành tựu và khao khát mà Cha tổ phụ đã để lại cho chúng 

ta. Ok nhé! 
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M. Phêrô 
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“Cñn chýng ta, quê hāćng chýng ta 

Ċ trên trĈi, và chúng ta nóng lòng 

mong đČi đăc Kitô tĂ trĈi 

đến cău chýng ta” 

(Pl 3,20) 

Nội San – Nhớ Nguồn  41 



Cứ mỗi buổi sáng, tôi thường 
hay đi đoạn đường bên trái 
hông nhà nguyện để lên tham 
dự giờ thần vụ. Đoạn đường đó 
họa hiếm mới có người đi, 
nhưng tôi lại bị thu hút vào lối 
đi tối tăm, mờ nhạt và huyền bí 
đó. Hôm nay vẫn thế…, 4h 
sáng. Cảnh vật vẫn còn chìm 
trong màn đêm vắng lặng. Tôi 
cố bước thật chậm rãi, đến nỗi 
có thể nghe rõ mồn một từng 
bước tôi đi. Đôi khi vô tình va 
vào những chiếc lá khô làm 
vang lên những tiếng xào xạc, 
khi thoảng những làn gió nhẹ 
phớt qua khuôn mặt mà tôi có thể cảm nhận được sự dịu mát của khí trời mang 
lại. Từng nhịp bước, từng hơi thở tôi như tan dần vào trong không gian vô định, 
một cảm giác bình an lạ thường phủ lấy tâm hồn tôi. Quả thật, lúc này tâm hồn 
tôi thấm thía lời của vịnh gia khi cất lên rằng “ một ngày tại khuôn viên thánh 
điện quû hơn cả ngàn ngày...” Không phải một ngày nhưng hơn năm năm tôi 
được sống trong Thánh Điện Người. Giờ đây tôi đã khấn tạm. Những lời khấn 
này cũng đủ sức tước đoạt khỏi tâm trí tôi những mảnh vụn cuối cùng cho biết 
bất kỳ căn tình đặc biệt nào của tôi. Cùng lúc bước đi trên đoạn đường đó, thoạt 
nhiên, tôi bỗng khám phá ra Cha Tổ Phụ là một con người vĩ đại, một vị thánh 
thật sự. Nói ra thật nực cười, nhưng đứng về nhiều phương diện tôi phải công 
khai xin lỗi ngài. Vì trong một thời gian dài được thừa hưởng gia sản thiêng liêng 
cha để lại nhưng tôi lại quá vô tư dẫn đến thờ ơ với ngài. Vì thế, tôi đã dành 
trọn cả giờ nguyện gẫm hôm nay để viết những suy tư và cảm nhận của tôi về 
ngài, người đã cho tôi hìt thở bầu khí tự do và an bình trong bốn bức tường của 
nền tự do mới này.

     Khám phá ra một vị thánh quả là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng trên hết 
đó là một ơn Chúa ban. Chúng ta không thể yêu một ai nếu trước đó không biết, 
không hiểu, không cảm nhận được sự vĩ đại nơi người đó. Càng hiểu, càng biết 
nhiều, càng nhìn ra những cái phi thường nơi những cái tầm thường của các 
thánh ta càng cảm phục và yêu mến nhiều hơn. Khám phá này khác xa với sự 

Đoản 
Ngộ 
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kiện người hâm mộ khám phá ra một minh tinh mới. Họ sẽ làm gì? Nhìn vào 
bức ảnh của minh tinh này cho đến khi bị hoa cả mắt, hay bắt chước mù quáng 
dáng đi, mái tóc, phong cách của họ. Tất cả cũng chỉ có thế thôi. Nhưng các 
thánh không phải là đồ vô tri vô giác để cho ta chiêm ngưỡng, mà các thánh trở 
thành bạn hữu của ta, chia sẻ tình bạn với ta và đáp trả lại tình bạn đó. 

    Những ngày trước đó tôi đã đọc đi đọc lại cuốn hạnh tích Cha Tổ Phụ mà 
bấy lâu tôi chẳng ngó ngàng gì tới, cuốn sách không tô vẽ rườm rà nhưng với 
văn phong giản dị, đã phác họa một cách đầy đủ và chân thật nhất về con 
người của ngài, qua đó tôi nhận ra ngài là một vị thánh, không phải theo kiểu 
rập khuôn như nhiều người vẫn nhầm lẫn về sự thánh thiện, khi đồng hóa mình 
với các vị thánh mà không sống đúng với bản chất thánh thiêng mà Thiên Chúa 
tạo dựng nên mỗi người là một nhân vị riêng biệt. Cha Tổ Phụ thật sự đã khiêm 
tốn nhìn nhận cái bản tánh “nóng tình và kiêu ngạo” của mình và biết chuyển 
hóa nó thành năng lượng mới, để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân nhiều hơn. 
Ngài đã nên thánh đúng với chất người của mình, cho dù sống trong đan tu 
nhiệm nhặt ngài vẫn giữ được, cũng như làm triển nở thêm cái tính vui vẻ và hài 
hước của ngài, mà nhiều lúc người ta có cái nhìn hơi khắt khe với lối sống ấy. 

    Ngẫm nghĩ về cha đôi lúc tôi chợt nghĩ: nếu những điều thiên hạ xem đương 
nhiên là có thật, nếu người ta có thể nắm lấy hạnh phúc chỉ bằng thâu tóm mọi 
thứ hay đó chỉ là chuyện thiên phú bẩm sinh, thì chắc hẳn Cha Tổ Phụ của tôi 
đã là một người giàu có về cả vật chất lẫn tinh thần. Bởi ngài được phú cho một 
trí khôn sắc sảo với khả năng hùng biện, khả năng ngôn ngữ, khả năng giải 
quyết công việc, và pha lẫn năng khiếu nghệ thuật. Những tiêu chuẩn này cũng 
đủ sức biến ngài thành một ông hoàng nào đó, nếu thế gian lấy đó làm chân lû 
của hạnh phúc. Tuy nhiên, không điều gì có thể đi trật khỏi û định ngàn năm của 
Thiên Chúa và Người đã thực hiện chương trënh đó khi làm cho Cha Tổ Phụ trở 
nên người nghèo với dân tộc An Nam,  để cùng với những con người một nắng 
hai sương này học biết Thiên Chúa và với họ hưởng nếm cảnh cô tịnh thật sự 
trong đất sỏi đồi tranh của núi Phước. 

    Thông thường, theo định luật tự nhiên để có thể tồn tại được con người cần 
biết học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Điều đó hiển nhiên trở thành một 
khoa triết lý sống trong nền tư tưởng triết học xa xưa của Khổng Tử khi ông viết 
rằng: “nhập gia thì tùy tục”. Tuy nhiên, nếu nói như vậy nó cũng chỉ dừng lại ở 
bản năng sinh tồn mà thôi. Tôi không bao giờ nghĩ Cha Tổ Phụ như thế. Nhưng 
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có cái gë cao xa hơn mà người ta gọi là “tënh yêu” để vượt lên những cái thuần 
túy tự nhiên. 

    Với một tháng lênh đênh trên biển cả, ai có thể tiên đoán được số mệnh mình 
sẽ ra sao? Thế nhưng, ta chỉ cần hënh dung ra cái đặt bước chân đầu tiên lên 
con tàu định mệnh cũng đủ sức nói lên một thái độ dứt khoát của ngài, với 
những gì còn ngổn ngang trong tâm trì để phó thác tuyệt đối cho Đấng mà một 
đời ngài yêu mến và phụng sự. Thế rồi, Cha Tổ Phụ cũng đến được đất nước An 
Nam vào tháng năm khi mà cơn giận mặt trời ở mảnh đất miền trung lên tới tột 
điểm. Những điều mà người ta thường nói “ được Chúa an ủi” đã không xảy ra 
với  cha ở những giây phút đầu tiên cha đến vùng đất mới này. Cha cuốc bộ 
hơn 40 cây số giữa trời nắng chang chang mà không thể không trèo qua ngọn 
đèo Hải Vân ngoằn ngoèo lởm chởm đá để đến vùng đất mà Chúa tiền định. Tôi 
không thấy ngài gượng ép để thích nghi một cuộc sống mới, nhưng đúng hơn 
ngài như một người An Nam thứ thiệt, vì như món mắm ruốc thuộc vào một 
trong những món ăn kinh dị của người Âu Tây, mà Cha Tổ Phụ đã ăn một cách 
ngon lành mà đôi lúc tôi thấy các chị em trong cộng đoàn không ưa gë cái mùi 
hôi hôi thúi thúi đó. Những món cao lương mĩ vị bên Tây đều vô vị với ngài, chi 
bằng măng, khoai, sắn,..ở Việt Nam, món ăn dân dã nhưng mang trong đó tất cả 
những gì mặn chát mà mồ hôi con người đổ ra. 

    Quả nhiên, điều làm cho một con người trở nên cao thượng chính là tình yêu 
ngự trị nơi tâm hồn người đó. Và trên tất cả tënh yêu đó phải hướng về Đức Kitô 
thë đó là tënh yêu hoàn hảo nhất.Tôi yêu mến cha tổ phụ bởi tất cả tình yêu mà 
ngài dành cho đất nước An Nam của tôi. Một đất nước mà dưới góc nhìn của 
người âu tây, không xứng để sống đời đan tu, nhưng ngài đã thay đổi tất cả khi 
chính mình gieo xuống hạt giống chiêm niêm cho đất Việt, và cũng chình ngài đã 
lấy dòng sữa là đời sống nhân đức thánh thiện để nuôi sống đàn con mà mënh 
đã cưu mang. 

    Cám ơn cha. 

Người đã cho con được hít thở bầu khí an bình trong bốn bức tường của nền tự 
do mới này. 
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                       Khát  Chúa 

Trong Tình    Người. 

 
(Nhớ về  Cha Tổ Phụ) 
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Chúa chøng kẻ kiêu căng 

Ban ćn kẻ khiêm nhāĈng 

Thánh Biển Đăc nêu gāćng 

Hä mình MāĈi Hai Bậc: 

 

BẬC MỘT kính sČ Chúa 

Để søng đĈi thẳng ngay; 

 

BẬC HAI hāĉng thiên sai 

Bó ý riêng thóa mãn; 

 

BẬC BA vui ngu÷n sáng 

Mà vâng phĀc ngāĈi trên; 

 

Bøn chðu nhĀc cho nên 

Vì nhiệm mæu Chúa gĊi; 

 

BẬC NĂM thæm kín lúi 

Tín thác tó bề trên; 

 

SÁU biết mình vô minh 

Bằng lòng mõi hèn kém; 

 

BẬC BẢY lòng xác tín 

Phận mình là không không; 

 

 

 

 

 

 

BẬC TÁM gią luật chung 

 Theo gāćng lành trāĊng thāČng; 

 

Bậc khiêm nhāĈng Thă Chín 

Không nói hói mĉi thāa; 

 

BẬC MƯỜI chĉ ngu ngć 

Vûi cāĈi khi chāa thçu; 

 

MƯỜI MỘT tim ghi dçu 

LĈi nhó nhẹ đan tu; 

 

MƯỜI HAI luön cýi đæu 

Bçt că nći nào đến. 

 

Khöng ai đät tình mến 

Thiên Chýa Đçng toàn năng 

Nếu că mãi băn khoăn 

Chāa vẹn tròn khiêm tøn.  

(M.Biển Đăc) 

ười Hai Bặc Khiêm Nhường 
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Jesus 

Love 



Hân hoan con tiến dâng lên 

Nơi cung đền thánh khúc huyền cầm ca 

Ngân nga tiếng hát vang xa 

Tạ ơn Thiên Chúa hải hà tình thương 

Cho dân ở khắp bốn phương 

Được nhận biết Chúa, tỏ tường nước Cha 

Nhờ tông đồ Chúa gần xa 

Khởi đi từ vị sứ giả Chúa sai. 

Vượt qua bao chặng đường dài 

Chúa thương gìn giữ, gửi ngài đến đây 

Gác lại khung cảnh trời Tây 

Giang tay ôm lấy đêm ngày nước Nam. 

Mặc cho cuộc sống khô kham 

Quyết không lên tiếng càm ràm nửa câu. 

Khó khăn những buổi ban đầu 

Tập quen nếp sống giãi dầu nắng mưa 

Vỡ lòng những tiếng thân thưa 

Thuận theo ý Chúa đẩy đưa chốn này. 

Nay đây, mai đó với Thầy 

Truyền rao chân lý đổi thay lòng người 

 

 

 

Dựng xây nước Chúa giữa đời 

Hương thơm nhân đức rạng ngời tỏa lan 

Đẹp thay nếp sống cơ hàn 

Đan tu linh đạo mở màn từ đây 

Non cao ân phước tràn đầy 

Mái tranh, vách đất cùng Thầy dậy lên 

Đông, Tây, Nam, Bắc, ba miền 

Nam thanh, nữ tú chăm chuyên nguyện cầu 

Diệu kỳ ý Chúa nhiệm mầu 

Mầm non ơn gọi đâm sâu nảy chồi 

Băng qua núi, vượt qua đồi 

Khát khao tìm Chúa dậy sôi lòng người 

Xi-tô len lỏi vào đời 

Ngày đêm chúc tụng Vua Trời vinh quang 

Cửa trời rộng mở thênh thang 

Đón cha chung hưởng muôn vàn thánh ân 

Đoàn con hiệp với thiên thần 

Hòa chung tiếng hát tri ân nghĩa tình. 

 

(Xương Rồng) 
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Khắc Ghi Ơn Cha 

_Lúa vi_ 

Thắp lên nén hương lòng 
Dâng lên lời cảm tạ 

Tri ân đấng sinh thành 
Đoàn con cháu Xito 

Việt Nam quê yêu dấu. 
 

Người cha thừa sai Pháp 
Đến làm người Việt Nam 

Henri Deni Thuận 
Chúng con mang ơn ngài 

Trọn tấm lòng bé thơ. 
 

Cha như là hạt lúa 
Giao vào lòng đất Việt 

Mục nát và chết đi 
Theo chân Thầy Chí Thánh 

Sinh nhiều hoa trái thơm. 
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NHỚ 
 

Hình bóng nay không còn 

Người cha thuở hôm nao 

Còn vang mãi muôn nơi 

Một đời tận tâm, tận lực 

Tìm nơi vắng vẻ thanh cao 

Thực thi ý Chúa nhiệm mầu 

Lập nên núi Phước An Nam 

Sống đời chiêm niệm lao công 

Cùng đoàn con cái thân thương 

 

Cầu cho muôn nước, muôn người 

Trở về với Chúa sống đời tin yêu 

Ơn cha con mãi khắc sâu 

Nguyện cho con sống nhiệm mầu ơn thiêng. 

-Lucia- 
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                                                             Nữ  tu Xitô 

             Chị Là Ai? 
Nữ tu Xi tô chị là ai? 

Là người theo sát Chúa Kitô 
Âm thầm cầu nguyện trong cô tịch 

Hoan hỷ hy sinh cứu linh hồn. 
 

Nữ tu Xi tô chị tìm ai? 
Hồng ân Đan tu Chúa gọi mời. 

Thiết tha tìm Chúa, một mình Ngài 
Cîn đời phù vân, mãi phù vân. 

 
Lao động nghỉ ngơi hay cầu nguyện 

Tất cả chỉ làm cho Chúa thôi 
Kết hợp với Chúa tùng giây phút 
Cuộc sống bình an mãi ngập trời. 

 
Chúa dạy sống yêu đời dâng hiến 

Tình Chúa, tình người đẹp biết bao 
Nguồn suối tình yêu từ Thiên Chúa 
Được Chúa ở cùng thật phúc nao. 

 
Nhớ ơn cha anh người đi trước 

Lập dîng núi Phước ngày mơ ước 
Henri Denis Biển Đức Thuận 

Vất vả gian nan lúc khởi đầu. 
 

Mồ hði nước mắt nhưng cîn mãi 
Dấu chân người bước chẳng hề phai 

Để mùa hoa trái mãi đơm hương 
Đoàn con nguyện mãi ghi ơn ngài. 

 
Đan sĩ quê mình vinh dự thế 

Chị là đan sĩ người Việt Nam 
Tình thương của Chúa bao kỳ diệu 
Nguyện mãi ca vang suốt cuộc đời. 

Em Là Gió! 
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Cha Tôi 
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